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Voorwoord 

 
De eerste keer dat ik vertrok uit druilerig Nederland richting zonnig Suriname, was meteen 
de keer dat ik er zou blijven. Ik emigreerde in 2002 naar Suriname, terwijl ik nog nooit 
eerder van mijn leven een voet op de vruchtbare aardbodem van dit land had gezet. 
 
Mijn eerste bevindingen waren, na over een immense broccoli gevlogen te zijn, dan ook de 
verwarmende deken van de tropen (de lucht kon je zelfs zien trillen) en de waarachtige 
schoonheid van het bos. 
 
Het groen besprong me gewoon. Met open mond heb ik ernaar gestaard. Het was binnen 
tien minuten aardedonker en dat zonder aankondiging, want een schemering kent Switi 
Sranan niet! 
 
Ondanks dat ik me wel moest behoeden voor de opkomende muskieten, hield ik meteen van 
dit land!  
 
Het land dat mijn leven de meest positieve wending gaf en me de kans gaf mezelf te leren 
kennen. 
 
Heel veel leesplezier toegewenst! 
 

 

Colourful Suriname Producties 

www.nederland-suriname.nl  

www.surinametips.com         

www.estherlijkwan.com
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Inleiding 

 

Dit boek is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de republiek Suriname. 
Geïnteresseerd in de geschiedenis van het land, de verschillende culturen, die prachtig naast 
elkaar leven en de flora en fauna. 

Verder is dit boek, een handige “guide” voor mensen die van plan zijn, nu of in de toekomst een 
bezoek te brengen aan het land. Het is een complete en recente uitgave, die erg goed van pas 
kan komen voor het vergroten van het reisplezier. Zo kan men snel en efficiënt een droomreis 
uitstippelen door dit nog niet door iedereen ontdekt land. 

De meeste bezoekers van Suriname zijn momenteel: de Surinamers die in Nederland 
woonachtig zijn, de Nederlanders met een Surinaamse achtergrond, de stagiaires uit Nederland 
en België en de enkele avonturier uit Nederland, Duitsland, België, Amerika of Caribische 
gebied. 

We merken dat er een opkomende tendens is op gebied van toerisme; de bevolking wordt 
meer toeristbewust en er komt een haven voor cruiseschepen. 

Met dit boek probeer ik dan ook een positieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming van 
een goede toeristische branche in dit mooie land.  
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Hoofdstuk 1 – Geschiedenis 

1.1 De oorspronkelijke bewoners van Suriname 
Toen in 1498 door Columbus het continent Zuid-Amerika ontdekt werd, waren de 
oorspronkelijke bewoners van Zuid-Amerika en dus ook Suriname, de jagende indianen van 
verschillende stammen. Namelijk de Arowakken, Warrau’s en de Caraïben stammen die toen 
en nog steeds hoofdzakelijk voorkomen in het kustvlaktegebied van Suriname en de 
Savannegordel. 

Daarnaast waren er de Wayana- en Trio-indianen waarvan de afstammelingen vandaag de dag 
nog steeds in het zuidelijk deel van Suriname, als ook in Brazilië, Frans-Guyana en Guyana leven. 

Archeologische vondsten zijn gedaan in het Sipaliwini savannegebied, van schedels en wapens, 
die toebehoorden aan deze Indianenstammen. 

 

Marius, basija (rechterhand van de Granman) van de Wayana- indianen van Apetina 

 

Indiaantjes van Apetina 
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1.2 De koloniale tijd 
De eerste kolonisten, die in 1540 aankwamen om in Suriname plantages aan te leggen, waren 
Engelsen. Ze stichtten suikerriet-, koffie-, hout-, cacao-, katoen-, rijst-, tabak-, indigo- en balata( 
rubber) plantages. In totaal werden er door de jaren heen ongeveer 700 plantages tot 
ontwikkeling gebracht. Ze lagen verspreid over de noordzijde van het land, want dieper het 
land in gingen de kolonisten niet. Het gebied richting het zuiden was grotendeels onbegaanbaar. 

Hoewel deze kolonisten hun eigen negerslaven met zich meebrachten, deden ze eveneens 
verwoede pogingen om de in het gebied wonende indianen tot “rode” slaaf te maken. Echter 
mislukte al de pogingen om de indianen in hun eigen gebied aan zich te onderwerpen. De 
indianen kende het gebied gewoonweg te goed en waren het tropenklimaat gewend.  

Rond dezelfde periode kwamen ook de eerste joodse kolonisten in Suriname aan. In eerste 
instantie was deze groep vanuit Spanje door de inquisitie verjaagd en naar het toenmalige 
Nederlandse Brazilië vertrokken. Toen de Portugezen dit deel van Brazilië veroverden, werden 
ze wederom verdreven. In Suriname gold vrijheid van godsdienst.  

De Joden richtten de eerste joodse nederzetting en plantages op langs de Surinamerivier nabij 
het toenmalige hoofdstadjeToorarica.  De joodse nederzetting staat nu bekend als de 
Jodensavanne.Toendertijd noemde de Joden de plek “Ons nieuwe Jeruzalem aan de rivier”. 

Aan de Jodensavanne kan nog steeds een bezoek gebracht worden. Hier staat de ruïne van de 
eerste joodse synagoge op het westelijke halfrond. De synagoge werd in1685 in gebruik 
genomen. Ze trekt nog steeds bezoekers van over de gehele wereld. Naast haar functie als 
synagoge, deed ze dienst als rechtbank. Door een brand, veroorzaakt door de Franse admiraal 
Cassard werd ze helaas grotendeels verwoest. 

Op de Jodensavanne is een bron te vinden met een geneeskrachtige werking. Er zitten heel veel 
humusstoffen in dit water. Men zegt dat door van de bron te drinken men verjongt. Er bevindt 
zich ook een joods kerkhof met marmeren grafstenen. Dit is bijzonder, omdat marmer in die 
tijd grote waarde had en helemaal uit Europa moest komen. 

 

Hoe kwamen de Zeeuwen in Suriname? 
In 1667 raakte de Republiek der Verenigde Nederlanden in oorlog met 
Engeland. Toen de Zeeuwen opmerkten dat er een grote hoeveelheid aan 
producten uit Suriname werd geëxporteerd en veel geld opbracht, zagen ze hun 
kans schoon om Suriname te veroveren. 
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Abraham Crijnssen van Zeeland veroverde Suriname op de Engelsen. Listig genoeg deed hij dit 
door onder engelse vlag de Surinamerivier op te varen. Hij bezette Fort Willoughby, zoals het 
fort toen genoemd werd, dat aan de Suriname rivier lag. En het dorp Parmurbo dat bij het fort 
lag werd omgedoopt tot Nieuw Middelburg.  

De naam Nieuw Middelburg sloeg echter niet aan en het werd al snel Paramaribo.  

Na de oorlog tussen de twee landen werd bij de Vrede van Breda besloten dat Suriname van 
Zeeland zou blijven. Er was sprake van een soort van ruil. De Verenigde Nederlanden behielden 
het pas verworven Suriname en Engeland mocht de door hen ingenomen Nederlandse kolonie 
Nieuw- Amsterdam ( New York) behouden.  

Het door de Engelsen gebouwde Fort Willoughby, werd omgedoopt tot Fort Zeelandia. 

Regelmatig vonden er hevige gevechten plaats tussen de indianen en de nieuw gevestigde 
kolonisten waardoor werd overwogen om vrede te sluiten met de indianen. De vrede werd 
getekend en de indianen namen wederom bezit van de Savannegordel. 

In 1683 vestigde de heer van Sommelsdijck, uit de stad Amsterdam, zich in Suriname. Hij, de 
stad Amsterdam en de West- Indische Compagnie hadden allen aandelen in de Geoctrooieerde 
Sociëteit van Suriname en werden daardoor gezamenlijk eigenaar van Suriname.  

Omdat van Sommelsdijck alles persoonlijk in de gaten wilde houden, settelde hij zich als 
gouverneur in Paramaribo. 

 

Heibel op de plantages. 

 

Er kwam een ontzettende groei aan plantages. En in groten getale werden er slaven 
geïmporteerd uit West-Afrika, in het bijzonder uit Ghana en Sierra Leone. Ze werden bij het 
Waaggebouw aan de Waterkant binnengebracht en gewogen op een grote weegschaal die nog 
steeds te zien is in het Waaggebouw dat inmiddels is omgetoverd tot een Italiaans restaurant. 
Het Waaggebouw deed vroeger tevens dienst als bank. 

De slaven op de plantages hadden een zwaar bestaan en werden voortdurend mishandeld 
omdat ze enkel werden gezien als gebruiksvoorwerpen. Sommige slaven begonnen zich te 
verzetten en vluchtten het onbegaanbare oerwoud in van waar ze regelmatig de aanval op de 
plantages inzetten om anderen te bevrijden en wraak te nemen. 

Veel van deze weggelopen slaven, de Marrons, hebben afstammelingen die vandaag de dag in de 
jungle wonen. Daar komt de naam boslandcreolen vandaan.  
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Belangrijke leiders onder deze weggelopen slaven waren Boni en Barron. Deze leiders vochten 
vooral hun strijd uit in het Marowijnegebied ten oosten van Suriname. 

 

Misvattingen en ondergang 
Omdat er een gretige aftrek was aan producten van de plantages in Europa, leefde in Nederland 
het idee dat er veel geld te verdienen was in Suriname. Rijken leenden hun geld uit aan iedereen 
die dat maar wilde in Suriname. Met gevolg dat de prijzen in Suriname omhoog schoten. 

De slaven werden nog duurder, naast het land en de huizen. Natuurlijk had dat niets uitgemaakt 
als tenminste de prijs van de producten ook mee omhoog was gegaan. Dat gebeurde helaas 
niet! Veel landeigenaren kregen torenhoge schulden en met de hoge rente die erop werd gezet, 
kwamen ze er helemaal niet meer toe te betalen. 

Vanaf dat moment ontstond er een nieuwe situatie van schuldeisers, die opeens plantage-
eigenaar werden, maar tegelijkertijd in Nederland bleven wonen en niets te maken had met de 
plantagecultuur. Ze stelden directeuren aan om het werk uit te voeren en hadden zelf totaal 
geen oog op de situatie.  

Allerlei types werden aangesteld, veelal criminelen of personen met problemen, die daardoor 
wel bereid waren de Republiek van de Verenigde Nederlanden te verlaten. Het leidde tot roof, 
nog meer gruweldaden en de langzame achteruitgang van velen plantages. 
 

Emancipatie- Afschaffing slavernij 
In 1808 werd de slavernij in andere delen van de wereld afgeschaft. Toch bleven er tot 1863 
slaven Suriname binnengesmokkeld worden. Slaven werden daardoor natuurlijk fors duurder. 
Feitelijk was dit al een begin van de ondergang van de kolonie. Om de plantages goed te 
onderhouden werd vrijwel onbetaalbaar. 

Suriname was een van de laatste landen waar de emancipatie, de 
afschaffing van de slavernij, werd doorgevoerd. Surinamers noemen 
deze afschaffing: Keti Koti, dat ieder jaar gevierd wordt op 1 juli. 
Keti Koti betekent letterlijk gesneden ketting, wat duidt op de 
boeien die los kwamen van de polsen van de vrijgelaten slaven. 

In 1684 probeerde van Sommelsdijck vrede te sluiten met de 
weggelopen slaven om erger te voorkomen, hoewel de plantage-eigenaren het hier in eerste 
instantie niet mee eens waren. Zij waren juist voor een hardere aanpak van de in hun ogen 
zijnde lastposten. De strijd kostte erg veel geld. Wat de ondergang verder inzette. 
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De Marrons kregen het gebied achter de rivieren toegewezen en de kolonisten het gebied rond 
de kust. In werkelijkheid hield de strijd echter nog jaren aan. 

In 1688 werd van Sommelsdijck plotseling vermoord door zijn eigen muitende soldaten die van 
mening waren dat hij hen net zo slecht behandelde als dat ze slaven waren. Zijn weduwe gaf 
meteen haar erfdeel op Suriname op. 

De bouw van Fort Nieuw Amsterdam 
In 1689 kwam de Franse admiraal Cassard Suriname binnen. Hij probeerde Fort Zeelandia te 
veroveren. Toen dit niet lukte, stichtte hij uit wraak aan de overkant van de rivier brand en 
ruïneerde hij velen plantages, waaronder de Jodensavanne. 

Om dit voor een volgende keer te voorkomen werd het Fort New Amsterdam opgericht, dat 
aan de samenloop van de Suriname- en de Commewijnerivier ligt. Fort New Amsterdam ligt 
loodrecht op de zee, wat een goed uitzicht bood op alle schepen gaf die het land binnenvoeren. 
Er stonden kanonnen paraat om ze te verwelkomen. Het fort is nu ingericht als een openlucht 
museum. 

De plantagetijd liep toen eigenlijk al op zijn eind, er waren hoge schulden, de slaven werden vrij 
en veel mensen vestigden zich in de nieuwe hoofdstad Paramaribo, die grotendeels opgebouwd 
was door van Sommelsdijck. Hoewel de vrije slaven vanwege de wet van het Staatstoezicht 
toch nog verplicht werden voor een periode van tien jaar op de plantages te werken, werden 
er nieuwe immigranten gezocht. 

Hoe kwam de multi culturele samenleving van Suriname tot stand? 

Immigranten werden aangetrokken uit Macau (China), Oost- Indië, India en Java (Indonesië). 
Het waren contractarbeiders. Na hun contract konden ze of terugkeren naar hun geboorteland 
of blijven. Het merendeel bleef. De Javanen echter hadden die mogelijkheid niet. Zij zijn allen 
gebleven. 

 Alle immigranten behielden hun eigen kledendracht en cultuur wat een grote variëteit 
opleverde. Er werden moskees en tempels gebouwd. In de19de eeuw werden de Brits-indische 
contractarbeiders uit India, de koelies, dat letterlijk dragers betekent, in Nickerie gestationeerd. 
De Javanen gingen naar Commewijne en de Europese boeren naar Saramacca (Groningen). De 
Chinezen vertrokken naar het Marowijnegebied. Zo kreeg ieder gebied zijn eigen 
overheersende cultuur. Wat nu nog steeds mooi waar te nemen is. 

Nadat de plantages grotendeels ophielden te bestaan, gingen veel immigranten zelf verder als 
zelfstandige boeren. De contractarbeiders uit India kregen een bedrag van 100 gulden mee om 
zelf iets op te starten. Ghandi die optrad als hun beschermheer had dat voor hen bepleit. 
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1.3 De plantages 
 

Onder de 700 tot stand gebrachte plantages kwamen suikerplantages, koffie, cacao-, katoen-, 
rijstplantages, hout-, balata-(rubber) en tabaksplantages voor. 

Op Saramacca lagen de meeste suiker- en koffieplantages. De katoenplantages waren vooral in 
Nickerie en Coronie gevestigd.  

De plantages hadden vrijwel altijd dezelfde structuur. Een groot aantal barakken voor de slaven, 
een groot plantagehuis voor de eigenaar van de plantage en een iets kleiner huis voor de 
directeur. 

De woningen stonden op neuten( houten palen, waar de woning zelf op rustte). Hoe hoger de 
neuten, hoe hoger het aanzien van de persoon die erin woonde. Ook waren er speciale 
doktershuizen. 

Sommige plantages hebben namen die naar Nederlandse, Engelse, Franse plaatsen zijn 
vernoemd. Namen als Alkmaar, Friendship, Groningen en Maretraite. 

In de tijd dat het slechter ging met de plantages werden de namen er ook naar: Zorg en Hoop, 
Nijd en Spijt, Zorgvliet. 

De velen Franse namen, zoals Ma Retraite, Tout lui faut, Tourtonne stammen af van de Franse 
hugenoten, die eveneens als vluchtelingen uit Europa in Suriname terecht gekomen waren. Zij 
bouwden hun plantages in de buitenwijken van Paramaribo. 

De suikerplantage 
Suikerplantages leverden het meeste geld op. Suiker was erg kostbaar in die periode. De 
suikerplantages werkten met molens; sommige werden door paarden of ezels in gang gezet, 
andere door water voortgestuwd en weer andere door stoom. 

Uit de rietsuikerstokken werd sap geperst. Het sap werd opgevangen in een bak, die naar de 
ketels liep, waaronder een constant vuur brandde. De uitgeperste stokken werden als 
stookwaar gebruikt. Na dit proces, kwam er een kokende stroop uit de ketels die in vaten 
werd gegoten. Deze massa was melasse. Er werd tevens rum van gemaakt. 

Van het schuim dat van de suiker afkwam, werd een drank gemaakt die geliefd was bij zowel de 
slaven, indianen als matrozen. Die drank heette dram, waar door het gisten, alcohol in zat. 

De vaten werden opgeslagen in een magazijn en later naar de republiek der Verenigde 
Nederlanden vervoerd. 
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De koffieplantage 
De koffieplantages waren minder rendabel, na drie jaar kon de eerste input pas uit de plantage 
gehaald worden. En pas na 7 jaar werd de plantage echt winstgevend. Daarna echter bleef de 
koffieplantage wel jaren productief. 

De bonen werden van hun omhulsel ontdaan en een nacht in water geweekt. De volgende dag 
werden ze op een droogvloer gedroogd in de zon. De bonen werden opgeslagen en van tijd van 
tijd omgeroerd. Bij verschillende plantages zijn de droogvloeren nog bezichtigen. 

De katoenplantage 
De katoenplant bestaat uit een bloem met een groene vrucht. Waarneer de vrucht rijp is, 
springen de zaden open en kan men het katoen zien die om de zaden heen zit. Als de zaden 
gerijpt zijn, vallen de vlokken katoen vanzelf op de grond. 

   Katoen 

 

De Cacaoplantage 
Cacao is de vrucht van de cacaoboom. Elke vrucht bevat ongeveer een 
dertigtal pitten, groot als een olijf en hartvormig. Ze zijn olieachtig en 
bitter. Nadat de schil verwijderd was, lieten ze, ze een paar dagen 
drogen, om ze dan te verpakken en te verzenden. 

De pitten worden cacaobonen genoemd. De cacaobonen worden 
geroosterd en gebrand en zo wordt het chocolade.  

Cacao 

De rijstplantage 
Rijst wordt nog steeds verbouwd in Nickerie. Wanneer je naar Nickerie rijdt, langs het plaatsje 
Wageningen, zie je de rijstvelden liggen. Twee grote rijstbedrijven in Suriname zijn Manglie en 
Paloma. Ze exporteren tevens rijst naar het buitenland en voorzien in de grote behoefte die er 
bestaat in Suriname zelf. 
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Een plantage bekijken? 
 
Mooie plantages om te bezoeken, zijn BergenDal en Frederiksdorp. Frederiksdorp, is enkel met 
een boot te bereiken. Bergendal is een uitgebreid resort met luxe slaapgelegenheid en een 
wellness center in aanbouw. 
 

Er is een mooie boottocht, naar deze plantage onder begeleiding van mevrouw Cynthia Mc 
Leod, Surinaams schrijfster van onder andere de boeken: “Hoe duur was de suiker”en “De 
revolutie niet begrepen”, op een boot genaamd Sweet Merodia. 

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in meer informatie 
over de plantages, de koloniale tijd en slavernij of de 
revolutie zouden haar boeken kunnen lezen. Ze heeft tevens
over de plantage Marienburg gesc

 
hreven. 

Marienburg is een interessante plek om te bezoeken, 
aangezien deze plantage geen gewone plantage was, maar 
ook een fabriek. Je kunt er de overblijfselen van deze fabriek 
nog goed zien. In de bloeitijd van deze plantage woonden er 

23.000 mensen en het was daarmee de tweede grootste woonkern van Suriname. 

Daarom werd gezegd dat de directeur de tweede belangrijkste man van Suriname was, meteen 
na de gouverneur. Sommige beweerden zelfs dat hij de belangrijkste man was, omdat hij het 
land van veel geld voorzag! 

Er wordt gezegd dat het op de plantage spookt, aangezien er zich een massagraf bevindt. Dit is 
het graf van arbeiders die neergeschoten werden na een opstand, waarbij ze de directeur 
lynchten. 

De daarop volgende directeuren stierven eveneens een 
gewelddadige dood. 

De één viel dood van boven in de fabriek naar beneden 
en de ander kwam onder een trein terecht. 

De Marienburgrum is naar deze plantage vernoemd. 

Er zijn nog meer plantages die u kunt bezichtigen, maar 
dat kunt u informeren bij de diverse touroperators. Ze 
zijn te talrijk om allemaal afzonderlijk te belichten. 
        De Marienburg plantage 
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De volgende pagina bevat advertenties van bedrijven uit de Surinaamse toerisme 
sector. Deze bedrijven maken het mogelijk u dit boek gratis aan te bieden. 

 
Wanneer u op de advertentie klikt met uw rechtermuisknop wordt u direct 

doorgelinkt naar de website van het betreffende bedrijf. Op die manier kunt u 
vragen stellen, een kamer boeken, tours reserveren en dat allemaal vanuit u luie 

stoel. 
Makkelijker kan niet! 

 
Let op u heeft wel verbinding met het internet nodig hiervoor! 

 
Sommige advertenties geven u recht op korting, wanneer u ze uitprint en 

meeneemt. 



 

http://www.thatsittours.com/
http://www.spanhoekhotel.com/


1.4 Kort verhaal 
 

In 2006 schreef ik een verhaal voor het internationale literatuurfestival “Werelden in 
ontmoeting”. Dit verhaal gaat over een chinees meisje dat naar Suriname vertrok om op een 
plantage te werk gesteld te worden. Het verhaal is fictie, maar wel berust op veel feiten, die ik 
onderzocht heb. 

Met dit verhaal won ik de tweede prijs. 

Het leek me leuk het in dit boek te verwerken, aangezien het over de plantagetijd en de 
immigratie gaat. 

 

‘t Lot van een hond 
 

Het kolkende zeewater werd langzaam bruin van kleur. Modderige stromen sloegen tegen de 
romp van het houten schip en lieten witte schuimende koppen achter. Ik staarde ernaar en 
vermoedde dat het nieuwe land in aantocht was. Een mossige geur van oude bladeren drong 
mijn neus binnen en vervuilde de smaak in mijn mond. 

In mijn handen hield ik krampachtig de zilveren munt van mijn vader. Het verwonderde me dat 
het schemerde omdat het nog niet zo laat leek. Na de verre mijlen op de Marie Thérèse had 
het besef van tijd me verlaten. 

Ik keek naar de lucht en de eerste sterren leken me stralend toe te lachen. De maan stond 
tussen hen in als een hoeder over zijn kroost en ik was ervan overtuigd hem te kunnen 
aanraken als ik op de punten van mijn afgeplatte lotusvoeten zou staan. 

Er leek een andere wind te waaien. Een zwoele warmte. Alsof tedere handen het stof van de 
vermoeiende reis van me afstreelden. 

Iemand riep en ik keerde me naar hem om. Met verwilderde ogen en een huid bedekt met 
blaren van de zon, wees hij in de verte. 

“ Daar, land, zie dan… Land,’ klonk het uit zijn uitgedroogde keel. En er verscheen iets van 
hoop in zijn doffe ogen. Aangetrokken door de belofte keek ik gretig in de gewezen richting. 
Reusachtige schimmen kon ik onderscheiden. 
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Grote trossen bomen, de ene torende nog hoger dan de andere toen we de monding van de 
rivier opvoeren. De wortels van de mangrovebomen leken op gigantische spinnenpoten in het 
duister. 

Honderden geluiden vulden de beladen lucht. Bizarre geluiden die ik nimmer eerder had 
gehoord. 

Een nieuw begin. Mijn oude leven verdreven. Alleen. Zonder iemand, opnieuw beginnen. 

Ik keek naar de anderen. Ze waren vreemden van wie ik de diepste emoties kende en had 
meebeleefd. Allen op elkaar gepropt; bijna geen ruimte om te ademen. 

Than-Chi met in haar armen de in doeken gewikkelde dode baby. Haar tranen waren een 
onaflaatbare stroom, als een eeuwige waterval. Ze was nooit meer gestopt met wenen. 

De lappen om haar lijf nog met bloed besmeurd van haar gruwelijke bevalling en de gekte naar 
binnen geslagen in haar ogen. Haar man had het kind uit haar handen willen nemen, maar ze had 
hem vervloekt en prevelde sindsdien: “ Mijn Xi-An, mijn liefste dochter,” terwijl ze haar zachtjes 
wiegde in haar verzwakte schoot. 

Achter op het langgerekte dek lagen de doden. Wie zou hun begraven, vroeg ik me af, werden 
ze te rusten gelegd in de nieuwe aarde of kregen ze toch een zeemansgraf, zoals zovelen hen 
waren voorgegaan? 

Enkele van ons waren hun verstand verloren of met de ergste ziektes bevangen door 
slaaptekort en gebrek aan goed voedsel en hygiëne. Onze kleren waren dezelfde als waarmee 
we aan boord gingen en we stonken. 

Toch had ik geen keus. Ik was gedwongen. Verkocht en verdwenen. Macau zou ik nooit meer 
zien. Mijn familie had me verlaten. 

Eindelijk gleden de tranen langs mijn besmeurde gezicht. Ik wilde de haren uit mijn hoofd 
trekken. Mezelf over boord gooien, maar het was te laat. Ik kreeg een nieuwe kans. 

Die eeuwige uren deinend op de troosteloze, nietsontziende zee was ik in staat geweest in 
leven te blijven. Ik wilde leven. 

Mijn laatste herinneringen drongen zich op aan mijn geest. Ik zag mijn moeder zitten in de 
bedompte kamer tussen de stenen muren, met mijn pasgeboren broertje in haar armen. Amper 
een week oud. 

Mijn zusje op de gevlochten mat met het versleten telraam in haar tellende vingers. Haar 
strak gevlochten vlechten hingen langs haar gele gelaat. Ze huilden niet eens toen ik ging. 
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“ Er is te weinig voedsel voor ons allen,” verklaarde mijn vader streng, terwijl hij me 
wegbracht naar de haven van Hong Kong. “ De Taiping revolutie heeft de goden getoornd 
en rampspoed gebracht, maar de jongen zal geluk brengen. Jij bent de oudste. Jij bent 
uitverkoren om dit levenspad te begaan. Wees trots meisje! De Hond heeft jou gekozen.” 
 
Ik smeekte of ik mocht blijven en dat ik een Haan zou zijn of een Tijger, maar hij luisterde 
niet. 
 
Aan een klein tafeltje op de rumoerige kade zat een spierwitte man die zich aan mijn vader 
bekend maakte als van de Nederlandse Immigratie maatschappij. Hij stopte mijn vader een 
fluwelen zakje toe nadat die een contract getekend had met een fijnharig penseel. 
 
Toen kuste mijn vader me op mijn voorhoofd en duwde een zilveren dollar in mijn 
handpalm. Daarna vertrok hij en keek slechts eenmaal om terwijl hij met zijn handen langs 
zijn ogen streek. 
 
“ Vader, vader,” riep ik met overslaande stem vol wanhoop, toen ik samen met mijn 
medereizigers de loopplank opgedirigeerd werd. “ Vader,” riep ik nog een laatste maal, uit 
volle borst. 
 
Hij hoorde me niet meer. 
 
Ik volgde hem tot hij als een stipje verdween aan de kille horizon van bepakten schepen en 
dronken, luidruchtige zeelui. 
 
Waarom was ik toch geboren in het jaar van de Hond? 
 
De Hond was moedig en was een boodschapper om getoornde goden gunstig te stemmen. 
Maar waarom ik? 
 
De rivieroevers leken ons in te sluiten en een paar mensen waren opgestaan om het 
nieuwe land te bestuderen. Ik luisterde naar hun opgewonden gefluister. 
 
“ Het lijkt bijna op Macau,” zei een jonge man, met een lange vlecht op zijn achterhoofd, 
tegen zijn vrouw. “ Ach, het ruikt niet naar China,” antwoordde ze hem. 
 
Ik tuurde naar het oeroude woud op de oever en stelde verbitterd vast dat het nooit zou 
mogen zijn als mijn land. Ruw veegde ik mijn natte gezicht af en liet me naast een in zichzelf 
pratende vrouw, op het van overgeefsel, plakkerige dek zakken. 
Ik voelde een ondragelijke moeheid en sloot mijn ogen. 
Van de ferme duw in mijn linkerzij, schrok ik op. Een lange chinees trok me aan mijn armen 
overeind. 
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“ Lopen, we gaan van boord of wil je soms hier blijven,” zei hij hard in mijn oor. Slaperig 
probeerde ik mijn afgebonden voeten te verplaatsen. Dat zou het eerste zijn, waarvan ik 
me zou bevrijden als ik eenmaal aan land was. 
 
De menigte passagiers om me heen hield me staande en dreef me langzaam de loopplank 
af. Vlak voor het einde, verloor ik mijn evenwicht en viel op de harde aarde. 
 
Mijn handen lagen in het lange, stugge gras. Het rook naar overrijpe vruchten. Een immens 
grote mier klauterde over mijn vingers in het licht van de maneschijn. Even stemde ik 
mezelf toe naar hem te kijken tot hij me beet en me pijnlijk tot de werkelijkheid deed 
terugkeren. 
 
“Vader, moeder, waar ben ik?” bracht ik angstig uit. 
 
De lange stoet van mensen trok door het onbekende gebied. We liepen dicht tegen elkaar 
alsof iets ons zou bespringen. Bomen met dikke wortels en stronken lagen langs en over de 
zanderige weg. 
 
Fluorescerende gifkikkers en puisterige padden sprongen voor ons uit in het pikkedonker 
en maakten afwisselend tjilpende en boerende geluiden. De hoofdman spoorde ons aan 
toch vooral haast te maken. 
 
Ik trok de lappen van mijn zere voeten en masseerde vluchtig de afgestompte en 
verbrijzelde tenen. Lange afstanden waren een groot probleem. 
Ik had echter ook nu geen keus. Doorploeteren of achterblijven tussen de wilde dieren van 
het angstaanjagende bos. 
 
We liepen tot alleen de sterren en maan nog zichtbaar waren. Ik luisterde naar het zachte 
geschuifel van de honderden voeten. 
 
Ledematen gleden dicht langs mijn verkrampte lichaam en ik rook de verschillende 
lichaamsgeuren. Het gaf een veilig gevoel. 
 
“ Lopen, we hebben weinig tijd” schreeuwde de hoofdman weer. Hij leek zelfs wanhopig. 
Geritsel klonk tussen de dichte takkenbos. 
Dieren volgden ons op de voet, maar dan hoog in hun beschermende bomen. “ Nog een 
kleine mijl,” klonk het gemompel uit de menigte. 
 
Wie dat met zekerheid kon vaststellen wist ik niet, maar ik wilde het geloven. 
Het leek alsof we er al honderden hadden afgelegd. 
Het lopen had mijn lotgenoten verstomd.  
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Er heerste geen enthousiasme toen we aankwamen bij het huis dat mijn nieuwe thuis zou 
zijn. Het was een houten huis op pilaren gebouwd. Op de gevel stond in het Chinees 
geschreven: “ Huis der Chinezen.” 
 
Ik sleepte me naar het aangewezen bed en mediteerde voor ik erop neerviel. Mijn 
versleten voeten draaide ik in het laken om ze te verzachten. Ik hoorde gedempte 
stemmen in de vele vertrekken van de woning, maar besteedde er geen aandacht aan. Ik 
wilde enkel slapen. 
 
Verloren in een nieuwe wereld. Van buiten sloop de nacht schichtig naar binnen toen ik in 
een diepe rusteloze slaap viel. Ik droomde van Macau en zijn straten, van mijn oom die mijn 
zusje stiekem onderwijs gaf, ondanks het verbod ertoe. Ik zag mijn broertje toen hij net 
begon te lopen en daarna mijn zuster toen ze oud genoeg was om te huwen. Allen waren 
daar, alleen ik was onzichtbaar. 
 
Ik weende toen ik wakker werd van het gezang van de talrijke vogels. Ik luisterde naar de 
prachtige klanken en dacht aan de Chinese nachtegaal in haar kooitje, die me vroeger 
immer wekte. 
 
Het felle zonlicht goot naar binnen door het open venster. 
 
Buiten baden we om beurten met koud regenwater opgevangen in een ton. De laatste had 
amper een handje vol. Kleding had ik niet. 
Ik kreeg een paar lappen om te dragen en we aten rijst met, met zeezout gezouten vis. 
 
Weer vertrokken we in een lange stoet en dit keer liep ik tergend langzaam. Blauwe 
vlinders fladderden boven onze nieuwsgierige hoofden. 
 
Nu zag ik de velen huizen die langs onze weg stonden. Verschillende houten huizen, met 
andere mensen. Mensen die zwart leken en mensen die bruin waren. Ze staarden ons aan 
en wij hen. Ik hoorde hen spreken, maar verstond hen niet. De klanken waren me vreemd. 
  
Waar was ik en met wie? 
 
Tranen kwamen boven drijven, maar stokten achter mijn oogleden. Ik schreeuwde:  
“ Vader!” en mijn landgenoten, zowel de oude als de nieuwe keken me aan vol afkeuring. 
 
Toen zag ik de poort met de sierlijke tekens, waarvan ik vermoede dat het letters waren. 
 
“Suikerplantage “La Resolutie”, zei de hoofdman. “ Iedereen registreren. Naam, leeftijd en 
contractsduur. Daarna wordt het werkschema uitgelegd en ieders afzonderlijke taken.” 
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Ik stapte achter de rij aan en antwoordde op de vragen die de chinees achter de tafel me 
stelde. 
 
“ Li- Chi, 18 jaar.”  
“ Contractsduur?” vroeg de man nors. “ Weet ik niet.”  
Hij zocht tussen de karakters op de lijst voor zich en vond mijn naam. 
“ Waar kom je vandaan?”  
“ Macau, meneer. Wa… waar ben ik, meneer?”  
“ Nabij station Frederiksdorp in de Nederlandse kolonie Suriname.  
Jij zult werken bij de kookplaats, je kunt immers niet veel lopen,” zei hij afkeurend kijkend 
naar mijn voetjes.  
Gek, in China was dat juist een schoonheidssymbool geweest. 
 
“In wiens gezelschap ben je?” 
 
“ Dat van niemand,” antwoordde ik bedroefd en besefte dat mijn nieuwe leven, een zwaar 
leven zou zijn. 
 
Alleen de goden wisten hoe hevig ik mijn familie miste. Ze waren in leven, maar ik zou ze 
nooit weer zien. 
 
 
Gebruikte informatie uit de onderstaande bronnen: 
 
www.nationaalarchief.nl: 
 
namen van de personages ( Than-Chi, Li-Chi)  scheepsnaam ( Marie Therese)  naam 
plantage ( La Resolutie) 
locaties: Hong Kong, Frederiksdorp, Macau  Nederlandse Immigratie maatschappij. 
 
Chinese astrologie: De jaren van de Hond; Erna Droesbeke, uitgeverij Christina.  
-Over het sterrenbeeld Hond. 
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1.5 Grote brand in Paramaribo 
 

In de koloniale tijd bestond Paramaribo geheel uit houten huizen. De daken van de huizen 
waren gemaakt van pinablad en walabasingels. Paramaribo werd de houten stad genoemd. Dat 
zou natuurlijk eens fout gaan! 

In 1821 brandde bijna de gehele stad af. De brand ontstond in een keukentje op het achtererf 
van een van de woningen aan de Waterkant. Een huisslavin was koeken aan het bakken en het 
keukentje vloog in brand, sloeg over naar de woning en daarna naar de dichtbijstaande, 
omliggende panden. 

De grote brand zoals hij genoemd werd in de volksmond, woedde bijna 24 uur lang. En omdat 
er nog geen effectief brandblussysteem was, was dit catastrofaal. Het duurde enige jaren 
voordat de stad weer opgebouwd was. Belangrijke openbare gebouwen die afbrandden waren 
het parlementsgebouw, het Waaggebouw, de schouwburg, de Rooms-katholieke kerk en de 
Hervormde kerk, die net was vernieuwd. 

In 1832 brak er opnieuw een brand uit, die door gevluchte slaven was aangestoken. De slaven 
werden gevangen en ter dood veroordeeld. Toen werd besloten voortaan ook met leisteen te 
gaan werken. 

De huizen die weer opgebouwd werden, zijn in de stad te onderscheiden omdat ze allemaal 
dezelfde look hebben, overigens zijn deze nog van hout. 

Ze hebben allemaal een basispatroon, namelijk: een 
eenvoudige symmetrische gevel, een rechthoekige 
plattegrond, een hoog dak en zijn allemaal in dezelfde 
kleuren geschilderd. 

 

Lim a po straat in de binnenstad 

 

Het huis zelf is wit, de luiken en deuren zijn groen en de geverfde, bakstenen stoepen, rood. 

De prachtige binnenstad van Paramaribo behoort sinds 2002 tot de werelderfgoedlijst van de 
UNESCO. 
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1.6 Tijd van goud en andere delfstoffen 
 

In 1874 werd er voor het eerst goud ontdekt in het Marowijnegebied. In 1876 zelfs al 38 kilo. 
Het land werd een eldorado voor goudzoekers. Naast goud, werd bauxiet gevonden. Er werd 
een spoorlijn, de zogenaamde “goud express”, aangelegd om het goud te kunnen vervoeren en 
het binnenland te verbinden met de stad. 

Hierdoor werd het land, waar de Marrons inmiddels al tijden woonden 
en dat ze als hun eigendom zagen, in zekere zin weer afgenomen. 

Op de Brownsberg werd bodemonderzoek gedaan en ook goud 
ontdekt. Hier kan men nog steeds de gangen zien waar vroeger goud 
werd gewonnen. 

 

Vanaf 1900 richtte Nederland, zich op veelvuldige expedities en mineralenonderzoek door het 
hele land. 

Door het succes dat hiermee behaald werd, was Nederland bereid om fondsen te ontwikkelen 
om het binnenland meer tot ontsluiting te brengen. Zo werd er voor onderwijs en behuizing 
gezorgd. 

In 1963 werd besloten op Paranam een aluminiumsmelter neer te zetten en het bauxiet dat in 
het gebied gevonden werd, om te smelten. 

Het Stuwmeer 
Een stuwdam werd in de Surinamerivier aangelegd en daarmee 
werd het stuwmeer gecreëerd om voldoende energie op te 
kunnen wekken. Dit meer werd het Van Blommensteinmeer 
genoemd, naar de professor die dit plan bedacht heeft. In de 
volksmond heet dit meer ook wel Brokopondostuwmeer of 
stuwmeer. 

Dit leidde tot het onder water lopen van een gebied van 1560 
vierkante kilometer, waar de Marrons hun woongebied hadden. Binnen een jaar was het gebied 
onder het wateroppervlak verdwenen en het is nu een 40 meter diep. Dieren die gered 
werden, werden onder andere op de Brownsberg ondergebracht. Gedeelten van de spoorlijn 
kwamen ook onder water te liggen. 
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De bewoners van het gebied werden ondergebracht in transmigratiedorpen. Een voorbeeld van 
zo een transmigratiedorp is Brownsweg, bij de Brownsberg; waar goed te zien is dat dit dorp 
stelselmatig is aangelegd. In dit dorp wonen momenteel inwoners van 9 vroegere dorpen 
samengevoegd. 

In feite is dit een heel ingrijpende verandering in het leven van deze mensen geweest en in strijd 
met veel van hun gewone gebruiken. Zo zijn de Marrons vaak gedupeerd in het verleden. 

Andere transmigratiedorpen die men een bezoek kan brengen zijn onder andere Awaradam, 
Isadou, Gunsi en Jaw Jaw. U kunt hier kennismaken met de Marroncultuur.  

Naast goud en bauxiet wordt er kaolien en keramiek gevonden, in Suriname. 

Om de bauxieteconomie te beschermen, stuurde Amerika ten tijde van de 2de wereldoorlog 
Amerikaanse militairen naar Suriname. Suriname was in die tijd het grootste bauxiet 
producerende land en dat was Amerika heilig. 

De Amerikanen vertoefden vaak aan de Waterkant en in de Dixiebar, die zo genoemd werd 
omdat er de hele dag Dixie muziek werd gespeeld. De Dixiebar is op het erf van het 
Cornerhouse. Overigens niet toegankelijk voor publiek. Het Cornerhouse is het uiterste 
hoekhuis aan de Waterkant, gezien vanaf het Onafhankelijkheidsplein. 
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1.7 Onafhankelijkheid 
 

Het jaar 1975 was een onrustig jaar. Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk 
verklaard. 

Minister den Uyl ondertekende in volle overtuiging de onafhankelijkheidsverklaring, iets wat hij 
later zou betreuren. Hij had gehoopt dat het Suriname ten goede zou komen, niet het 
tegenovergestelde. Hij had gehoopt dat het land op eigen benen groot zou groeien. 

Over deze geschiedenis werd een theaterstuk geschreven, dat “de tranen van den Uyl” heet. 
Tranen, omdat hij liever niet zijn mening had door kunnen drukken, achteraf gezien. 

Inwoners kregen de mogelijkheid om Nederlander te blijven of Surinamer te worden. Veel 
mensen vertrokken naar Nederland, waarvan een groot deel zich vestigde in de Bijlmer, in 
Amsterdam. 

De eerste president van Suriname werd J.H.E. Ferrier. 

Ieder jaar wordt de onafhankelijkheid op Onafhankelijkheidsdag, of Srefidensi zoals de 
Surinamers deze dag noemen, gevierd. 

Op het Onafhankelijkheidsplein zijn dan allerlei standjes, waar dingen gekocht kunnen worden. 
Er wordt natuurlijk muziek gedraaid en eten en drinken verkocht. Hartstikke gezellig, maar wel 
vreselijk druk!! 

In de ochtend wordt er een militaire parade gehouden. 

    Srefidensi  

 

 

 

 26 

Esther Lijkwan Colourful Suriname, de longen van de aarde

26 van 158



1.8 Binnenlandse oorlog 
 

In 1980 5 jaar na de onafhankelijkheid, op 25 februari om precies te zijn, kwam er door een 
staatsgreep een drastische verandering in het politieke klimaat van Suriname. 

14 sergeanten uit het leger, onder leiding van Desi Bouterse en Roy Horb, pleegde een coup. 
Desi Bouterse wilde Suriname tot een communistisch land maken en werd 
ondersteund door landen als Grenada en Cuba. Dit had alles te maken 
met de Koude oorlog van die periode. 

Veel armen mensen waren blij met de gesubsidieerde levensmiddelen waar 
Bouterse voor zorgde. Ook zette hij volkshuizen op voor ze, om in te 

leven. Later zouden er meerdere tegencoups plaatsvinden die mislukte. Er gold sindsdien een 
avondklok en dat betekende dat iedereen na 8 uur ’s avonds verplicht was om binnen te blijven. 

In de nacht van 7 op 8 december 1982 werden 16 mannen, potentiële tegenstanders van het 
regime, van hun bed gelicht en 15 daarvan vonden de dood. Ze werden ondergebracht in het 
Fort Zeelandia en ter dood veroordeeld. 

Onder hen bevonden zich vakmensen als journalisten, advocaten en militairen. De binnenlandse 
oorlog ontstond omdat rebellen onder leiding van Ronnie Brunswijk, die ex eerste 
beveiligingsman van Desi Bouterse was, zich gingen verzetten tegen de legerleider. Zijn noemde 
zich de junglecommando’s en bestonden voornamelijk uit Marrons. 

De binnenlandse oorlog wordt zo genoemd, omdat hij vooral in het 
binnenland uitgevochten werd. Het Marrondorp Moiwana werd totaal 
verwoest en alle mensen werden bruut afgeslacht. Waaronder zelfs 
zwangere vrouwen en kinderen. Zonder pardon schoot het leger de 
dorpsbewoners dood, omdat ze vermoedelijk hulp boden aan Ronny 
Brunswijk. 

De welvarende badplaats Albina werd eveneens verwoest. Er ontstond een schaarste aan 
producten en zeep was een van de dingen die bijna niet te krijgen was. Er werd veel cassave en 
bananen gegeten, omdat dat voorhanden was, en zelf verbouwd kon worden. Tijdens de 
binnenlandse oorlog is er veel verval opgetreden. 

Suriname was tot 1989 een dictatuur onder de leiding van de oud legerleider Desi Bouterse. 

Op dit moment loopt er een proces tegen Bouterse voor betrokkenheid bij de 8 
decembermoorden.  
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1.9 Overstroming 
 

In mei 2006 liep een groot gebied van het Surinaamse binnenland onder water. De oorzaak 
hiervan was de ongewoon grote hoeveelheid regen die viel in een korte periode. Er valt altijd 
regen in de regentijd, maar nu was het ongekend veel en dagenlang achter elkaar. Er viel meer 

dan 2000 milliliter regen in 5 dagen tijd. 

De rivieren en kreken stroomden buiten hun oevers. Met als 
gevolg dat Marron- en indianendorpen onder water liepen. 
Huizen kwamen blank te staan en kinderen konden niet meer 
naar school. Er vielen gelukkig vrijwel geen doden. Wel was er 
sprake van ontzettend veel schade oplopend tot in de miljoenen 
euro’s. Veel mensen werden geëvacueerd. 

Door deze noodtoestand werd de band tussen Suriname en Nederland weer duidelijk belicht. 

Nederland zette zich namelijk in met verscheidene reddingsacties. Er werd geld gedoneerd, er 
was een inzamelingsprogramma op de Nederlandse televisie, er vlogen helikopters op en neer 
om voedsel en voorzieningen te brengen naar de getroffen gebieden. Een jaar later was gelukkig 
het grootste deel hersteld. 

De meeste vernietigde kostgrondjes zijn weer bruikbaar. En als positieve bijkomstigheid is er na 
jaren weer iets gedaan aan de toestand in het binnenland. Nieuwe huizen en scholen zijn 
gebouwd. Dorpen die onder water liepen zijn onder andere: Palumeu, Awarradam, Gunsi en 
Pikinslee. 

Toch is de grote regenval een structureel probleem geworden in Suriname. Door 
klimaatveranderingen zijn de regenseizoenen uit balans geraakt en valt er soms meer regen dan 
verwerkt kan worden.  

In de stad Paramaribo staan vaak straten onder water, voornamelijk in het 
noordelijk deel van de stad. Sluizen zijn aangelegd en de kanalen worden 
met regelmaat schoongemaakt.  

Begin dit jaar echter was er weer sprake van ernstige regenval in het 
binnenland en dus ook weer sprake van onderlopen van dorpen en resorts. 

Toeristen die in deze hevige regenperiodes op vakantie in Suriname zijn, 
kunnen soms helaas niet naar het binnenland vertrekken vanwege een te groot risico. 

Op dit moment is er een Nederlands bedrijf aangesteld om dijken te bouwen om 
overstromingen in de toekomst beter te kunnen afweren. 
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 1.10 Het heden  

Drugsproblematiek 
Suriname kampte tot voor kort met een levensgroot drugsprobleem. Suriname was naast 
Curaçao het doorvoerland van drugs naar Europa en Amerika vanuit Colombia. Regelmatig 
vonden er zogenaamde droppings plaats in het binnenland, op air strips. 

Kleine vliegtuigjes navigeerde, soms zonder verlichting over de bossen op zoek naar een air 
strip om te landen en dan weer in het niets te verdwijnen. 

Dat er veel mensen erg rijk zijn geworden van drugsgelden is goed te zien in de stad. Er staan 
verscheidene immense huizen, die niet altijd door een eerlijk baantje verdiend zijn. Sommige 
echter wel!  

Sinds een paar jaar geldt er een 100 procent regeling, wat inhoud dat de controle van Suriname 
naar Nederland erg groot is. Om die reden is een groot deel van het drugsprobleem 
teruggedrongen. Er wordt wel degelijk aan gewerkt. 

Caricom 
Suriname is sinds een paar jaar toegetreden tot de Caricom, de 
Caribean Community. Dit is een handelsorganisatie die zich inzet 
voor het verbeteren van handels- en economische relaties tussen de 
leden in de community. Binnen de Caricom is een vrije handel van 
goederen en diensten mogelijk. Er worden geen invoerrechten 
geheven over producten van deelnemende Caricom landen en er zijn geen kwantitatieve 
beperkingen. 

Als we goed naar Suriname kijken, en het vergelijken met een paar jaar terug, zien we dat er 
wel degelijk een stijgende lijn te ontdekken is in de ontwikkeling van het land. De wegen 
worden geasfalteerd, er worden nieuwe internationale telecommunicatiebedrijven 
geïntroduceerd, wat leidt tot eerlijke concurrentie en meer steeds mensen en vooral kader 
komt terug naar Suriname. 

Langzaam maar zeker en op eigen kracht gaat het land vooruit. Er is niet veel ontwikkelingshulp 
meer vanuit Nederland. De toeristische branch wordt uitgebreid, er worden meer mooie 
oorden opgezet en ze worden beter ingericht. De kwaliteit gaat vooruit. Het lijkt erop dat 
Suriname zich in de komende jaren steeds meer als toeristisch aantrekkelijk land zal 
ontwikkelen. Inovatieve ideeen worden ontwikkeld en het is prachtig te zien, dat er zoveel 
mogelijkheden zijn. 
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Chinezen in opmars 
Een ander duidelijk verschijnsel is de opmars van de Chinezen uit China. In groten getale komen 
ze hun geluk zoeken in Suriname. Ze brengen kleding en andere Chinese snuisterijen met zich 
mee, tot grote vreugde van een groot deel van de bevolking. Vooral vanwege de goedkope 
prijzen van deze producten.  

Toch is er jammer genoeg nog steeds redelijk veel armoede onder een groot deel van de 
bevolking, waardoor Suriname toch nog steeds een derde wereldland zal blijven. 

 

(R) emigreren naar Suriname 
Toen ik in 2002 in Suriname aankwam, was ik eigenlijk een uitzondering. Er kwamen niet veel 
Nederlanders of Surinamers richting Suriname om zich (weer) te vestigen. Nu echter krijg ik 
steeds meer reacties en vragen van buitenlanders ( Nederlanders, Belgen en zelfs Amerikanen) 
die willen weten hoe het is en wat de mogelijkheden zijn van dit mooie land. Geweldig vind ik 
dat! 

Er schijnen per jaar zo een 3000 mensen naar Suriname te (r) emigreren. Voor diegene die met 
anderen in contact willen komen die op het punt staan de oversteek te maken naar Suriname, is 
lid worden van mijn Emigreren Suriname Hyves een leuk idee.  

 

Stagelopen in Suriname 
Met de jaren is de Nederlandse stagiair op de fiets of in witte jas in het ziekenhuis niet meer uit 
het straatbeeld van Paramaribo te denken. Niet alleen Paramaribo trouwens, een aantal waagt 
het zelfs richting het veel rustigere Nickerie te gaan. 

Per jaar komen er zo een1200 stagiaires naar Suriname voor verschillende periodes van tijd. 
Hun reacties zijn vrijwel altijd erg positief en ze hebben het dan ook erg naar hun zin. Of het nu 
het uitgaansleven is, het binnenland of de Surinaamse cultuur. Genieten doen ze! 
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http://emigrerensuriname.hyves.nl/


 

De volgende pagina bevat advertenties van bedrijven uit de Surinaamse toerisme 
sector. Deze bedrijven maken het mogelijk u dit boek gratis aan te bieden. 

 
Wanneer u op de advertentie klikt met uw rechtermuisknop wordt u direct 

doorgelinkt naar de website van het betreffende bedrijf. Op die manier kunt u 
vragen stellen, een kamer boeken, tours reserveren en dat allemaal vanuit u luie 

stoel. 
Makkelijker kan niet! 

 
Let op u heeft wel verbinding met het internet nodig hiervoor! 

 
Sommige advertenties geven u recht op korting, wanneer u ze uitprint en 

meeneemt. 



 

http://www.surinameecotours.com


Landkaart van Suriname 
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Hoofdstuk 2 – Het land: Switi Sranan 
 

De democratische republiek Suriname ligt op het Zuid-Amerikaanse continent, tussen de landen 
Frans-Guyana in het oosten, Guyana in het westen en Brazilië inhet zuiden. In het noorden 
grenst het land aan de Atlantische oceaan. 

Het land bestaat uit 10 districten die van oost naar west de volgende namen dragen: Marowijne, 
Commewijne, Paramaribo, Wanica, Para, Brokopondo, Saramacca, Coronie en 
Nickerie. Het gehele binnenland valt onder het district Sipaliwini. 

 Aan het hoofd staat op dit moment president Venetiaan. 

Paramaribo is de hoofdstad van Suriname, hier wonen de meeste inwoners van 
het land. Zo een 240.000 mensen. De bevolkingsdichtheid is hier dan ook veel 
hoger dan in de rest van het land. 

President Venetiaan 

Wat de naam Paramaribo betekend is niet duidelijk, er worden verscheidene betekenissen 
gegeven, waaronder “stad van de bloemen”, maar het is vermoedelijk afstammend van de 
indiaanse dorpsnaam Parmurbo. 

De tweede grotere stad is Nickerie. Beide steden liggen aan de noordkust, Paramaribo in het 
midden en Nickerie in het westen. Vanuit Nickerie kan men met het veer naar Guyana 
oversteken.  

In het noordoosten ligt Albina, een kleinere stad, dat voor de Binnenlandse oorlog een mooie 
badplaats was. Hier kan men met korjalen of per veer oversteken naar Frans-Guyana, St. 
Laurent. Frans- Guyana behoort tot Frankrijk en is dus deel van de EU. 

Suriname kent verder alleen nog kleinere steden, zoals onder andere Groningen, Brokopondo, 
Nieuw Amsterdam, Lelydorp, Wageningen, Friendship, Moengo en Coronie. 

De totale bevolking telt slechts 480.000 duizend mensen, en het totale landoppervlak bedraagt 
maar liefst 163.270 vierkante kilometer. Dat betekent dus zo’n 3 inwoners per vierkante 
kilometer. Zoals eerder vermeld, woont het merendeel in de steden in het noordelijk deel en 
dan voornamelijk in Paramaribo. Een groot gebied is dus gewoonweg onbewoond en ongerept! 

Er wonen in Nederland bijna net zoveel Surinamers als in Suriname zelf. Hierdoor bestaan er 
nog steeds nauwe banden tussen beide landen. Er is vrijwel geen enkele Surinamer die niet een 
familielid in Nederland heeft en andersom, natuurlijk! 
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Tegenwoordig keren toch veel gestudeerde Surinamers terug naar Suriname,  wat ook een 
groter potentieel knowhow brengt en goed voor de economie is. 

Tijdsverschil met Suriname is UTC –3 uur. 

 

Geldzaken 
De munteenheid van Suriname is niet te lang geleden, in januari 2004, veranderd naar de 
Surinaamse dollar, vroeger was dit de Surinaamse gulden. Men kan op heel veel plekken, bij de 
cambio’s geld wisselen. De koersen wisselen wel om de zoveel tijd en per cambio. De 
verschillen liggen echter niet heel veel uit elkaar. 

Pinnen met een pinpas kan tegenwoordig ook bij veel cambio’s en de credit card kan bij de 
banken gebruikt worden en bij uitzondering in een winkel. 

Taal 
De spreektaal is Nederlands en Sranan tongo. Het Sranan tongo heeft Engelse, Portugese en 
Nederlandse invloeden in zich. Dit heeft te maken met het bewogen verleden van het land. 
Daarnaast spreken alle afzonderlijke bevolkingsgroepen ook nog hun eigen taal. Zo kan men de 
Hindoestanen Sarnami horen spreken, de Javanen Javaans, de Marrons Saramaccaans of Aukaans 
en Paramakaans en de Chinezen verschillende varianten van het Chinees. 

Het Engels wordt tevens gebezigd. 

Geloof 
Suriname is een erg gelovig land, het merendeel hangt het christendom aan, verder vooral het 
hindoeisme, de islam, het jodendom en daarnaast natuurreligies. De verschillende religies 
bestaan hier zonder problemen naast elkaar. Daar zou de rest van de wereld een voorbeeld aan 
kunnen nemen! 

Kijkt u naar de synagoge en de moskee die statig naast elkaar staan in de binnenstad van 
Paramaribo en zelfs samen de parkeerplaats delen! 

 

Ontwikkelingsland of rijk land? 
Aan delfstoffen heeft Suriname werkelijk een overvloed. Het is dan ook niet  gek dat het land in 
werkelijkheid het 17de rijkste land is op de wereld.  Jammer genoeg worden de meeste 
delfstoffen door buitenlandse bedrijven uit de grond gewonnen, waardoor het land zelf niet het 
grootste deel van de rijkdom opstrijkt. Dit komt doordat er nog te weinig kennis van zaken in 
het land zelf aanwezig is.  

 33 

Esther Lijkwan Colourful Suriname, de longen van de aarde

33 van 158



Onder de delfstoffen vinden we onder andere goud, bauxiet, olie, platina,  keramiek, diamant en 
kaolien. Bauxiet wordt door de Suralco en Billiton gewonnen en de olie door het staatsbedrijf 
Staatsolie. 

De economie van Suriname bestaat vooral uit het winnen van deze delfstoffen, waar de 
Surinaamse overheid een deel aan verdient en daarnaast uit landbouw, veeteelt, handel 
(voornamelijk import), visserij en het opkomende toerisme. 

 

Het klimaat 
Het land heeft een tropisch regenwoudklimaat, waardoor het vrijwel het gehele jaar rond de 28 
graden is. ’s Avonds en ’s nachts is het niet veel koeler, maar zeker niet onaangenaam. 

Er bestaan geen jaargetijden zoals in Europa, maar wel een korte en een lange drogetijd en een 
korte en een lange regentijd. De kleine regentijd loopt ongeveer van december tot en met 
januari. De grote regentijd ongeveer van mei tot en met half augustus. De kleine drogetijd loopt 
ongeveer van februari tot en met april. En de grote drogetijd ongeveer van half augustus tot en 
met november. Tijdens de grote drogetijd is het, het warmst. Zoals eerder gezegd, is de balans 
van de regen- en droge tijd enigzins verstoord. Nu beginnen ze soms eerder of eindigen later. 

Sibibusis komen regelmatig voor tijdens de regentijd, dit zijn de typische harde, tropische 
regenbuien, die ook zomaar opeens weer kunnen verdwijnen. Bijna te vergelijken met een 
warme douche. Soms zie je dan ook kinderen vreugdevol spelen in de plenzende bui. 

Het landschap 
Suriname bestaat uit kustvlakte, hoogland, savanne en bosland. Kenmerkend voor het hoogland, 
dat in werkelijkheid middengebergte is, zijn de steile, onbegroeide boven het oerwoud 
uitstekende toppen, zoals de Voltzberg. 

Gebergten in Suriname zijn onder andere het Oranjegebergte, 
Eilerts de Haangebergte, Keysergebergte. De hoogste bergtop is 
de Julianatop met een hoogte van 1280 meter. 

 

Middengebergte met onbegroeide toppen 

 

Daarnaast zijn er moerassen, mangrovebossen, modderige kustvlakten en natuurlijk het 
tropische regenwoud. Een groot gebied is dan ook beschermd. In feite is het regenwoud “de 
longen” van de aarde. Het tropische regenwoud van Suriname behoort tot het Amazonegebied. 
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De rivieren 

 

Verscheidene rivieren doorkruisen het land, de grootste zijn de Corantijn, Coppename, 
Suriname, de Marowijne en de Tapanahoni. Uit de eerste vier grootste rivieren ontspringen 
respectievelijk de kleinere zijrivieren de Nickerie, de Saramacca en de Commewijne. De 
zijrivier de Cottica ontspringt uit de Commewijnerivier. Alle rivieren hebben hun oorsprong in 
het zuiden van Suriname. 

Er komen veel watervallen en sula’s voor. Sula’s zijn heftige stroomversnellingen, waar men 
geweldig in kan zwemmen. Let wel goed op de stroming natuurlijk! Suriname beschikt niet over 
een echt strand, behalve bij Matapica, maar daar is een oplossing voor gevonden. Er zijn veel 
oorden aan de rivier waar mooi wit zand is opgespoten om aan te doen als strand. Dit is 
minstens even aantrekkelijk! 

Het water van de rivieren is vrij donker, doordat het oorspronkelijk uit het Amazonegebied 
komt. Bladeren en modderstromen zorgen voor een bruine kleur. Toch is het water heel 
schoon. 

Het water in het binnenland zou gedronken kunnen worden, al is het voor de toerist niet aan 
te raden. Aangezien het water zoveel mineralen bevat dat een lichaam wat daar niet aan 
gewend is, misschien niet zou verdragen. Het beste is dan ook gekookt regenwater te drinken, 
indien er in het binnenland geen consumptiewater voor handen is. 

Suriname is een prachtig land voor avonturiers en natuur- en dierenliefhebbers. Er komen 
vreselijk veel verschillende diersoorten voor, waaronder velen zeldzame en is daarom ook voor 
vogelaars en hengelaars een echte uitdaging. In 2005 werden er maar liefst 25 nieuwe 
diersoorten ontdekt in het Oosten van Suriname! 

De Surinaamse vlag 
De Surinaamse vlag heeft een mooie symboliek: hij bestaat uit een ster met vijf punten, die geeft 
de etnische groepen aan: de Hindoestanen, de creolen, de Javanen, de Europeanen en de 

indianen. De gele kleur van de ster staat voor eenheid tussen de 
groepen. 

Daarnaast bestaat de vlag uit vijf horizontale lijnen, in de 
kleuren: groen, rood en wit. Rood voor liefde, vernieu
vooruitgang. Groen voor vrijheid, hoop en vruchtbaarheid. En 
wit voor vrede en gerechtigheid. Het staat voor alles dat 

Suriname mij ook daadwerkelijk gegeven heeft! 

wing en 
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Vroeger bestond de vlag uit vijf sterren in de kleuren 
zwart, bruin, geel, rood en wit. Allen 
vertegenwoordigden de hoofdbevolkingsgroepen van 
Suriname. Zwart voor de creolen, bruin voor de 
Hindoestanen en Javanen, geel voor de Chinezen, rood 
voor de indianen en wit voor de boeroe’s. 

Oude Surinaamse vlag 
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Hoofdstuk 3 – De mensen en hun cultuur 

3.1 De inheemsen 
De inheemsen, of indianen, leven nog steeds afgezonderd en voorzien zichzelf vooral van 
voedsel door jagen, vissen en landbouw. Ze jagen tegenwoordig vooral met moderne geweren 
en ‘s nacht. Een bezoek aan een indianendorp levert een kans op om mee op jacht te gaan met 

een troepje indianen. 

Bij een aantal indianendorpen zijn unieke rotstekeningen te vinden, 
die al eeuwen oud zijn. Bij de dorpen Kwamelasemoetoe en 
Apetina zijn ze goed te bewonderen. 

Inscripties in een rots 

 

Elk indiaans dorp heeft een kapitein, een dorpshoofd die onder zich velen basja’s heeft. Basja’s 
kun je het best omschrijven als tussenpersonen of de rechterhand van de Granman. De basja’s 
voeren het woord voor de kapitein, ook wel de Granman genoemd, om misverstanden te 
voorkomen. 

Het dorpshoofd neemt eigenlijk alle beslissingen voor het dorp en is de eindverantwoordelijke. 
De Granman wordt gekozen door het dorp, nadat hij zich enkele jaren als een echte leider 
heeft geprofileerd. 

De verschillende indianenstammen hebben hun eigen gebruiken en eigen dans. Die ook erg leuk 
is om te zien. 

Een dans van de Caraïben, die met veel drums gepaard gaat, heet bijvoorbeeld de Samboera. De 
Arowakken, Trio- en Wayanaindianen maken meer gebruik van fluiten ( meestal van bamboe) 
en maraca’s ( een soort rammelaars). 

Een traditie van de Wayana’s is het stampen met de voeten op de 
grond, boven een kuil die bedekt is met hout. Dit geeft een mooi hol 
geluid. 

Iemand die geïnteresseerd is in de indianenstammen, zou het boek 
“Tussen Apoera en Oreala” van de Surinamer Clark Accord kunnen 
lezen. Dit is een boek over een liefdesverhaal uit de inheemse cultuur 
en de landen Suriname en Guyana. 

 

 

 37 

Esther Lijkwan Colourful Suriname, de longen van de aarde

37 van 158



 

3.1.1 Gerechten van de inheemsen 
 

De indianen verbouwen traditioneel veel cassave. Bittere en zoete cassave. Van de bittere 
cassave maken ze hun brood, dat hard is en niet lijkt op ons normaal bekende brood. De 
cassave wordt geraspt en gezeefd in een matapi, (een indiaanse zeef) waardoor het korrelig 
wordt en het gif van de bittere cassave er met het sap uitloopt. 

Daarna wordt het op een hete grote plaat gebakken. Het gomma, dat in de cassave zit, bindt 
het brood. Het brood wordt aan beide kanten gebakken en daarna in de zon gedroogd. De 
kans dat u dit te zien krijgt bij een bezoek aan een van de dorpen is waarschijnlijk. Vaak leggen 
ze de cassavebroden te drogen op daken van hutten. 

Ook kasiri, de traditionele indiaanse drank wordt vervaardigd uit de bittere cassave. Door het 
raspen komt er vocht vrij en daar wordt suiker aan toegevoegd, nadat natuurlijk het gif eruit is 
verhit. Door gisting bevat het naderhand alcohol. 

Vroeger werd deze drank gemaakt door op de cassave te kauwen 
en in een kom te spuwen. Daarna werd het een aantal weken laten 
staan. Men kan er behoorlijk dronken van worden.  

De zoete cassave wordt onder andere gebruikt in soep. 

Naast de cassave en kasiri, is peprewatra een heel typisch indiaans 
recept. De naam zegt het al; dit gerecht bevat erg veel peper! 

De indianen koken graag met gerookte pepers, omdat ze niet over 
ijskasten beschikken en ze zo de pepers en al hun eten beter 
kunnen bewaren. Ze roken vrijwel alles. Op die manier blijft het 
langer houdbaar. 

Cassave 

 

3.1.2 Kledendracht en cultuur van de inheemsen 
 

De traditionele inheemse kleding ziet er fel gekleurd uit en bevat een hoop kwastjes, kraaltjes 
en veren. Om de benen zijn rammelaars gebonden, voor tijdens het dansen. Hun lichamen en 
gezichten worden veelvuldig gebodypaint. De verf die geproduceerd wordt door de zaden van 
de Kusuwe boom wordt hiervoor gebruikt. 
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Art craft is een van de inkomstenbronnen van de inheemsen. Ze maken hangmatten en fleurige 
kleren van katoen, manden en waaiers van riet en kleurrijke sieraden van onder andere kraaltjes 
en zaden. Hun eigen aardewerk vervaardigen ze uit klei. 

Cultuur der Inheemsen 
De meeste inheemsen zijn inmiddels rooms-katholiek geworden, al is dit verweven met de 
natuurgodsdienst. De natuurgodsdienst is een levenswijze die gericht is op het respect voor de 
“creator”, de creator van de rivieren, de bomen, de mens. De pyayman vervult hier de rol van 
intermediair in het contact met de geesten. 

Een typisch indiaans ritueel is de initiatie. Als een jonge indiaan bijvoorbeeld volwassen wordt, 
moet hij een proef begaan. Er wordt een mat met wespen erin op zijn borst gelegd en hij moet 
dit doorstaan zonder te laten zien dat hij pijn lijdt.  

De mierenproef is een soortgelijke test. De jonge indiaan zit op een mierennest, zonder pijn te 
vertonen. Tijdens de belangrijke fasen in het leven, worden deze proeven afgenomen.  

De huizen of hutten van de inheemsen waren vaak helemaal gesloten, van boven tot onder en 
koepelvormig. Ze worden uit verschillende soorten palmbladeren vervaardigd. De 
koepelvormige hut draagt als naam de Toekoeispan. Tegenwoordig zijn veel van de hutten 
gedeeltelijk open. 

 

Een toekoeispan·     Binnenkant van de Toekoeispan 
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3.2 De creolen 

Boslandcreolen en stadscreolen 
De creolen zijn de afstammelingen van slaven die naar Suriname vervoerd zijn. Ze kwamen 
voornamelijk uit West- Afrika. Uit landen als Ghana en Sierra Leone. De groep creolen wordt 
onderverdeeld in de stadscreolen en de boslandcreolen of ook wel Marrons genoemd. 

Stadscreolen zijn afstammelingen van de slaven, die nadat ze vrij werden in de stad bleven en 
zelf vaak aan landbouw begonnen te doen. De boslandcreolen zijn afstammelingen van de 
weggelopen slaven, die het bos in vluchtten. 

Onder deze groep boslandcreolen zijn er een aantal stammen; 
namelijk de Aucaners of N’djoeka’s, de Saramaccaners en 
Paramaccaners. 

Er zijn tot de dag van vandaag nog veel Marrondorpen in de 
jungle, waaraan een bezoek gebracht kan worden. Dorpen zoals: 
Awarradam, Jaw Jaw en Gunsi. 

 

3.2.1 Gerechten van de creolen 
 

De Marrons verbouwen net als de inheemsen voornamelijk cassave op hun kostgrondjes. Ze 
maken hier hun brood van en kwak. Van kwak, gedroogde en geraspte cassave, maken ze pap. 
Kwak is ook in de supermarkten te krijgen in de stad. Ze doen aan visvangst en jagen eveneens. 
Kortom ze leven van het oerwoud. Tegenwoordig kopen ze tevens levensmiddelen in de stad 
en handelen onderling erin. 

Typische gerechten van de stadscreool zijn de rijstgerechten. En soepen. Rijst met kousenband 
en zoute vis, moksi alesi (gemixte rijst) bruine bonen met rijst en zoutvlees, her’ heri ( banaan 
met aardvruchten en bakkeljauw) zijn allemaal typisch voor de Creoolse keuken. 

Grietbana-, cassave-, masoesa-, oker- en Chinese tajersoep zijn voorbeelden van echte 
Creoolse soepen. Een drank die de creolen graag lusten is de podosiri, die gemaakt wordt van 
de zaden van palmbomen. 

De zaden worden in water gestampt tot een vruchtensap die heel ijzerhoudend is. Goed voor 
vrouwen tijdens de zwangerschap en na de bevalling, zegt men. Een gek verschijnsel is het eten 
van pimba (kalebaskalk). Het schijnt dat zwangeren soms echte lostu (lust) kunnen krijgen naar 
deze pimba. Het bevat echter veel lood, wat juist slecht is voor het ongeboren kind! 
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3.2.2 Kledendracht en cultuur van de creolen 

De Koto 
De Koto werd in het leven geroepen tijdens de slaventijd door slavinnenmeesteressen, die 
vanwege hun jaloezie ten opzichte van de slavinnen, het niet konden verdragen dat ze er half 
naakt bij liepen. 

Ze waren als de dood dat hun mannen zich zouden vergrijpen aan de atletisch gevormde 
slavinnen. Wat in werkelijkheid ook regelmatig gebeurde. Het Surinaamse huwelijk hield dit in 
stand. 

Het Surinaamse huwelijk hield in dat een man een tweede vrouw kon aannemen, waar hij niet 
wettelijk aan verbonden was. 

De wrede slavenmeesteres Susanne de Plessis liet uit 
pure frustratie en jaloezie een borst afhakken bij een 
door haar man geliefde slavin. Ook liet ze eens een baby 
verdrinken, door het onder water te houden. De 
moeder, een slavin, kreeg het arme kindje niet stil en dat 
irriteerde de hooghartige vrouw zodanig, dat ze er een 
einde aan maakte. Afschuwelijk niet? 

De slavinnen moesten daarom speciale kleding dragen. 
De Koto werd geboren: grote, breed uitstaande jurken 
bedoelt om alle vrouwelijke vormen te verhullen. 

De Anisa 
De Anisa is een hoofddeksel dat de slavinnen droegen. In 
werkelijkheid was het een communicatiemiddel dat 
alleen de slaven begrepen. 

Ze knoopten de Anisa zo dat de ontvanger de boodschap kon ontcijferen. Berichten als: “ Zie 
je op de hoek of laten we gaan dansen”, werden op die manier voor de blanke plantage-
eigenaren verborgen gehouden. 

 

 

 

 41 

Esther Lijkwan Colourful Suriname, de longen van de aarde

41 van 158



 

De Pani 
De Pani is het kledingstuk van de Marronvrouw. Een 
mooi gekleurde doek, soms afgezet met borduursel, 
die om het lichaam wordt geknoopt. De vrouwen 
kunnen er gemakkelijk in bewegen en zo hun werk 
doen. Het vormt geen belemmering en is niet te warm. 

Op de Brownsberg en in andere Marrondorpen kunt u 
er één kopen. Daar worden ze te koop aangeboden. 

Marron dans 

 

Cultuur der creolen 
Een onderdeel van de creoolse cultuur is de speciale manier van iemand begraven. Nadat de 
dode is opgebaard, werpen de achterblijvers zich jammerend en schreeuwend op hem of haar. 

Ze stellen de dode allerlei vragen, waarop er natuurlijk helaas niet geantwoord wordt. En pas 
wanneer ze zijn overtuigd dat de geest van de dode werkelijk vervlogen is, kan het 
begrafenisritueel vervolgd worden. De dode wordt gebaad en netjes gekleed. 

Vervolgens gaan zogenaamde Dragaman’s dansend met de kist door de straten, naar de laatste 
rustplaats. Dit is de laatste dans. 

De buitenvrouw 
Een ander onderdeel van de boslandcreoolse cultuur is het gegeven dat een man meerdere 
vrouwen heeft. Dit is vermoedelijk een overblijfsel van de koloniale tijd, toen het Surinaamse 
huwelijk bestond.  

Hieruit ontstond het begrip: de buitenvrouw. In Nederland denken mensen vaak dat de 
Surinaamse man regelmatig overspel pleegt, wat vermoedelijk resulteert uit dit gegeven. In 
werkelijkheid denk ik dat er in Suriname niet veel meer overspel gepleegd wordt als dat in 
Nederland gebeurd. De gemeenschap is echter velen malen kleiner en zo wordt het overspel 
eerder ontdekt.  

Het gebeurt vaak dat een boslandcreoolse man velen malen ouder is dan zijn vrouw. Het is niet 
gek om boslandcreoolse meisjes van 13 jaar zwanger te zien. 
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De wasi 
Andere cultuurverschijnselen zijn de wasi, de winti pre en de kroetoe.  Een rituele wasi wordt 
gehouden als men van nare geesten of gebeurtenissen af willen komen. Ogri eye wordt dit 
genoemd. Er bestaan verschillende soorten wasi’s, tegen allerlei boze kwalen. 

 

De winti pre 
Een winti pre feest wordt bij iemand thuis gegeven. Er wordt een speciale winti pre muziek 
gespeeld waardoor een aantal mensen in tranche geraakt. Soms beelden ze dieren uit. Als 
toerist komt u moeilijk bij zo een winti pre terecht, tenzij u wordt uitgenodigd.  

Vraag eens bij uw touroperator, wie weet! 

De woorden winti pre betekenen letterlijk winter spelen.  

 

De Kroetoe 
Een kroetoe is een bijeenkomst en wordt gehouden door de Granman om beslissingen 
aangaande het dorp te nemen. Hij roept dan alle basja’s bij zich en men vergadert. 

 

Creoolse muziek 
Echte creoolse muziekstijlen zijn de Kawina en Kaseko muziek, die uniek zijn voor dit gebied. 
Kawina muziek heeft veel drumgeluid. 

Ook de Marrongemeenschap doet veel aan art 
craft en dan vooral aan houtsnijwerk; mooie 
bankjes uit hout gesneden of sierlijke 
papegaaien(peddels). Ware kunstwerken zitten 
ertussen! 

Art craft 
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Religie 
Veel Marrons zijn bekeerd tot het rooms-katholieke geloof, maar onder hen wordt ook nog 
steeds de natuurgodsdienst beleden. Om geesten af te schrikken hebben ze lage deuren in hun 
woningen en een strook met palmbladeren voor de ingang van het dorp of bij de rivier hangen 
zodat geesten de toegang wordt versperd. 

De overtuiging heerst dat geesten niet kunnen bukken en op deze manier dus niet naar binnen 
kunnen. 

De Marroncultuur herbergt als het ware talloze oude Afrikaanse gebruiken. 

  

 Een typisch Marrondorp 

 

3.3 De joden 
 

De joden waren na de inheemsen, met de Engelsen de eerste echte immigranten van Suriname. 
Ze vluchtten uit Spanje, voor de inquisitie naar Brazilië en later weer naar Suriname. Daar 
bouwden ze nederzettingen en plantages. Suriname heeft om die reden ook een synagoge. In de 
koloniale tijd hadden ze een luxe en rijk leven. 

Echte joodse familienamen die er in Suriname nog voorkomen zijn: De la Parra, Samson en 
Emanuels. De groep joden die nu nog woonachtig is in Suriname is klein. 
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3.3.1 Gerechten van de Joden 
 

Een gerecht dat typisch joods is, is Pom, al denken veel mensen dat het gerecht van creoolse 
afkomst is. De creoolse keuken heeft het gerecht van harte geadopteerd. 

Het is bereid uit tajerwortel, die geraspt wordt en samen met kip en specerijen vervaardigd 
wordt tot ovenschotel.  

De bekende pastei is eveneens een joods gerecht. 

Als brood eten de joden graag Matze. 

 

3.4 De Europeanen / boeren 
 

De boeroe’s zijn afstammelingen van Nederlandse kolonisten. Deze eerste boeren uit Friesland 
kwamen om boerderijen op te richten en kwamen er in eerste instantie erg beroerd vanaf. 
Ongeveer de helft overleed binnen 6 maanden na aankomst aan diverse ziekten. 

Het overgebleven deel verhuisde naar het plaatsje Groningen in het district Saramacca en 
begon daar opnieuw boerderijen te stichtten. Ze hielden zich bezig met de productie van onder 
andere melk, groenten, bananen en hielden vee. 

De nakomelingen van deze boeren doen nog steeds veel in de landbouwsector. 

Kijkt u dus niet vreemd op, wanneer u blanke burgers ziet, die vloeiend Sranan Tongo spreken 
met Surinaams accent. Dit zijn echte Surinamers en geen Hollanders! 

Achternamen van boeroe’s zijn bijvoorbeeld Gummels, van Dijk en Tammenga. In Groningen 
zijn twee monumenten geplaatst, waaronder een stenen monument die dienen als herinnering 
aan die eerste boeren waar een groot aantal van overleden zijn. 
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3.5 De Libanezen 
 

De Libanezen kwamen uit Libanon. Ze waren eigenlijk op weg naar Antigua, maar belandde per 
ongeluk in Suriname. Hun schip leed schipbreuk vlak voor de kust en ze werden de haven 
binnengesleept. Ze vestigden zich en stichtten handeltjes, voornamelijk in de textielsector. 

Toen dat goed begon te lopen, nodigden ze hun families uit, om de oversteek te maken. Nu is 
dit nog te zien in grote handelsondernemingen als Lucky store en Beiroet bazaar. 

Op de Mens Cook Out, in hotel Torarica, kunt u dan ook altijd wel lekkere Libanese hapjes 
vinden. Zeer de moeite waard! 

 

3.6 De Chinezen 
 

Toen de slavernijtijd ten einde kwam, waren er nieuwe werkers nodig. De eerste chinezen 
kwamen uit Oost–Indië, dat in die tijd aan Nederland toebehoorde en uit Macau. Ze werden 
ook te werk gesteld op de plantages en begonnen na hun contractperiode van bijvoorbeeld 5 
jaar vaak met hun eigen winkeltje. Tegenwoordig zie je overal op de hoeken van straten, de 
zogenaamde “Chinese winkel”. Ze verkopen werkelijk alles en het zijn veelal producten uit 
China.  

Vaak treft u naast de winkel een chinees restaurant. Het eten is meestal goed te eten en erg 
goedkoop. 

Veel van deze chinezen, hadden in China weinig kansen en er is een duidelijke tendens zichtbaar 
van chinezen die vandaag de dag trekken naar Suriname. Families worden hierheen gehaald. 
Vroeger was dit echter helemaal niet zo, veel Chinese mannen kwamen alleen en huwden 
uiteindelijk een lokale vrouw. 

Er is dus een grote groep van gemixte Chinese Surinamers. 

De originele Chinezen die nu Suriname binnenkomen, spreken geen woord Nederlands en 
leren het Sranan Tongo gebrekkig. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk! Dit leidt dan ook tot 
lastige conversaties. Deze “echte” Chinezen mixen zich vrijwel niet meer met de plaatselijke 
bevolking. 
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3.6.1 Gerechten van de Chinezen 
 

Tjauw min of Tjapsoi, vrijwel alle chinezen gerechten zijn te vinden in Suriname, en ze smaken 
niet zoals in Nederland. Ze zijn een stuk lekkerder! Dit heeft te maken met het feit dat deze 
Chinezen rechtstreeks uit China zijn gekomen en hun kookkunsten meebrachten. 

U kunt geweldig lekker eten bij de velen verschillende 
Chinese eettentjes of echte Chinese restaurants. Een 
groot en goed restaurant, waar het altijd stampvol is, is 
Chi min. U zit iets rustiger in het grote Palm Palace, 
dat verderop in de straat ligt. Beide zijn gelegen aan de 
Anton  Dragtenweg vlakbij het uitgaansgebied.  

 

Mijn Chinese leraar Danning Chen 

  

3.7 De Hindoestanen  
 

De Hindoestanen waren Britse onderdanen die naar Suriname gehaald werden nadat Nederland 
en Engeland overeen gekomen waren dat Nederland, deze Engelsen een contract mocht 
aanbieden. 

De eerste Hindoestanen kwamen aan met het schip de La La Rookh in1873.  Ze werden 
vreselijk slecht behandeld en hadden te kampen met dodelijke ziekten. Engeland maakte zich 
daar erg kwaad over en zorgde er zo voor dat er medische zorg werd opgericht in Suriname. 
Het land zou anders niet meer toestaan dat de Indiërs naar Suriname kwamen. Ghandi was één 
van de mensen die zich hard maakte voor de Hindoestanen. Er staat een standbeeld van hem in 
de binnenstad van Paramaribo. 

De straffen die golden waren desondanks niet mals, soms werden de arbeiders 24 uur 
achtereen met een stok tussen de benen opgesloten, overgeleverd aan de muskieten en ander 
ongedierte. Kromsluiten heette dit.  

Ze werkten op de plantages en kregen toen de koloniale periode ten einde was allen 100 
gulden en een stuk land, om te bewerken. Tweederde deel van de in Suriname aangekomen 
Hindoestanen bleef. Sommige begonnen handel te drijven. 

Vandaag de dag zijn het nog vooral de Hindoestanen naast de Chinezen en Libanezen die 
uitblinken in het handelen. 
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3.7.1 Gerechten van de Hindoestanen 
 

Hindoestanen houden over het algemeen van gekruid eten en liefst met kerrie (massala), en 
vaak vegetarisch. Ze gebruiken kerrie in de roti (pannenkoek met groente, vlees en aardappel 
of soms met ei), die u kunt halen bij onder andere Chris Rotieshop ( Kwattaweg) of Roopram 
en in de befaamde massala kip. De vleesvariant van deze roti is in Suriname ontstaan. 

Als tussendoor hapje eten ze bara’s, die gemaakt zijn van gele erwten en specerijen en in de olie 
gebakken. Samoza en gougeri zijn andere lekkernijen. Voor feesten maken ze plauri klaar. Een 
zoetige lekkernij in de vorm van een balletje. Typisch Hindoestaans broodbeleg is het kerrie ei. 

Belegde Surinaamse broodjes kunt u overal in de stad vinden bij broodjeszaken. Als ze vragen of 
u peper of zuurgoed erbij wilt, kunt u, als u niet tegen pittig eten kan, dat beter laten staan! 

  

3.7.2 Kledendracht en cultuur van de Hindoestanen 
 

De Hindoestanen dragen vaak sari’s en hebben mooie handschilderingen van henna op hun 
handen (henna tatoo’s). 

Wanneer ze trouwen hebben ze een rode stip op hun hoofd, in de haarlijn. De 
trouwceremonie duurt drie dagen, de eerste dag bakken ze koren, de tweede dag wordt de 
vrouw opgehaald door de aanstaande echtgenoot voor de huwelijksceremonie en pas op de 
derde dag gaat men samen naar huis. Vaak het ouderlijke huis van de man. Op de feesten wordt 

heel sierlijk gedanst en vrijwel of geen alcohol 
geschonken of alleen voor de mannen. 

De muziek die daar bij gespeeld wordt, is een soort 
pingelgeluid. Het wordt gespeeld op de tabla. ( platte 
drum, geslagen met fijne priemen.)  

Hindoestanen hangen het hindoeïsme aan. 

Beeld Hindoestaanse immigratie 

 48 

Esther Lijkwan Colourful Suriname, de longen van de aarde

48 van 158



  

3.8 De Javanen 
 

In1890 kwamen de Javanen als laatste van de contractarbeiders in Suriname aan, vanuit Java, 
Indonesië. In feite hadden ze geen contract, zij konden namelijk niet terug. Vandaar dat alle 
Javanen die gekomen zijn, zijn gebleven. 

Ze kwamen uit het Nederlandse Indonesië en werden ingezet op de plantages in Commewijne. 
Het merendeel werkte op de Marienburgplantage. 

Nu wonen ze vooral nog op Commewijne en Saramacca. Ze doen nog steeds aan landbouw of 
beheren restaurantjes. 

 

3.8.1 Gerechten van de Javanen 
 

Javanen houden van bami, nasi goreng, pitjil (een vegetarisch mix groente gerecht met 
pindasambel), de lekkere zoete bakabana en hun een melkachtige cocosdrank, die Dawet 
genoemd wordt en ze roze of groen kleuren. En vergeet niet de roze gekleurde flensjes met 
cocos erin verwerkt. Heerlijk! 

De Javaanse soep; de Saoto, kunt u overal op Blauwgrond vinden. Blauwgrond is een Javaanse 
woonwijk in Noord Paramaribo. Saté, telo, goedangan, nasi koening zijn andere favorieten van 
deze bevolkingsgroep. 

Populaire tussendoortjes zijn de verschillende chipssoorten: cassave en bananenchips, 
kroepoek, pejeh (gebakken deeg met hele pinda’s erin verwerkt) 

Verblijft u in de buurt van zuid Paramaribo, ga dan naar Sarinah of Jawa voor deze gerechten. Er 
zijn natuurlijk nog velen andere warungs in het district Commewijne, over de Wijdenboschbrug, 
waar u langs kunt gaan. Ook leuk om te zien hoe ze wonen in het district Commewijne.  

3.8.2 Kledendracht en cultuur van de Javanen 
 

Javaanse vrouwen dragen een sarong bij feestelijke gelegenheden. En in een slendang houden ze 
hun baby’s dichtbij zich. Heel handig, omdat ze door kunnen werken en tegelijkertijd de baby 
kunnen sussen. 
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Mannen dragen vooral batikhemden en een petji. ( een soort pet). Het mooie aan de 
batikhemden zijn de verschillende designs door kreuken van de 
kleding gemaakt. 

Feesten van de Javanen zijn onder andere: Bodo, ook genaamd 
Id ul fitre. Tijdens Bodo, het feest na de vastentijd de Ramadan, 
wordt er flink gegeten en gefeest. De Ramadan is een maand 
waarin gevast wordt. Men mag alleen na zonsondergang eten en 
tot zonsopgang. Iedere dag bezoeken de vastende mensen de 
moskee. 

Mensen gaan bij elkaar op visite om te genieten van de rijsttafels 
die speciaal voor die dag geserveerd worden. Reken maar dat er 
veel eten is en nog meer gegeten wordt, die dag! 

Javaanse dans 

Javaanse dans 
Djuran kepang is de tegenhanger van de winti pre. De paardendans, de apendans, de tijgerdans, 
allemaal worden ze begeleidt door de gamelan. ( een band met typische Indonesische gong 
instrumenten). Bij deze dans geraken de dansers eveneens in trance. Taferelen waarbij mensen 
op gloeiende kolen lopen of gras eten en zelfs hele kippen verslinden, komen voor. 

Alle Javaanse jongens worden besneden, dit heeft te maken met hun cultuur. Na het gebed, 
volgt de besnijdenis en dan het grote feest.  

De meeste Javanen zijn moslim en hangen de islam aan. 
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De volgende pagina bevat advertenties van bedrijven uit de Surinaamse toerisme 
sector. Deze bedrijven maken het mogelijk u dit boek gratis aan te bieden. 

 
Wanneer u op de advertentie klikt met uw rechtermuisknop wordt u direct 

doorgelinkt naar de website van het betreffende bedrijf. Op die manier kunt u 
vragen stellen, een kamer boeken, tours reserveren en dat allemaal vanuit u luie 

stoel. 
Makkelijker kan niet! 

 
Let op u heeft wel verbinding met het internet nodig hiervoor! 

 
Sommige advertenties geven u recht op korting, wanneer u ze uitprint en 

meeneemt. 



 

http://www.overbridge.net/
http://www.surimaribonet.com/


 

Hoofdstuk 4 – De dieren- en plantenwereld 
 

Guyana en Suriname zijn de enige landen in Zuid-Amerika die nog aan internationale 
dierenhandel doen. Omdat er een gigantische markt is voor deze handel en het in de hand 
gehouden dient te worden, gebeurd dit onder toezicht van de WWF, om overexploitatie te 
voorkomen, alles in goede banen te leiden en zeldzame diersoorten te beschermen. 

De missie van de WWF is dan ook: het beschermen van de karakteristieke natuurlijke 
gemeenschappen en het in stand houden van belangrijke ecologische processen en diensten uit de 
Guyana’s om zodoende de biologische diversiteit in de regio te beschermen evenals de sociaal-
economische voordelen in stand te houden. 

Er komen ontzettend veel diersoorten voor in Suriname waarvan hoogstwaarschijnlijk een 
groot aantal nog niet eens ontdekt is. ( Niet te lang geleden werden weer 25 nieuwe 
diersoorten ontdekt) Er is een immense verscheidenheid aan tropische dieren, waaronder ook 
zeldzame dieren. 

Om ze allemaal de eer te geven ze hier te benoemen, zou een oneindige taak zijn en dit boek 
tot een encyclopedie maken. Daarom heb ik een keuze gemaakt van interessante dieren, die 
voor mijn gevoel het meest tot de verbeelding spreken. 

Er is een onderscheid gemaakt tussen zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels, insecten en 
vissen. 

Bij elk dier is een beschrijving gegeven, en voor zover mogelijk de Nederlandse en Surinaamse 
benaming van het dier, hoe het eruit ziet, hoe het leeft en waar het voorkomt. 
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Fauna 
 

4.1 Zoogdieren 
 

Onder de zoogdieren vinden we in eerste instantie de apen. Suriname kent een groot aantal 
aapsoorten. De meest bekende zijn: de Surinaamse zijdeaap, de mutsaap, het doodskopaapje, de 
brulaap en de kwatta-aap. 

 

Surinaamse zijdeaap, of wel Saguwenki in het Surinaams. 

Dit is de kleinste aap van Suriname. Zijn kop, romp en gezicht zijn zwart, 
maar zijn rug is geel of geelbruin gekleurd. Zijn voeten en handen zijn 
goudkleurig. 

Hij heeft een erg lange staart, die ook zwart is. Hij wordt ongeveer 20 tot 
28 cm lang. Hij leeft in bomen en dan vooral in de savannebossen en langs 
rivieren. Hij is in gezelschap van een groep en overdag het actiefst. 

 

 

Mutsaap, oftewel Keskesi in het Surinaams. 

Deze aap heeft een brede kop met een donkerbruine kap, 
die zich via de slaap, voor het oor, voortzet als een 
donkere streep, met rechtopstaande haren. Het lijkt dus 
op een muts. 

Zijn handen en voeten zijn donkerder dan de rest van zijn lichaam. En zijn staart is oprolbaar. 
Hij kan 35 tot 49 centimeter lang worden. 

Hij leeft in bomen, vooral in de toppen en in een groep. Hij is overdag het meest actief. 
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 Doodskopaap, oftewel monkimonki in het Surinaams. 

Dit is een kleine, slanke aap met korte haren en een ronde kop. 
Zijn snuit is zwart en het lijkt alsof hij een masker op heeft. Het 
is een wit masker rond de ogen, kin en keel. Net een 
doodskopje. 

Hij heeft een staart, waar hij niet mee kan grijpen. Hij wordt zo 
een 25 tot 32 centimeter lang. 

Hij leeft wederom in bomen en is vooral langs water te vinden. Soms houdt hij zich op in de 
buitenwijken van de stad. 

Hij leeft in een groep en is overdag actief. 

 

De rode Brulaap, oftewel babun in het Surinaams. 

De rode brulaap komt veel voor langs de rivieren. Het is een kleine, 
robuuste, schuwe aap, die u duidelijk kunt herkennen aan zijn “gebrul”. Hij 
brult zo hard, dat hij wel tien keer zo groot lijkt. Het leidende mannetje 
begint en eindigt met dit gratis concert. Hij is roodbruin tot goudoranje en 
met een zwart gezicht. En tevens vegetariër, in tegenstelling tot de andere 
Zuid- Amerikaanse apensoorten. 

Als u een tour op de rivier maakt en ’s morgens vroeg wakker wordt, zult u hem zeker horen. 
Al is er geen vaste tijd voor hun gebrul. Ze kunnen u ook ’s middags ermee verrassen. 

Deze aap heeft een baard en is zo’n 50 centimeter hoog.  Hij leeft in de boomtoppen. 

 

De Bosduivel, oftewel de Kwatta aap in het Surinaams, 

Deze aap is een geliefd huisdier, maar werkelijk een 
klein duiveltje. Hij kan een ontzettende troep 
achterlaten in het huis. 

 Hij heeft een lange grijpstaart en is helemaal zwart 
met een roze masker in het gezicht. 

Hij heeft relatief grote, handen en voeten en is behoorlijk behendig. Zijn lange ledematen en 
staart geven hem een slungelig uiterlijk. 
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Dolfijn, oftewel Profosu in het Surinaams. 

De dolfijn is een ander zoogdier dat in de Surinaamse rivieren 
voorkomt. Hij zwemt vooral in de riviermonden, zowel in zoet als 
in zout water. 

Dit is een kleine dolfijnsoort, met een korte bek en een kleine 
bult op zijn voorhoofd. 

Zijn kleur is overwegend grijs, bruin of blauwig op de rug en op zijn buik lichtgrijs of wit. Hij kan 
rond 1,3 tot 1,9 meter lang worden. 

Overdag is hij het actiefst en bij zonsondergang. 

Dat u deze dolfijnen ziet tijdens een Sunset tour van Liesbeth Gummels van Waterproof 
Suriname is verzekerd. Als u een filmpje wilt bekijken van de dolfijnen van Suriname, kan dat op 
het Wonen en Reizen in Suriname weblog.

Een andere dagtour met de Sweet Merodia of een van de andere rivercruises brengt u 
hoogstwaarschijnlijk ook langs deze diertjes. Dit is de plantagetour met de boot naar onder 
andere Frederiksdorp onder leiding van Cynthia Mc Leod. 

Reuzengordeldier, oftewel Granmankapasi in het Surinaams. 

Dit enorm grote gordeldier heeft een heel dik en stevig pantser met banden, die zijn rug 
bedekken. De zijranden van het pantser zijn lichtgeel en zijn buik is naakt. 

Het gordeldier op de foto is een normaal gordeldier, geen reuzen gordeldier. 

Hij heeft een kleine kop en ogen, maar daarentegen gigantische poten.  Zijn massieve klauwen 
zijn de grootste van alle dieren. 

Zijn staart wordt ongeveer 50 centimeter lang. 

Hij zelf kan tussen de 75 centimeter tot 1 meter groot worden. Hij leeft ondergronds en is 
voornamelijk overdag actief. 
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 Boshond, oftewel busdagu in het Surinaams. 

Dit is een gedrongen hond met zeer korte poten, een korte staart en 
kleine ronde oortjes. Hij is  licht- tot roodbruin van kleur en wordt 
zwart naar achter toe. Zijn vacht is zacht en lang. 

 

Hij kan tussen de 60 tot 75 centimeter lang worden. Hij leeft in groepen, is overdag actief. Maar 
wordt desondanks zelden gezien. Hij leeft in bossen in de buurt van savannes en nabij water. 

 

Er komen verscheidene katachtigen voor in Suriname, die behoorlijk gevaarlijk kunnen zijn. Een 
aantal daarvan zijn: de Jaguarundi, de Ocelot, de  Ocelotkat en de Jaguar. 

Deze verschillende katachtigen hebben verschillende lichaamsbouw, kleur en grootte. Hier 
wordt alleen de Jaguar uitgewerkt. 

 

 

Jaguar, oftewel penitigri in het Surinaams. 

De Jaguar is een grote, gevlekte kat met een stevig 
gebouwd lichaam, met korte, maar dikke poten en grote 
voeten. Hij heeft een grote kop en sterke kaken. Zijn 
vacht is geel met zwarte vlekken, in cirkels of rozetten. Hij heeft een lange staart en wordt zo 
een 1 tot 1,85 meter lang. 

Hij leeft op de grond, maar kan wel in bomen klimmen. Kan ook erg goed zwemmen. 

Hij woont in bebost gebied, bij water in de buurt. Soms in gecultiveerd gebied in het bos. 

Zo hebben ze niet kort geleden een jaguar gevangen op Apetina, waar hij de bevolking van dit 
indiaanse dorp het leven zuur maakte. 

Hij is dag en nacht actief en meestal alleen. Hij is het grootste roofdier van de Amerika’s. 
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Surinaamse haas, oftewel hei in het Surinaams. 

Deze haas is zwaargebouwd en lijkt enigszins op een varkentje. Zijn 
rug is roodbruin met witte vlekken. 

Hij heeft een kort staartje dat onder haren verstopt zit. Hij leeft op de grond, vooral langs 
rivieren en kreken. Is vooral ‘s nachts actief en is of alleen of in gezelschap van zijn mannetje of  
vrouwtje. 

Dit diertje is monogaam. Er wordt op dit dier veel gejaagd. 

 

Reuzenmiereneter, oftewel tamanwa in het Surinaams. 

Het is de grootste miereneter die voorkomt, met  een lang 
lichaam, een lange snuit en een  ruigbehaarde, pluimvormige 
staart. Dit dier heeft geen tanden. Zijn vacht is grijs tot zwart van
kleur en er loopt een zwarte band met witte rand van zijn wange

tot op zijn rug. Zijn voorpoten zijn wit van kleur. Hij heeft scherpe klauwen. Er bevindt zich e
reuzenmiereneter in de Paramaribo zoo. 

 
n 

en 

Hij wordt gewoonlijk tussen de 1 tot 1,9 meter lang. 

Komt meest voor op savannes en open bos, leeft op de grond en alleen. Hij is dag en nacht 
actief. 

 

Reuzenotter, oftewel Bigiwatradagu in het Surinaams. 

Grootste zoetwater otter. Hij heeft een fluwelige, bruine huid. Zijn 
bovenlip en keel zijn wit van kleur. Zijn kop is rond, met snorharen. 
Hij heeft kleine oren en een dikke staart, die in een platte punt 
afloopt. 

De poten zijn kort en dik, met grote voeten. Hij wordt ongeveer 1 tot 1,5 meter lang. 

Hij komt voor in laaglandrivieren en meren in bosgebieden. Het talrijkst echter in zwart- 
waterrivieren. Overdag is hij actief en leeft in familiegroepen. 

Deze mooie dieren heb ik zelf in het wild mogen aanschouwen op de Corantijnrivier, richting 
Kabelebo. 
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Zeekoe, oftewel Seku in het Surinaams. 

De zeekoe heeft een kolossaal, grijs, rond lichaam. Met een 
kleine, vierkante kop en een uitstekende bovenlip. Hij heeft 
pedelachtige flippers, met drie grote nagels aan iedere flipper. 

De zeekoe 

Hij heeft een platte, brede staart. Gewoonlijk wordt hij 2,5 tot 4,5 meter lang. 

Hij leeft alleen en zwemt in rustige kreken en rivieren niet ver onder het wateroppervlak, in 
zoet en zout water. 

Hij is overdag en ‘s nachts actief. Om een zeekoe naar lucht te zien happen, heeft u een 
redelijke kans. 

 

De luiaard, oftewel de loiri in het Surinaams. 

Dit dier dankt zijn naam aan zijn traagheid. Hij heeft een dikke, grove, 
grijze vacht van lange haren. In zijn vacht huizen miljoenen kleine 
insecten. Hij is niet de schoonste. Deze diertjes in zijn vacht hebben 
wel degelijk een functie, hij ruikt en lijkt niet op de makkelijke prooi, 
die hij feitelijk is voor velen roofdieren, maar eerder op een composthoop. 

Zijn kop is eigenaardig klein in verhouding met zijn lichaam en hij heeft erg scherpe nagels. 
Daarmee klampt hij zich vast aan de bomen. Leeft in bomen en komt alleen naar beneden als hij 
gebruik moet maken van het toilet. Dan is hij eveneens het kwetsbaars. Hij leeft alleen en is een 
betere zwemmer dan loper. Kan 60 centimeter lang worden. 
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4.2 Reptielen 
 

Qua reptielen kent Suriname verscheidene hagedissensoorten, waaronder de gewone leguaan, 
de marmerleguaan, de gewone tuinhagedis, het wenkpootje, de reuzenteju, de 
steltloperleguaan, de mopkopsleguaan en de kamrawenke. De kaaimannen zijn een gevaarlijker 
soort reptiel dat voorkomt in Suriname. 

Hier noemen we enkel de brilkaaiman. 

Daarnaast hebben we velen schildpadsoorten zoals; de 
bochelschildpad, de kikkerkopschilpad,  de roodkopdeukschilpad, 
de soepschilpad,  hawksbill turtle, olive ridley turtle,  
moerasschildpad, modderschildpad, geelkopschildpad, 
savanneschildpad, bosschildpad en de oeroude lederschildpad. 
(sommige stammen uit de tijd van de dinosauriërs!) 

De zeeschilpadden komen voor het broeden naar Suriname en kunnen op twee plekken aan de 
kust bezichtigd worden. Het Matapica strand en bij het Indianendorp Galibi. Het broeden gaat 
echter wel met perioden. 

De laatste reptielsoort die ik hier zal noemen zijn de slangen. Zo hebben we de boa constrictor 
of tapijtslang, de groene boomboa, de  hondskopboa, de slanke boomboa, de regenboogboa, de 
tot de verbeelding sprekende anaconda, de papegaaislang, de vreselijk giftige lanspuntslang en de 
gevreesde bushmaster.  

Verder leven in Suriname nog zo een 76 andere slangen. 

De leguaan, oftewel de Legwana in het Surinaams. 

Deze grote groene hagedis is de grootste 
leguaanachtige in noordelijk Zuid- Amerika. Hij heeft 
een grote keelzak en een rugkam. Zijn lichaam kan 
maximaal 1,8 meter lang worden. Hij woont in bomen, 
van allerlei bostypen. Meestal rond water. Hij is overdag 
actief. 

a en op mijn eigen schutting heb ik ze zien 
zonnebaden. 

Surinamers eten graag leguaan en dan met de eieren. 

Als u in Paramaribo bent is de kans groot, deze tegen 
het lijf te lopen. In de tuin van hotel Toraric
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Gewone tuinhagedis oftewel de lagadisa in het Surinaams. 

Dit diertje ziet u vaak in de tuin of op straat lopen. Zijn lichaam 
is grasgroen met op de flanken donkerbruine banden, die in de 
lengte lopen. Zijn snuit is nogal spits. Hij wordt maximaal 17 
centimeter lang. Hij leeft op de grond en is overdag actief. 
Alleen. 

 

Het wenkpootje, oftewel wai anu in het Surinaams. 

Zijn huid is aan de bovenzijde bruin tot grijs, met 9 of 10 
crèmekleurige en zwarte strepen. Hij wordt maximaal 9 
centimeter. Dit beestje ziet men ook in tuinen en op 

straat. Overdag actief en alleen. 

 is 

 

De brilkaaiman, oftewel de wetberekaiman in het Surinaams. 

Deze kaaiman heeft een benige richel tussen de ogen, 
een geel/groene tot bruine rug. Een witachtige buik en 
een kaak met scherpe tanden. 

Soms zont hij op oevers van de rivieren of houdt hij zich 
op in trenzen in gecultiveerd gebied. Hij is vooral ’s 
nachts actief en als men ’s nachts met een bootje erop 

uit gaat, ziet men de ogen oplichten in het licht van de zaklantaarn. Een kaaiman tegenkomen
totaal niet ongebruikelijk in het binnenland. 

De soepschildpad, oftewel de krapei in het Surinaams. 

Dit is een grote zeeschildpad, die men op het strand van Galibi 
of Matapica kan zien nestelen, mits het de juiste periode is. 

Hij heeft een glad schild. Zijn kop is relatief klein en aan de 
voorkant afgerond. Volwassenen zijn zeer verschillend van kleur, 
van bruin tot groen tot bijna zwart. 
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Zijn onderkant is gelig. Hij wordt tussen de 85 tot 140 meter lang. En komt in alle tropische 
zeeën voor. 

Hij wordt door velen als een lekkernij beschouwd en dus gegeten? 

De lederschilpad, oftewel de aitkanti in het Surinaams. 

Dit is de grootste, bedreigde zeeschildpad ter wereld, die 
soms wel zo groot als een kever ( de  auto) kan worden! 
Hij heeft een leerachtige huid, vandaar de naam, zonder 
schubben of schild. 

Hij heeft 5 richels over zijn rug lopen. Zijn huid is zwart 
met wit gevlekt. Met een relatief lange staart. Het dier 

wordt tot 2 meter lang. 

Hij leeft in tropische en subtropische zeeën en legt zijn eieren op het strand, zoals bij Galibi en 
Matapica. Hij leeft voornamelijk alleen. Hij brengt zijn leven zwemmend door en legt gigantische 
afstanden af. Ze worden onder andere gezien in Portugal, Canada en Suriname. Alle uithoeken 
van de wereld dus! 

In de periode van februari tot en met juli kunt u ’s nachts deze enorme schildpad zien nestelen. 
Dit zeer zeker de moeite waard! 

Dit dier stamt uit de tijd van dinosaurussen. 

Wanneer u meer wilt lezen over de krapei of de lederschildpadden, kan dat, er is onlangs een 
boekje verschenen geschreven door de heer Auke J. Hielkema dat heet; “Gids voor uw bezoek 
aan de zeeschildpadden van Suriname.” Het boekje kunt u bij de boekhandels in Paramaribo 
vinden of onder andere bij touroperator Oxygen Eco Tours. 

 

De boa constrictor of tapijtslang, oftewel de daguwesneki in het 
Surinaams. 

Deze wurgslang heeft een mooi patroon op zijn huid; een roze tot 
lichtbruine onderkleur met regelmatige wit/ zwart/ bruine 
geometrische tekeningen, die naar de staart toe wit/zwart/rood 
worden. 

Hij is gewoonlijk 2 tot 2,5 meter lang en kan maximaal 4,5 meter worden. Hij leeft vooral op de 
grond maar ook in bomen. Komt naast het bos eveneens voor in gecultiveerd gebied. Is vooral 
’s nachts actief. Veel boslandcreolen vrezen deze slang. Bijgeloof speelt daarbij een rol. 
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De anaconda, oftewel de watra-aboma in het Surinaams. 

Deze waterslang heeft een overheersend licht 
groenig/bruin met bruinzwarte vlekken bedekte 
huid. De vlekken zijn symmetrisch verdeeld. Op 
zijn buik heeft hij zwartgerande gele vlekken. 

Hij is gewoonlijk tussen de 4 tot 6 meter lang. Zelf heb ik er een van rond de 9 meter mogen 
aanschouwen bij Redi Doti, een indianendorp bij Blakawatra. Een boot die gekapte bomen 
vervoerde, had hem in zijn net gevangen. Een enkel keer komt deze slang voor in goten in de 
stad. 

Normaliter leeft hij in de rivieren, kanalen, kreken en zwampen. Hij is vooral ’s nachts actief.   

Heeft u de film Anaconda trouwens al gezien? Deze slang dood zijn prooi, door zich om de 
prooi heen te wikkelen en te wurgen, daarna schrokt hij het op. 

 

De lanspuntslag, oftewel de labaria in het Surinaams. 

Deze groefkopadder heeft een lansvormige kop. Zijn huid is 
variërend van olijfgroen, bruin, grijs, geel tot roestig van kleur, 
met recht of veelhoekige vlekken. Zijn lengte is gewoonlijk 
tussen de 0,7 tot 1,2 meter lang. Maar er worden ook gevallen 
tot 2 meter waargenomen. 

Hij leeft op de grond, in het bos, de savannes, zwampen en in cultuurgebied. Gewoonlijk in de 
buurt bij water. Hij is ’s nachts actief. 

Deze slang is erg gevaarlijk, omdat hij vreselijk giftig is. Eén beet van deze slang kan fataal zijn. 

 

De bushmaster, oftewel de makasneki in het Surinaams. 

Dit is de langste adder en de grootste gifslang van Zuid-Amerika. De kop is breed en afgerond. 
Zijn huid is beige tot oranjebruin, met bruinzwarte diamantvormige vlekken over de 
wervelkolom. Zijn buik is gelig van kleur.  

Aan het eind van zijn staart heeft hij een stekel. 

Gewoonlijk wordt hij 1,2 tot 2,5 meter lang. Er zijn ook gevallen bekend tot 3,6 meter lang. Hij 
leeft op de grond in het bos. Hij is ’s nachts actief en erg giftig. Een beet kan fataal zijn. 
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4.3 Amfibieën 
 

Onder de amfibieën van Suriname vinden we de kikkers en padden ( todo’s). Verscheidene van 
deze kikkers zijn giftig en hebben prachtige kleuren. Veel van deze kikkers maken een soort 
fluitend geluid, in plaats van een kwakend geluid. 

Dit is vooral ’s avonds en ’s nachts erg goed te horen. Voor de leek lijkt dit net alsof het vogels 
zijn die fluiten, terwijl het donker is. 

Als u het binnenland in gaat zult u er wellicht eentje aantreffen.  

Voorbeelden van deze kikkers zijn; de blauwe gifkikker, de blauwgele gifkikker, de 
groengestreepte gifkikker, verschillende boomkikkers en melkkikkers. 

 

De pad, oftewel de todo in het Surinaams. 

Deze enorme pad heeft gifklieren achter zijn ogen, een hoofd met 
richels en een gedrongen en dik lichaam. Zijn poten zijn kort en hij 
heeft een wrattig uiterlijk.  

Zijn kleur is vooral bruin. Hij kan tussen de 4 tot maar liefst 25 centimeter lang worden! 

Hij leeft op de grond en in het bos, de savannes en de tuinen. Hij is ’s nachts actief en leeft in 
groepen.  

Zijn erg brutaal, eten in mijn eigen tuin zelfs uit de hondenbakken het voer op! 

 

De blauwe gifkikker, oftewel de okopipi in het Surinaams. 

Een blauwe kikker met azuurblauwe poten en hemelsblauw aan de 
zijkanten van het lichaam en op kop en rug. Op de kop en rug zitten 
zwarte ronde vlekken, groot en klein.   

Hij heeft brede vingertoppen. En een duidelijke bochel op de rug als 
hij zit. 

Hij kan tussen de 3,8 tot 4,4 centimeter worden. Hij leeft op de grond en kan in bomen 
klimmen, soms wel tot 5 meter hoog. 
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Hij leeft bij stromende rotsbeekjes en in het Sipaliwinisavannegebied. Overdag actief. 

Bij het indianendorp Apetina werd er door toeristen één gefotografeerd. Deze kikker is zeer 
giftig. 

 

De blauwgele gifkikker, oftewel de okopipi in het Surinaams. 

Dit is een van de grootste en meest gekleurde gifkikkers 
van de wereld. Zijn huid is glad. Er zitten veel varianten 
in de patroon en de kleur van zijn huid. 

Over het algemeen heeft hij een geelwit tot gele rug 
met zwarte ondergrond. 

De poten zijn azuurblauw of donkerblauw met zwarte vlekken. Hij kan tussen de 3 tot 4,5 
centimeter lang worden. 

Leeft op de grond en kan ook bomen klimmen tot zo een 5 meter hoogte. Hij komt voor in 
vochtig bos en in de buurt van stromend water. Overdag actief. Deze kikker is giftig. 
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4.4 Vogels 
 

Er zijn rond de 700 verschillende vogels in Suriname, waaronder veel interessante voor 
vogelaars. 

Vanwege het grote aantal, noem ik hier enkel: de grootste, felste arend ter wereld, de 
Harpijarend, één van de grootste ooievaars ter wereld, de Jariboe, de schreeuwpiha, die een  
geweldig aparte roep heeft, de zeldzame witte specht, de rode cotinga, het oranje 
rotshaantje, de blauwgele ara, de geelbuikkardinaal, de blauwrugbisschop, de 
dikbekzaadkraker, het roodbuikdikbekje, de slechtvalk, de gier, de 
geelkopmaskerspreeuw, de grote koevogel, het kemphaantje, de zigeunerhoen, de 
oranjevleugelamazone, de grote amazone, de roodgroene ara, de roodgele ara, de 
goudvoorhoofdparkiet, de kraagpapegaai, de groene muspapegaai, de amerikaanse 
purperhoen, de zwartnekarassari, de groene arassari, de roodsnaveltoekan, de 
groefsnaveltoekan, de snip, de purperen suikervogel, de fluweeltangare, de zwarte 
tangare, de sabeltangare, de paradijstangare, de zwaluwtangare, de bisschoptangare, de 
rode ibis en de flamingo, de zwartstaarttrogon, de kolibri, velen uilsoorten, velen ijsvogels 
en de grote kiskadie. 

Helaas heb ik velen achterwege moeten laten. 

Vogels die men in groten getale in de tuinen of in het luchtruim rond Paramaribo tegenkomt 
zijn: de kolibri, sommige dikbekjes, de gier, de groene muspapegaai, verschillende soorten 
kanaries, de zwarte tangare, de bisschoptangare en vooral de grote kiskadie. 

 

De harpij, oftewel de loiri-aka in het Surinaams. 

Deze grootste arend ter wereld heeft een grote kuif op zijn 
kop. Zijn veren zijn grijs en zwart. De vleugels zijn kort en 
rond. 

Borst en de buik zijn wit. Zijn snavel is indrukwekkend groot 
en grijszwart. Zijn poten zijn dik en sterk. 

Hij kan tussen de 86 tot 93 centimeter worden. Mannetjes zijn groter dan vrouwtjes. Hij leeft in 
het bos van het binnenland. En alleen. 

  

 

 64 

Esther Lijkwan Colourful Suriname, de longen van de aarde

64 van 158



 

 

De jabiroe, oftewel Blasman in het Surinaams. 

Dit is een heel grote ooievaar met witte veren. Hij heeft een 
kale, zwarte kop en nek. Onder aan de nek heeft hij een rode 
vlek. Hij heeft een grote snavel, die zwart is en naar boven 
gebogen. Zijn poten zijn lang en zwart. 

Hij wordt ongeveer 1, 3 meter hoog. Hij woont in 
zwampgebieden en natte savannes, vooral aan de kust. Gewoonlijk alleen. 

Deze ooievaar kunt u in ieder geval in de Paramaribo Zoo bewonderen. 

 

De groenhartvogel, oftewel de busiskowtu in het Surinaams. 

De vogel is grijs van kleur van boven. En zijn staart en vleugels zijn bruingrijs. De staart is vrij 
lang. Met een zwart/bruine snavel. Hij wordt ongeveer 23 centimeter lang. 

Woont in de savanne- en regenbossen. Alleen. 

Zijn roep is als een alarm, vandaar dat hij dan ook letterlijk “bospolitie” genoemd wordt, naar 
de Surinaamse naam. Hij alarmeert de andere dieren in het bos als er gevaar dreigt. 

U kunt zijn roep horen als u het binnenland in gaat. Vraag uw gids zijn roep te tonen. 

 

Het oranje rotshaantje, oftewel de rotshaan in het Surinaams. 

Mannetje: Geheel oranje behalve bij de vleugels. Van de snavel tot de nek 
heeft dit haantje een grote kuif, met een smalle donkerrode rand aan de 
bovenzijde. 

De vleugels zijn bruinzwart met lichtoranje. Hij heeft een korte staart en donkeroranje snavel 
met een geel puntje. 

Vrouwtje: Heeft donker olijfbruine veren met bruinere vleugels en staart. Ze heeft een kleine 
kam en een zwarte snavel met geel. 

Ze worden ongeveer 33 centimeter lang. 

 65 

Esther Lijkwan Colourful Suriname, de longen van de aarde

65 van 158



Woont in groepen in de regenbossen van het binnenland, zeer lokaal waar rotsformaties en 
grote rotsblokken voorkomen. 

 

De dikbekzaadkraker, oftewel de twatwa in het Surinaams. 

Deze vogel is zeldzaam geworden. Het mannetje is zwart met wit. Zijn snavel is dik en glanzend 
blauwgrijs tot blauwwit. Vrouwtjes zijn bruin van boven en bruingeel aan de onderkant. Met een 
dikke, bruinige snavel. 

Ze worden rond de 14 centimeter lang en leven in open zwampgebieden, alleen of in paren. 

 

De slechtvalk, oftewel de onti aka in het Surinaams. 

Een valk met puntige vleugels in een donker blauwgrijze kleur. Hoofd en 
nek zijn zwart en hij heeft een vlek die lijkt op een snor die van zijn oog 
naar zijn wang loopt. De huid om het oog en snavel is felgeel. 

Keel en bovenborst zijn wit van kleur. Zijn staart heeft donkere banden en 
een witte punt. De snavel is blauwachtig grijs. Wordt rond de 38 tot 51 

centimeter lang. 

Hij woont bij de monding van de rivieren en modderbanken langs de kust 

Hij leeft alleen en komt uit het noorden overgevlogen. 

 

Het zigeunerhoen, oftewel de hoatzin in het Surinaams. 

Dit hoen lijkt op een fazant en heeft op zijn kop een lange kuif van 
oranjebruine veren. De huid bij zijn ogen is blauw. 

Zijn rug is donkerbruin van kleur en in de nek zitten gele strepen. 
Keel en borst zijn eveneens gelig van kleur. De rest van zijn buik is 
rood. 

Hij heeft een lange staart met ronde veren die zwart met geel van kleur zijn. Snavel is zwart. Hij 
wordt ongeveer 60 centimeter hoog. 

Hij woont op lage rivieroevers, in bosjes en lage bomen. Komt niet voor in Midden- en Oost-
Suriname. Het volwassen zigeunerhoen kan niet goed vliegen en beweegt zich onhandig. 
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Daarnaast verspreidt hij een muffe geur. Hij heeft scherpe klauwen om zich in de boom goed 
staande te kunnen houden. 

 

De blauwgele ara, oftewel de tjambaraaf in het Surinaams 

Zijn veren zijn hemelsblauw en zijn buik is geel. Op zijn voorhoofd heeft hij een groene vlek. 
Zijn nek is zwart en rond het oog zitten zwarte en witte lijntjes.  

Snavel is zwart. Hij wordt ongeveer 84 centimeter lang. 

Hij woont in palmen en bomen in het kustgebied en binnenland. En ook op de savannes en 
zwampen. Leeft als een paartje. In de stad zijn ze een enkele keer te zien. 

 

De roodgele ara, oftewel de bokraaf in het Surinaams. 

Deze ara is vrijwel geheel felrood met op zijn vleugels geel met groen en 
blauwe punten. Zijn snavel is crèmekleurig en zwart aan de basis. 

De onderkant van zijn snavel is grijs. De huid rondom zijn ogen is wit. 

Hij wordt zo een 84 centimeter groot. 

Hij leeft als paar of met meerdere paren, in de bossen in het binnenland. Liefst bij water. 

 

De groene muspapegaai, oftewel de okroprakiki in het Surinaams. 

Deze papegaai is de kleinste van zijn soort. Zijn vleugels zijn groen en aan 
de onderkant lichtgroen. Zijn snavel is wittig/grijs. 

Hij leeft in allerlei gebieden in Suriname, behalve in dichtbebost- en 
regenwoud, zelfs in de stad kunt u hem vaak zien met zijn grote groep 
metgezellen. 

Hij maakt erg veel lawaai. Hij wordt ongeveer 13 centimeter hoog. 
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Het Amerikaanse purperhoen, oftewel de Blawkepanki in het Surinaams. 

De kop, nek en borst van dit hoen zijn paarsblauw wat overloopt naar zwart richting de buik. 
Hij heeft een klein schild dat lichtblauw van kleur is boven zijn rood met gele snavel. Zijn poten 
zijn geelgroen. 

En zijn opvallende oog is rood. 

Hij wordt ongeveer 30 centimeter lang en woont in zwampen en rijstvelden. Gewoonlijk in 
paartjes, maar ook in groepen. 

 

De roodsnaveltoekan, oftewel de bigikuyake in het Surinaams. 

Deze toekan is bijna geheel zwart en heeft een gele vlek op de 
bovenkant van zijn stuit en een rode vlek aan de onderzijde. Zijn 
wangen en nek zijn wit met rood omrand aan de onderkant. 

De huid rondom zijn ogen is lichtblauw. Zijn snavel is maar liefst 16,5 
centimeter lang en donkerbruin rood. De bovenzijde heeft een gele 
streep en op de onderkant zit een blauw vlak. Ertussenin bevinden zich zwarte strepen. 

Hij wordt zo een 53 centimeter lang. 

Woont in bossen in het binnenland en de savannegordel, vooral bij open plekken en rivieren. 
Leeft in groepen. Zijn roep heeft een rauwe klank. 

 

De bisschoptangare, oftewel de blawki in het Surinaams. 

De vogel is grotendeels blauwgrijs van kleur met op zijn staart en onderrug meer blauw dan 
grijs. Aan het einde van de vleugels zit een zwarte band. De snavel is zwart en de ondersnavel is 
lichtgrijs. 

Wordt 16,5 centimeter groot. Woont in savannegebied, open plekken in het bos en aan 
bosranden. Meestal in paren, soms alleen of in een groep. 

Dat u deze vogels ziet in de tuinen is goed mogelijk. 
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De rode ibis, oftewel de korikori in het Surinaams. 

Felrood is de kleur van zijn vleugels met aan de punten 
zwart. Deze vogel waadt door modderbanken langs de kust 
in het mangrovebosgebied. Zijn gezicht en snavel zijn 
rozeachtig. 

Hij wordt ongeveer 58 centimeter hoog. Meestal in grote 
groepen van 30 stuks. Bigi Pan is het gebied bij uitstek om deze bijzondere vogel te ontmoeten. 

 

 

De grote kiskadie, oftewel de grikibi in het Surinaams. 

Deze vogel heeft een witte band over zijn zwarte kop lopen en een 
klein geel kuifje aan de bovenkant. Zijn rug is bruin, zijn buik geel en 
nek wit.   

Zijn snavel is zwart en de poten ook. Hij wordt 21,6 centimeter hoog. 

Leeft in open gebieden en bosranden en in tuinen. Gewoonlijk in paren.  

Is heel agressief naar andere vogels toe. 

Als u goed luistert, hoort u zeker overal dat deze vogels zijn eigen naam roept. 
Grikibi…Grikibi…. 

 

4.5 Insecten 
 

In Suriname leven velen insecten, daar moet men dus wel enigszins tegen kunnen als men het 
land bezoekt. Nu valt het in de stad erg mee, maar even buiten de stad kunt u er toch wel 
enkele tegenkomen. 

Insecten als muskieten, bijen, wespen, mieren  (hele kleine 
alsmede immens grote), libelles,  vlinders, vuurvliegjes, 
sprinkhaantjes, krekels, torren, mampiera’s en de smerige 
kakkerlak  komen in de stad wel regelmatig voor. 
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De wandelende tak, vliegend hert, schorpioenen, bosspinnen en de grotere sprinkhaansoorten 
komen in het oerwoud voor. 

Wat betreft de kakkerlak: in goed schoongemaakte en bespoten huizen of hotels en restaurants 
zult u ze niet tegenkomen. Of u heeft echt pech! 

Onder de insecten is er eveneens zo een grote diversiteit, dat ik wederom niet alles kan 
opnoemen. 

Ik zal de dengue- en de malariamuskiet noemen, vanwege de ziekten die zij kunnen 
veroorzaken. 

 

 

De denguemuskiet, oftewel de denguemaskita in het Surinaams. 

De denguemuskiet komt voor in de steden, toch is het niet zo, 
dat de kans groot is dat u dengue, oftewel knokkelkoorts, krijgt. 

De muskiet ziet eruit als een normale muskiet, alleen iets groter 
en met wit/zwarte gestreepte poten. 

Ze komen vooral voor bij stilstaand water, waar ze hun eitjes in 
leggen. Het is niet zo dat als u een denguemuskiet ziet en gestoken wordt, u direct besmet bent 
met het denguevirus. U krijgt alleen dengue indien de muskiet zelf besmet is met het virus. 

De symptomen van de ziekte zijn: moeheid, misselijkheid, overgeven, diarree, lichaamspijnen, 
bloedneus en koorts. Neemt u zo spoedig mogelijk contact op met een arts of ziekenhuis als u 
denkt deze symptomen te hebben. Dan kunnen ze u direct helpen, indien nodig en is de ziekte 
vrijwel altijd goed te genezen. 

Wat u zelf kunt doen? 
U kunt zich ten eerste goed insmeren zodat u behoed bent tegen de nare muskietenbeten. Het 
is beter niet gestoken te worden! Dit kunt u doen met de middeltjes die in Suriname zelf te 
koop zijn bij de supermarkten en effectief werken. Off is één van die middeltjes. 

‘s Avonds rond 7 uur, komen er in sommige gebieden meer muskieten voor. Gebieden zoals 
Bigi Pan. Daar kunt u het best lange broeken en mouwen dragen in de avonduren. 

Bent u wel besmet met het dengue virus, zorg dan dat u heel veel drinkt. Liefst 4 liter water op 
een dag. Daarnaast is het heel belangrijk om veel te rusten en rustig aan te doen. En om 
natuurlijk zo snel mogelijk een dokter op te zoeken. 
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De malariamuskiet, oftewel de malariamaskita in het Surinaams. 

De malariamuskiet is een stuk gevaarlijker. Hij komt gelukkig 
niet voor in de stad. U moet echt ver het binnenland in gaan om 
deze muskiet te treffen. Nu weet de touroperator heel erg 
goed welke gebieden risicovol zijn en zal u daar ook zeker niet 
heen sturen zonder de nodige voorbereidingen. U kunt namelijk 
medicijnen slikken om besmetting te voorkomen. 

Het BOG (Bureau voor openbare gezondheidszorg) verstrekt deze medicijnen en u kunt er 
terecht voor verdere inlichtingen. Ook bij apotheken kunt u ze vinden. Let wel bij de 
apotheken liggen de bedragen velen malen hoger dan bij het BOG. 

Het BOG is geopend tot 12.30 uur van maandag tot vrijdag. 

De kosten van deze medicijnen die u hier kunt krijgen, zijn overigens aanzienlijk lager geprijsd 
dan in Nederland. Wat dus de moeite van het overwegen waard is, om ze hier aan te schaffen. 

Bent u niet van plan diep het binnenland in te gaan, heeft u de medicijnen overigens helemaal 
niet nodig. Dus geef hieraan niet onnodig geld uit. 

De kans dat u gestoken wordt is niet heel groot, denk maar aan de velen boslandcreolen die 
gewoon in het bos leven. Hetzelfde geldt als bij de denguemuskiet, als u gestoken wordt, wil dat 
niet direct zeggen dat u ziek bent, de muskiet moet zelf besmet zijn. 

De malariamuskiet is een muskiet die lange achterpoten heeft. Het lijkt alsof hij als het ware 
voorover leunt. 

De symptomen van malaria zijn hoofdpijn, lichaamspijnen, en hoge koorts met tussenpozen. Het 
ene moment heeft u het ijskoud, het andere moment bloedheet. 

Wanneer u gestoken bent onderneemt u dan wel snel actie. De incubatietijd ligt ongeveer 
tussen de 2 weken en 6 weken, als u er snel bij bent is de ziekte te genezen. 

Mocht u overigens al terug zijn in Nederland, wanneer u zich opeens niet goed voelt, meldt dan 
altijd aan de dokter dat u uit de tropen komt. Ook met gekke wondjes of bulten en dergelijke. 

Suriname is een heel ander soort land dan Nederland en daar dient dus rekening mee gehouden 
te worden. 
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Ik wil u echter niet bang maken. Van alle toeristen die hier komen, heb ik nog nooit een ernstig 
verhaal gehoord over ziekte. 

 

De wesp, oftewel Marbonsoe in het Surinaams 

De Surinaamse wesp is zeg maar rustig een tikkeltje groter dan de Nederlandse en kan 
vervelende steken opleveren. Hij ziet er ook anders uit. 

Ze zijn rood van kleur, hebben een lang, smal onderlijf en lange poten.  

Andere nare steekbeesten zijn de horzel en de broko ston. De broko ston lijkt op een kleine 
driehoekige, gitzwarte vlieg. Als die u prikt, bent u niet gelukkig. Het doet behoorlijk pijn en 
geeft flinke bulten. Past u ook op met zandvlooien en bosjaus. 

Zandvlooien kruipen onder de teennagels en leggen eitjes. Slippers zijn dus vaak wel handig. 
Hoewel ik zelf vaak gewoon op blote voeten loop en me nog nooit iets overkomen is. 

Er komen grote libellen soorten voor. Met lange staart, korte staart en in velerlei kleuren. 

Eveneens is er een grote verscheidenheid aan vlinders, 
waarvan de mooie felblauwe Morphovlinder er een is 
en welke veel voorkomt op de Brownsberg. De 
achterkant van deze vlinder lijkt sprekend op het 
gezicht van een uil. Een andere mooie plek om kennis 
te maken met deze inheemse vlinders is bij de 
Vlinderkwekerij vlakbij Lelydorp. De touroperator kan 
u brengen. 

Volgens Surinaams bijgeloof, als men een bruine vlinder ziet, krijgt u een boodschap. 
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De volgende pagina bevat advertenties van bedrijven uit de Surinaamse toerisme 
sector. Deze bedrijven maken het mogelijk u dit boek gratis aan te bieden. 

 
Wanneer u op de advertentie klikt met uw rechtermuisknop wordt u direct 

doorgelinkt naar de website van het betreffende bedrijf. Op die manier kunt u 
vragen stellen, een kamer boeken, tours reserveren en dat allemaal vanuit u luie 

stoel. 
Makkelijker kan niet! 

 
Let op u heeft wel verbinding met het internet nodig hiervoor! 

 
Sommige advertenties geven u recht op korting, wanneer u ze uitprint en 

meeneemt. 



 

http://www.jossytoursnv.com/
http://www.guesthousealbergoalberga.com/
http://www.botopasi.com/


  Felgekleurde spin 

 

 

 

 

 

 

Vliegende vlinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73 

Esther Lijkwan Colourful Suriname, de longen van de aarde

73 van 158



4.6 Vissen 
 

Suriname is een land voor sportvissers. Naast dat er ontelbaar veel soorten vissen voorkomen, 
zijn de spots om te vissen adembenemend. 

Kom naar het van Blommensteinstuwmeer of Brokopondostuwmeer naar een van de eilanden 
en ga onder begeleiding van een gids naar de plekken waar gigantische scholen vis zitten. 

Op het stuwmeer vangt u toekoenari’s, piranha’s of koebies en kunt u genieten van het 
prachtige uitzicht. 

Dieper in het binnenland heeft u de mogelijkheid te vissen op de anyumara(giant trahira), de 
redtailcatfish, trapun en de lawlaw. Het Kabalebo resort is een echte must voor de 
visliefhebber! De vissen die u vangt, worden echter wel teruggegooid. Catch and Release heet 
dit. 

In de zwampgebieden kunt u vissen op de zwampvissen: de kwie kwie,  swampfish, 
pataka(wolffish), krobia en matoeli. Bigi Pan is een zwampgebied. 

U zult regelmatig langs de weg mensen aantreffen die een hengeltje hebben uitgegooid. Vaak 
gemaakt van bamboehout. Hengelen is een geliefde bezigheid van jong en oud. 

Diepzeevissen behoort ook tot de mogelijkheid. Op zee vangt u bang bang en kandratiki. 

Waar u het best visspullen kunt halen? 
Bij de winkels Tomahawk of Tackle box vindt u in feite alles dat u nodig heeft. Tomahawk is 
gevestigd in onder andere de Hermitage Mall in het zuiden van Paramaribo, de Maretraite Mall 
in het noorden en aan de Wagenwegstraat.  

Tackle box vindt u aan de Zwartehovenbrugstraat. Op de trips kunt u met bamboehengels 
vissen of met spullen van de touroperator. 

 

De Peacock bass, oftewel de Toekanari in het Surinaams. 

Een prachtig getinte roofvis, met groen basis kleur en daarop geel met zwarte cirkels. Deze vis 
kan behoorlijk groot worden en is een populaire vangst. 

De vis is heerlijk om te eten. Het vlees van de vis is wit. Hij zwemt in de zoetwater rivieren en 
het stuwmeer. 

Hij kan 50 centimeter worden. 
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De piranha, oftewel de pireng in het Surinaams. 

Deze roofvis treft men in de rivieren en het stuwmeer van 
Suriname. De huid is blauwgrijs tot parelmoer van kleur. En 
hij heeft een rond, rood oog. 

Ze worden alleen agressief als ze eten of bloed ruiken of 
wanneer ze worden aangevallen. Ze eten andere vissoorten en soms ziet u ze dan ook gretig 
happen naar een aan uw haak spartelende vis. 

Hij heeft vlijmscherpe tandjes en gigantisch sterke kaken. Steekt u voor de grap eens een houtje 
tussen zijn kaken. Pas op voor uw vingers! 

Vaak durven mensen niet te zwemmen vanwege deze vis. Er zijn echter netten bij veel van de 
resorts en er gebeurt eigenlijk nooit iets. In het stuwmeer kun je in de buurt van de eilandjes 
gewoon zwemmen.  

Het is belangrijk om niet met etenswaar in het water te gaan of met vieze vingers, als u net een 
boutje kip gegeten heeft. Daar komen ze op af als ze hongerig zijn. 

U kunt deze vis ook eten, hoewel ik hem zelf een beetje droog vind. Hij kan ongeveer 30 
centimeter groot worden. Wel erg lekker in vissoep. Op de eilandjes maken ze uw gevangen vis 
vast voor u klaar, als u dat vraagt. 

 

De giant trahira, oftewel de Anyumara in het Surinaams. 

In de rivieren van het diepe binnenland vindt u deze grote 
roofvis. Hij is bruin van kleur en langwerpig van vorm. 
Heeft grote en scherpe rijen tanden in zijn kaken. Deze vis 

een lekkernij. Het is een dure vis om in de stad te kopen. 

Als u hem te vangen krijgt, zult u geduld moeten hebben. Hij spartelt namelijk als een wilde. 
Wanneer u hem dan binnenhaalt schiet hij vaak weer de diepte in. Hij is behoorlijk sterk, maar 
daardoor ook een geweldige vangst. Soms moet u hem zelfs op de kop slaan, om hem van de 
haak te halen. 
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De Kwie kwie 

De kwie kwie is een zwampvis en wordt in de kuststrook het meest 
gevangen. In de buurt van Nickerie ziet u vaak mensen langs de weg 
staan die deze kleine, hardgeschubde visjes verkopen. Ze wijzen dan 
met hun handen aan hoelang de visjes zijn, die ze aanbieden. 

Kwie kwie is vooral geliefd bij de Hindoestanen. De vis wordt op verschillende manieren bereid 
in massala of met tomaat of met kokosmelk. Heeft wel veel graten. 

  

De Roodstaartmeerval, oftewel de Redtailcatfish in het Surinaams. 

De roodstaartmeerval is een meervalachtige met een brede 
kop, een wijde, grote bek en opvallende “snorharen”. De vis 
kan wel 1,3 meter lang worden en is een gewilde vangst. 

Hij komt vooral voor in het Amazonegebied. Zijn naam heeft 
hij te danken aan de rood/ oranje gekleurde staart. Voor de 

rest is hij donkergrijs van kleur, met lichtere grijze vlekken en een witte band over de gehele 
lengte. 

Komt u hem vangen? 
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Flora 
 

4.7 Bomen 
 

Aangezien Suriname een tropisch klimaat heeft, groeien de fruitbomen erop los. Langs de 
wegen ziet u lekker vers fruit uitgestald dat u kunt kopen. 

Fruit als mango (manja, in het Surinaams), sinaasappel, mandarijn, banaan (bacove in het 
Surinaams), zuurzak, papaja, pompelmoes, broodvrucht, granaatappel, tamarinde, kokosnoot en 
de tropische kers zijn gewoongoed. 

Ook watermeloenen kunt u overal krijgen langs de wegen. Als een soort traditie, nemen veel 
Surinamers altijd een watermeloen mee als ze “buiten de stad” gaan.  

U vindt in Suriname zelfs amandel-, advocado (advocaat in het Surinaams) en cashewbomen! 

Van de tamarindevrucht wordt lekkere tamarindestroop en/ of snoepjes gemaakt. 

De meeste bomen komen in de tuinen in de stad voor. 

  

 

 

Cashew, Noni en Zuurzak 

ningspalm, de waaierpalm, de Miami palm, de rode palm zijn slechts 
enkele voorbeelden. 

 

 

Afgezien van de fruitbomen, zijn er in Suriname verschrikkelijk veel palmsoorten te vinden. 
Palmsoorten als de Ko
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In het regenwoud kunnen de bomen wel tientallen meters hoog worden. De echte woudreus is 
de Kankantri, de wilde kapokboom die als heilig wordt beschouwd door de Marrons. Urineren 
tegen deze boom, is dan ook uit den boze en wordt zelfs gevreesd. Je zou er ziek van kunnen 
worden volgens bijgeloof. 

Deze machtige boom kan wel tot 60 meter hoog worden. 
De bomen in het regenwoud zorgen voor de zuurstof van 
de aarde. 

De Kankantri, de woudreus van het bos 

 

Aan de kust heeft Suriname mangrovebos. De wortels van 
deze frappant, uitziende bomen steken boven de grond uit. 

4.8 Bloemen 
 

De stad van de bloemen wordt Paramaribo soms genoemd. Dat is niet vreemd als u bekijkt 
hoeveel kleurpracht er zich in de struiken en bomen vertoond. 

Orchideeën, faya lobi’s, schitterende lelies(onder andere in de vaart bij Nickerie), hangalampu’s, 
bokkenpoten en de pokai tongo maken uw dag een stuk fleuriger. 

De Heliconiabloem zult u zeker tegen komen op de Brownsberg. 

Wilt u een bloemetje kopen, dan kan dat in de binnenstad tegenover het Vat, waar 
verscheidene bloemenkraampjes zijn of op de luchthaven wanneer u vertrekt. 

De bloemen blijven vrij lang goed, dus de moeite waard om ze mee te nemen. 
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Hoofdstuk 5 – De steden 

5.1 Paramaribo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Binnenstad en de Waterkant 
 

De stad Paramaribo werd pas de hoofdstad van Suriname, toen de heer van Sommelsdijck 
gouverneur werd en de stad en velen plantages eromheen begon aan te leggen. Hij liet grote 
delen van het gebied inpolderen. 

De eerste gebouwen van Paramaribo, die er al stonden voor de tijd van van Sommelsdijck 
waren het Fort Willoughby, nu Fort Zeelandia genoemd en het paleis, dat toen Lord house 
heette. 

De binnenstad van Paramaribo werd opgebouwd uit houten huizen. Dit was helaas de reden dat 
in 1821 een brand een aanzienlijk gedeelte van de Waterkant in as legde en later in1832 
nogmaals.  
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Een deel van de stad werd wederopgebouwd door een architect die in het zuiden van Noord-
Amerika had gestudeerd. Op die manier zijn alle huizen op elkaar gaan lijken en hebben een 
zichtbare Louisiana invloed meegekregen. Vooral is dit te zien aan de balkons. Hij gebruikte 
daarnaast veel Dorische zuilen in zijn ontwerpen. 

De huizen aan de Waterkant behoorden toe aan de meest invloedrijke blanken, waaronder 
Susanne de Plessis, de wrede slavenmeesteres. Zij woonde in het eerste huis op de hoek, wat 

ook het “Cornerhouse”genoemd werd. Aan de Waterkant 
woonde ook de heel erg rijke creoolse dame Elisabeth Samson. 

Aan de Waterkant vindt u meerdere kleine eettentjes, zoals Uncle 
Ray die erg populair is en waar u lekker kunt relaxen en eten. U 
kijkt uit over de brede Surinamerivier. Pas wel op voor zwervers 
hier. Soms kunnen ze behoorlijk opdringerig zijn. 

Iets verder staat het Waaggebouw, dat een Italiaanse keuken heeft en Broki waar men lekker 
hangend in een hangmat kan genieten van een drankje. 

De centrale markt ligt een paar honderd meter verderop en iets daarvoor bevinden zich de 
bussen. Hier kunt u opstappen als u ergens heen wilt per bus. De bussen stoppen in feite 
overal, het maakt dus niet uit waar u in- of uitstapt, enkel rijden ze wel een vaste route. 

De bus kost u misschien 2 srd, per rit. ( nog geen 0,50 euro cent) 

Interessante gebouwen die de moeite waard zijn om te bezichtigen, zijn: de Toren van 
Financiën, De St. Petrus en Paulus kathedraal, de synagoge en de moskee die naast elkaar staan 
en een parkeerplaats delen, het presidentiële paleis met haar palmentuin en de pasgeleden 
opgebouwde moderne gebouwen van buitenlandse zaken en het hof van justitie en politie. 

De binnenstad wordt tegenwoordig regelmatig gerestaureerd en geschilderd en behoort sinds 
2002 tot de werelderfgoedlijst van de UNESCO.  

 

   Moskee en Synagoge naast elkaar 
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5.1.3 Fort Zeelandia 
 

Fort Willoughby werd omgedoopt tot Fort Zeelandia toen de Zeeuw Abraham Crijnssen het 
Fort veroverde op de Engelsen. Crijnssen voer met zijn fregat “de Zeelandia” via de 
Surinamerivier Suriname binnen onder een Engelse vlag. Omdat de Engelsen in zijn list trapte, 
had hij het land binnen de kortste keren veroverd.  

Het Fort Zeelandia diende als verdedigingsvesting voor geheel Suriname. 

Tijdens aanvallen van de Franse admiraal Cassard bleek het fort niet afdoende te zijn om 
Suriname te beschermen. De admiraal richtte een hoop ravage aan op de Jodensavanne en was 
de oorzaak voor de bouw van een nieuw fort. Fort New Amsterdam. 

Dit Fort werd geplaatst bij de samenloop van de Suriname 
en de Commewijnerivier, vanwaar uit de zee geheel te zien 
was. Fort Zeelandia verdedigde toen enkel Paramaribo zelf. 

Jarenlang is het Fort een museum geweest. 

Tijdens de binnenlandse oorlog werd het Fort door 
Bouterse in gebruik genomen en vonden er de 8 

decembermoorden plaats. Mannen met een invloedrijke positie werden van hun bed gelicht en 
naar het Fort gebracht, om uiteindelijk hun laatste adem uit te blazen.  

Vandaag de dag is het Fort wederom een museum waarin het land wordt belicht. Regelmatig 
worden er ook exposities gehouden. 

 

5.1.4 Het Presidentiële paleis en de Palmentuin 
 

De palmentuin is in werkelijkheid de tuin van de president. De tuin behoort tot het paleis. Ze is 
voor publiek toegankelijk en is leuk om een wandelingetje door 
te maken. Doe dit echter niet ’s avonds, dan is het geen 
geschikte plaats om te vertoeven. 

De president van Suriname woont zelf niet in het paleis, hij 
woont gewoonweg tussen de burgers in een wijk van 
Paramaribo. 
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Het paleis heette vroeger het Lord house, omdat Lord Willoughby het had laten bouwen en 
erin woonde. 

Toen van Sommelsdijck zich vestigde met de Geoctrooieerde staten, nam hij bezit van het 
prachtige huis en liet een embleem van de Geoctrooieerde staten op de voorgevel aanbrengen. 
In het embleem kan men het wapen van de stad Amsterdam zien, dat tevens aandelen had 
binnen de Geoctrooieerde staten.   

Het paleis kan niet vanbinnen bezichtigd worden. In de palmentuin worden op feestdagen 
themadagen gehouden.  

 

5.1.5 De Toren van Financiën 
 

Dit mooie pand zou eerst het stadhuis van Paramaribo worden. De architect Voigt ontwierp 
het stadhuis en eigenlijk zonder toren.  

Hoe het komt dat er dan wel degelijk een toren op dit 
gebouw staat? 

Door een dwingende gouverneursvrouw die haar zinnen 
doorgedrukt heeft! Deze vrouw had haar zinnen gezet op een 
toren. Ze moest en zou een toren hebben op het stadhuis. Dit 
leidde tot hoogoplopende ruzies met de architect. 

Uiteindelijk kwam de toren er al was het niet van harte. 

Gek genoeg is dit gebouw nooit een stadhuis geworden! Het 
werd de Toren van Financiën. 

 

In de voorgevel kunt u het hoofd van een man zien, deze man moet koning Willem III 
voorstellen. Koning Willem III regeerde over Nederland van 1849 tot 1890. In 1863 was hij 
degene die officieel de slavernij afschafte voor Suriname. Daarom werd hem een plaatsje gegund 
op deze gevel. 
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5.1.6 De St. Petrus en Paulus Kathedraal 
 

De kathedraal is het grootste houten gebouw van het Caribische gebied en Zuid Amerika. Hij 
werd in1885 als kathedraal in gebruik genomen nadat hij jarenlang als welvarend Joods theater 
dienst had gedaan. 

Een van de rijkste joden uit die tijd had zijn woonhuis, dat het in eerste instantie was, 
omgedoopt tot een theater. Een immens en prachtig theater wel te verstaan. Het heette de 
“Verrezen Phoenix” en was alleen toegankelijk voor joden. 

 Waarom? 

Omdat er een ander theater gebouwd werd dat geen joden toe liet. Dat was schandelijk 
vonden ze als zijnde deel van de oudste bewoners van Suriname. Zodoende schonk deze rijke 
jood zijn huis, om speciaal als theater dienst te doen voor alleen de joden. 

De Verrezen Phoenix werd mooier en had meer voorstellingen dan het 
andere theater Thalia. Jarenlang genoten de joden van de opgevoerde 
stukken. 

Totdat na de brand in 1821 de rooms-katholieken geen plek meer 
hadden om hun geloof te belijden. Het trotse theater werd verkocht aan 
de katholieken. En die bouwden op hun beurt de kathedraal om het 
theater heen. 

Vandaar dat er talrijke joodse elementen voorkomen in de kathedraal.  

Ze zijn nooit verwijderd. 

De binnenkant van de kathedraal is totaal uitgevoerd in onbeschilderd cederhout.  

Pater Donners 
In de kathedraal bevindt zich het graf van de pater P. Donners, die als 
heilig is verklaard. Hij kwam als missionaris naar Suriname en werd 
vooral bekend omdat hij zich onvoorwaardelijk inzette voor de lepra 
patiënten op de plantage Batavia. Hij stierf uiteindelijk zelf ook aan de 
ziekte. Liefkozend werd hij “Peerke” (vader) genoemd. 

Helaas heeft de kathedraal ernstig te lijden onder de termieten. 
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Op dit moment wordt ze gerenoveerd. Ze staat in de steigers en is voor een deel alweer mooi 
geschilderd. 

5.1.7 Centrale Markt 
 

De centrale markt bestaat uit een aantal grote hallen, waar groenten, vlees, fruit en vis verkocht 
worden. Daarnaast kan men er ook allerlei prullerei, als cd’s, make-up, sieraden en boeken 
vinden. Het is er chaotisch, vrij warm en benauwd en heel hygiënisch vind ik het zelf niet. 

Het is wel mooi om te zien hoe deze marktlieden hun koopwaar verkopen. Voor lekker en 
goedkoop fruit bent u hier zeker aan het goede adres. De markt is elke dag geopend, behalve 
op de zondag. Er zijn diverse andere markten door de stad verspreid en zondagsmarkten. 

Op zondag kunt u de Chinese markt of de Javaanse markt bezoeken voor echt traditioneel 
eten. De Chinese markt bevindt zich naast het belastingkantoor in de van Sommelsdijckstraat. 
De Javaanse markt is in Paramaribo Noord op de hoek van de Jozef Israelstraat en de 
Anamoestraat. 

 

 5.1.8 Wijdenboschbrug 
 

De Wijdenboschbrug heet naar president Wijdenbosch die 
hem heeft laten aanleggen. De brug is 1,5 kilometer lang en in 
een ronde, steile boog omhoog gebouwd. Op het hoogste 
punt heeft men een prachtig uitzicht over de stad en het 

district Commewijne.  

In de Surinamerivier ziet u het oude, gezonken, 
Duitse oorlogsschip de Goslar liggen. 

Velen Surinamers vonden de bouw van de brug 
geldverspilling ondanks dat het wel degelijk heeft 
bijgedragen aan de openstelling van het district 
Commewijne. Daarmee staat hij dus voor 
vooruitgang. 

Vroeger was er een pond die over en weer voer van het district Commewijne naar de stad en 
andersom. Dat ging allemaal erg traag en duurde ontzettend lang. Tegenwoordig rijden de 
meeste over de brug. Of maken ze gebruik van de kleine bootjes die de oversteek maken. 
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De brug is gemaakt door het Nederlandse bedrijf, Ballast Nedam, die ook het onderhoud 
pleegt. 

 

5.1.9 De Goslar 
 

Het Duitse schip de Goslar ligt al sinds de tweede wereldoorlog in de Surinamerivier. Het schip 
kwam richting Suriname in 1939. De kapitein achtte het geen goed plan om terug richting 
Europa te varen, vanwege de vijandelijkheden die toen al speelde tussen Engeland en Duitsland. 

De bemanning van het schip begon te muiten en een deel ervan ging van boord en vestigde zich 
in Suriname.  

Toen in 1940 Duitsland Nederland binnenviel, betekende dat ook oorlog met Suriname. Op dat 
moment werd het schip tot zinken gebracht en nam zo zijn eeuwige rustplaats in de 
Surinamerivier in. 

Hoewel het schip midden in de rivier ligt en men bang was voor doorvoer van andere schepen, 
bepaalt de natuur zelf zijn koers. De vaargeul verplaatste zich tot om de Goslar heen en de 
schepen konden gewoon blijven varen. 

  

5.1.10 Paramaribo Zoo 
 

Paramaribo Zoo ligt een stukje uit het centrum van de stad. Hier komt u onder andere slangen, 
apen, een reuzen miereneter, kaaimannen, de reuzen rivierotter, velen vogels, zoals ara’s, uilen 
en de Jariboe en de Jaguar tegen. Verder een paar verdwaalde struisvogels en tijgers die 
oorspronkelijk niet in Suriname voorkomen. 

Het is leuk om er een bezoek te brengen. Er wordt hard gewerkt! De gehele verzorging 
gebeurd door vrijwilligers, die moeite doen alles schoon en opgeruimd te houden. 

Wilt u de zoo steunen, ga dan zeker langs. Het kost u slechts 2 srd entree. ( nog geen 0,50 
euro cent) 

De ex directeur van de Paramaribo Zoo, de heer Joep M. Moonen, heeft een boekje 
gepubliceerd met alle dieren van Suriname erin. Hij heeft de tekeningen zelf gemaakt. De 
opbrengst van dit boekje gaat naar de Zoo. Een deel van de tekeningen in dit boek zijn uit zijn 
boek afkomstig. 

 85 

Esther Lijkwan Colourful Suriname, de longen van de aarde

85 van 158



 

5.1.11 Moderne gebouwen 
 

Sinds kort zijn er twee nieuwe gebouwen toegevoegd aan het stadsgezicht. Namelijk het 
ministerie van Buitenlandse zaken en het Hof van justitie en politie. De eerste is gebouwd door 
een Chinese contracter, het tweede door een Nederlandse. 

Beide gebouwen bevinden zich om de hoek van het Presidentieel paleis en tegenover de Toren 
van Financiën. In het ontwerp van beide gebouwen is rekening gehouden met de oude stijl van 
de stad, wat aardig gelukt is. 

 

5.1.12 Winkels en Malls 
 

Kledingzaken, duurdere en goedkope, fancy juweliers, schoenen- en slipperwinkels, art craft 
shops, noem maar op, ze zijn aanwezig in Paramaribo. 

Surinamers zijn nu eenmaal dol op mooie kleding en schoenen. Ze zien er graag goed en 
verzorgd uit.  

De duurdere en exclusievere winkels vindt u merendeels in de malls. 

 

 

 

De Hermitage Mall bij regenachtig weer 
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Malls 
Er zijn 6 malls op dit moment. De Hermitage mall in het zuiden van de stad, de Maretraite mall 
in het noorden, de Kersten mall in het centrum bij hotel Krasnapolsky, de Unmall ook in het 
centrum aan de Heiligenweg en de Lalarookh mall weer in het zuiden van Paramaribo. 

Goud en sieraden 
Geel goud, wit goud en rood goud zijn in alle juweliers volop aanwezig. Door het ruime 
assortiment vindt u zeker iets dat u mooi vindt. Het goud van Suriname is een stuk geler omdat 
het 24 karaats goud is. 

Vaak kunt u ook nog een kleine korting bedingen. De meeste van de juweliers zijn in de 
binnenstad te vinden aan de Maagdenstraat of in de malls. 

 

Wilt u graag iets van art craft of souvenirs kopen, kun u bij Readytex terecht, gelegen aan de 
Maagdenstraat. 

Iemand die van slippers houdt, kan in Paramaribo zijn of haar hart ophalen. Alle kleuren en 
variaties, hoog of laag; u kunt het krijgen. 

Prijzen 
De prijzen van kleding liggen in de malls vaak vrijwel gelijk aan de prijzen uit Nederland. Ze 
verkopen dan ook meestal de gangbare merknamen. In de binnenstad vindt u de goedkoper 
geprijsde kledingszaken.  

 

5.1.13 Uitgaansgebied; restaurants en cafés 
 

Het gebied vanaf de palmentuin tot ongeveer ter hoogte van het Torarica hotel behoort tot het 
echte uitgaansgebied. Daar buiten bevinden zich daarentegen nog een hoop discotheken, 
restaurants en bars die zeer zeker eveneens de moeite waard zijn. 

Een druk bezochte bar door toeristen is het Vat, waar men lekker op het terras kan zitten en 
relaxen met een Parbo biertje en een hapje eten. Hamburgers, Saoto, broodje gezond, alles 
kunt u hier krijgen.  

Een geliefde plek bij de stagiaires is La Caff, dat tegenover het Vat ligt. Er draait regelmatig een 
dj. Bij La Caff kunt u ook eten. 
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Vanaf het Vat tot en met bij hotel Torarica bevinden zich velen eettentjes, zoals onder andere 
Queens garden, van het Queens hotel. Hier vindt u ook de populaire discotheek Starzzz. En aan 
de overkant Tangelo, waar men lekkere cocktails, gebakjes en snacks kunt krijgen. Cafés de 
Spot en Zanzibar sluiten deze rij af. 

Wilt u shoarma eten? Naast café de Spot, hebben ze heerlijke shoarma. 

Om de hoek, de van Sommelsdijkckstraat in vindt u het Lekkerbekje, voor visgerechten en het 
Pannenkoek en poffertjescafé. ( ook geliefd bij de stagiaires). 

Andere leuke discotheken en bars zijn: Zsa Zsa Zsu, Mystique, Millenium, Fubar, Chillz, Zus en 
zo en club Cosy ( voor de wat oudere) 

Bar Rumors in het Krasnapolsky hotel heeft elke vrijdagavond een jazz avond. Als u van dansen 
houdt en kunt zingen, kunt u hier u lol op! Doe dan mee met band Time out!  

Casino’s 
Er zijn diverse casino’s in de stad waar u ook kunt eten en genieten van dansshows. Dranken en 
snacks zijn gratis wanneer u speelt. 

Cambio’s 
Als u geld wilt halen of wisselen gaat u naar de bank of naar een van de velen cambio’s. De 
koers van de cambio is beter dan die van de bank. Onderling schelen ze niet al teveel. 

In sommige winkels kunt u met buitenlands geld betalen, alhoewel de koers dan niet erg gunstig 
is. 

Bij veel cambio’s kunt u tegenwoordig met uw Nederlandse pinpas pinnen. Dit kan ook in de 
meeste hotels. Er geldt een kleine bijdrage voor zo een transactie.  

Eten 
Qua eten is er voor elk wat wils. De opties zijn uitgebreid. Er zijn de laatste jaren steeds meer 
restaurantjes opgekomen en dat heeft bijgedragen aan een uitgebreid assortiment. U kunt het 
traditioneel Surinaams eten vinden alsook Europees eten, Japans en Chinees. 

Javaans; het Javaanse eten vindt u in allerlei eettentjes op blauwgrond waarvan de bekendste 
Mirosso is. Verblijft u in zuid Paramaribo dan kunt u naar Sarinah en Jawa aan de 
Gemenelandsweg. 

Hindoestaans; Een typisch Hindoestaans restaurant en alom bekende keten is Roopram. 
Roopram heeft velen vestigingen in de stad. Er zijn tevens diverse andere lekkere rotishops. En 
Martins House of Indian food. 
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Chinees; Chi min, Palm Palace beiden gelegen aan de Anton Dragtenweg en Lucky twins in de 
Maretraite mall. Vergeet de Chinees op de hoek niet! 

Europees; Dok 204, Spice quest, (ook sushi) Park Avenue, de Waag ( Italiaans) de Optimist ( 
voor geweldige pasta’s en salades), Zus en Zo en Silverado. 

Fastfood ketens; Mc Donalds, KFC, Pizzahut, Popeye’s, Burgerking, Allegria( ook voor 
heerlijk softijs) en Naskip. 

Thais; Garden of Eden, waar u alleen al geniet van de scenery. Laat staan het heerlijke eten! 

Japans; sushi vindt u bij Spice Quest. 

Bestellen aan huis kan ook bij Bingo pizza en pizzahut. 

Of u nu naar het theater, een casino, uiteten, een discotheek, café of een party wilt, alles is 
mogelijk. U kunt zelfs een bezoek brengen aan een galerie! Galerie Steinhoff is gevestigd schuin 
tegenover Torarica aan de Cornelis Jongbawstraat en heeft regelmatig mooie exposities van 
Surinaamse kunstenaars. Wie weet vindt u wat? 
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5.2 Nickerie 
 

In het westen van Suriname ligt de tweede grotere stad, Nieuw Nickerie.  De stad heeft 12.000 
inwoners, voornamelijk Hindoestanen. 

Vlakbij Nickerie liggen talloze rijstvelden en in de 
haven van Nickerie worden ladingen rijst ingeladen 
voor export. In Nickerie zelf is weinig te doen. 

Mocht u toch een dagje een bezoek willen brengen 
aan de stad, dan kunt u overnachten in het 
Residence Inn hotel. Er zijn een discotheek 
genaamd Zeppelin en enkele casino’s. 

De zeedijk is een veelbezochte plek, u heeft hier 
een schitterend uitzicht op de Corantijnrivier. Er kan een bezoek gebracht worden aan de 
moskee ter plaatse. 

Een rijstbedrijf/pellerij bezichtigen is mogelijk, mits u daarvoor een tour boekt bij de 
touroperator. U kunt niet op eigen houtje gaan. 

Een bezoek aan Nickerie is goed te combineren met een bezoek aan het natuurreservaat Bigi 
Pan. 

 

5.2.1 Bigi Pan 
 

Bij Nickerie ligt het prachtige vogelreservaat Bigi Pan. Dit is een groot zwampgebied met als 
hoofdbegroeiing mangrovebos. Naast de rode ibis is dit het woon- en leefgebied van de 
visarend, sterns en steltlopers. De rode ibis kunt u van november tot en met april 
aanschouwen. Naast de talloze vogels, hebt u hier kans om kaaimannen te zien. 

Ook kunt u de Surinaamse vissers bewonderen die aan het werk zijn. Ze vissen met netten, 
vanuit hun platvormpjes boven het water. 

Muskieten kunnen u wel vervelen hier, vooral in de avonduren. 
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5.2.2 De route van Paramaribo tot Nickerie 
 

De weg van Paramaribo naar Nickerie is in feite een rechte weg. Het kost u ongeveer 3,5 uur 
om in Nickerie te komen. De weg is vrij goed en u zult zeker genieten van het variërende 
landschap. 

U komt onder andere langs de districten Saramacca en Coppename, en de plaatsen, Coronie 
dat bekend staat om haar kokospalmen en kokosolie en de plaats Wageningen. Langs de weg 
kunt u bij een van de kraampjes een lekker koude kokosnoot drinken. Heel gezond. 

(Men zegt wel dat als je in de eerste 12 weken van je zwangerschap bent, het drinken van jonge 
kokosnoot gevaarlijk is. En een miskraam kan veroorzaken. Of het waar is weet ik niet.) 

Wanneer u Nickerie nadert ziet u de rijstvelden liggen. 

Bij Nickerie kunt u oversteken naar Guyana of per veerboot of via de “backtrack route”. U 
heeft echter wel een visum nodig voor Guyana! Guyana is wel een stuk onveiliger dan 
Suriname. 

Een grappig straatbeeld van Guyana, zijn de loslopende koeien en ezelswagens, die over de 
straten slenteren. 

5.3 Albina 
In het oosten van Suriname vinden we de plaats Albina. Deze plaats is niet groot en was 
vroeger een geweldige badplaats. Tijdens de binnenlandse oorlog is de stad helaas grotendeels 
verwoest en dat is aan sommige van de huizen nog te zien. 

In Albina kan men opstappen in een bootje naar Galibi om de indianen die hier wonen te 
ontmoeten en de zeeschildpadden te bekijken die hun eieren komen leggen. Overvaren in een 
korjaal naar Frans- Guyana, St. Laurent is een andere optie. 

In St. Laurent proeft u duidelijk de Franse sfeer. De straten en huizen, alles doet echt Frans aan. 
Men rijdt hier rechts van de weg! In tegenstelling tot in Suriname, waar we links rijden. 

Wat ik zelf als fantastisch heb ervan was het eten bij het bootrestaurant, La Goulette. U kunt 
hier komen met een boot of auto. Het restaurant heeft een heerlijke Franse keuken. Een must 
als u naar de Franse kant gaat. 

De boot is namelijk helemaal uit Frankrijk komen varen en is daarna voor altijd aangemeerd om 
omgetoverd te worden tot een prachtig restaurant. Het is echt zeer de moeite waard. 

Andere activiteiten in Frans Guyana zijn: Kourou, en Duivelseiland. 
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De volgende pagina bevat advertenties van bedrijven uit de Surinaamse toerisme 
sector. Deze bedrijven maken het mogelijk u dit boek gratis aan te bieden. 

 
Wanneer u op de advertentie klikt met uw rechtermuisknop wordt u direct 

doorgelinkt naar de website van het betreffende bedrijf. Op die manier kunt u 
vragen stellen, een kamer boeken, tours reserveren en dat allemaal vanuit u luie 

stoel. 
Makkelijker kan niet! 

 
Let op u heeft wel verbinding met het internet nodig hiervoor! 

 
Sommige advertenties geven u recht op korting, wanneer u ze uitprint en 

meeneemt. 



   

Uw advertentie hier? 
 

Voor meer informatie, ga naar: 
www.nederland-suriname.nl/adverteren 

 
Of neem contact op met  

 
Colourful Suriname Productions 

 
info@colourfulsuriname.com 

http://www.surinameecotours.com
http://www.deplantagecommewijne.com


Hoofdstuk 6 – De mooiste oorden van Colourful Suriname 
 

Suriname is een land met ongelofelijk veel natuurschoon en ontzettend veel potentie. Het 
leukste aan het land is het binnenland en de veelzijdigheid aan culturen. 

De steden zijn leuk voor een dag of twee, tenzij u alleen van uitgaan en lekker eten houdt. De 
combinatie van steden en binnenland is echter wel aan te raden om het “echte” Suriname in zijn 
geheel te ontdekken. 

Om u wegwijs te maken binnen het grote aanbod van resorts in Suriname noem ik hier de naar 
mijn gevoel meest spectaculaire. Er zijn er echter nog meer. Ik zal aan het einde van elke 
paragraaf, een opsomming maken van overige resorts uit die betreffende omgeving. 

Ik heb Suriname onderverdeeld in gebieden om aan te geven waar welk resort is. Daarnaast zal 
ik aangeven wat voor soort trip het is. Avontuur, cultuur, natuur of lekker gewoon relaxen. Ik 
hoop dat u uit alle mogelijkheden een voor u geschikte reis kunt samenstellen. 

Wel kan ik u aanbevelen om trips naar het binnenland niet zelf te ondernemen, zoals ik 
sommige toeristen heb zien doen. U kent het oerwoud niet en de dieren en wegen houden 
daar geen rekening mee. Het is gemakkelijk verdwalen in het woud! 

De goede touroperator kent het gebied, de dieren en de door muskieten geplaagde gebieden. 
Hun gidsen zijn ervoor opgeleid de toerist goed te begeleiden en zo te voorkomen dat deze in 
hachelijke situaties terechtkomt. 

Een voorbeeld: Een groep Nederlandse toeristen die een lange trip te voet zou maken door 
het diepe oerwoud. Ze hadden vaker geklommen en vonden dat ze dit dus makkelijk 
aankonden. Ze stippelden een route uit en vertrokken met maar liefst 10 lokale indiaanse 
gidsen voor een periode van 10 dagen. De gidsen gaven aan dat dit bijna niet mogelijk was. Het 
gebied was nog niet begaanbaar gemaakt. Er waren geen paden en die moesten dus tijdens het 
lopen nog opengekapt worden met houwers. 

Uiteindelijk kwamen ze wel aan, maar pas na 15 dagen en op voedsel dat de indianen voor ze 
hadden gejaagd. Bent u alstublieft voorzichtig en laat u adviseren. Het gebied is onherbergzaam, 
maar daarom ook geweldig! 
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6.1 In de buurt van de stad 

6.1.1 Stadstour [cultuur, actief] 
Met een gids loopt u door de historische binnenstad van Paramaribo. Bewonder de 
architectuur, de houten woningen, het paleis, de St. Petrus en Paulus kathedraal en nog veel 
meer. 

Terwijl u luistert naar de verhalen over het verleden van het land en de stad. 

Wilt u liever niet lopen? Er bestaat een stadstour per auto. Dit wordt gedaan een man met de 
bijnaam “Cowboy”. U kunt hem vaak vinden bij Hotel Torarica. 

 

6.1.2 Surinaams museum [cultuur] 
Museum over de republiek Suriname. Het museum is gevestigd in het Fort Zeelandia. 

 

6.1.3 Domburg 
40 minuten buiten de stadsdrukte komt u aan op de oud suikerplantage Domburg.  Domburg is 
vanuit Paramaribo zowel via de Suriname rivier als via de weg te bereiken. 

Op 2 minuten loopafstand van het marktpleintje en het politiehuis, komt u “Domburg 
Guesthouse ” tegen waar u kunt overnachten. 

Domburg is bekend om haar jaarlijkse zwemmarathon in die daar van start gaat . Honderden 
zwemmers nemen deel aan dit zwemspektakel dat als eindpunt de Waterkant in Paramaribo 
heeft. 

Ten zuiden van Domburg lag vroeger de koffie – katoenplantage Waterland,ooit een van de 
grootste plantages van Suriname, prachtig gelegen aan de Suriname rivier. 



 

 

 

 

6.1.4 White beach [relaxen] 
De naam zegt het al: dit resort heeft een prachtig aangelegde strook strand bestaande uit wit 
zand. 

Het bestaat uit drie delen met allerlei hutjes die u kunt 
reserveren, zodat u lekker beschut kunt zitten en relaxen. 
Dit is zeker aan te raden. De zon is fel! Er is een groot net 
gespannen, zodat er geen vissen dicht bij het strand kunnen 
komen. U kunt heerlijk zwemmen in het rivierwater. 

Er zijn drie verschillende eettentjes waar u barbecue, alle soorten drankjes of andere lekkernij 
kunt halen.  

Het resort is heel professioneel aangelegd. Mogelijkheid tot overnachting bestaat in het hotel 
ter plaatse. Er komt een supermarkt en een casino. 

U kunt hier heel goed met de auto zelf naar toe. 

  

6.1.5 Paratour (west)  [cultuur, natuur] 
U bezoekt verscheidene plaatsen in het district Para. Plaatsen als Onverwacht, Bernharddorp, 
Lelydorp, Onorribo.  Een bezoek aan de pottenbakkerij is onderdeel van de tour.  

 

6.1.6 Paratour (oost) [cultuur, natuur] 
U vertrekt met een bus en steekt over met een pont naar de overkant van de Surinamerivier, 
bij het plaatsje Carolina. U bezoekt onder andere de Jodensavanne, indianendorp Redi Doti en 
Blaka Watra.  
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6.1.7 Commewijnetour [ cultuur, varen, natuur] 
De Commewijnetour gaat langs verschillende plantages, namelijk de oude suikerplantage 
Marienburg, waar de suikerfabriek gevestigd was. Langs plantage Zorgvliet, waar u een oude 
droogvloer voor koffiebonen kunt bewonderen. Deze plantage wordt nu bewoond. En plantage 
Lelliendaal ligt iets verderop. Dit is nu een weeshuis. 

Met de boot vertrekt u naar plantage Frederiksdorp. Deze plantage is een lust voor het oog, 
helemaal gerenoveerd, met de verschillende plantagewoningen intact. U kunt hier genieten van 
lekkere bakabana of een koude kokosnoot. Overnachting is mogelijk op Frederiksdorp.  

Bij de tour hoort ook een bezoek aan het openlucht museum Fort New Amsterdam. De 
diverse touroperators bieden deze tour aan, weliswaar met veranderlijke inhoud. 

Er bestaat ook een Commewijnefietstour. Voor de actieve toerist, de zon is fel en het is warm. 

 

6.1.8 Marinalex [natuur, relaxen] 
Het Marinalex resort ligt in de buurt bij het vliegveld Zanderij, in het savannegebied. Als u naar 
dit oord rijdt, komt u langs het vliegtuigrampmonument.  

In 1989 stortte een vliegtuig van Surinam Airways neer, doordat het vliegtuig een hoge 
kankantri (woudreus) raakte. Er hing een dichte mist. En de gezagvoerder maakte een fatale 
inschattingsfout. ( Toch vlieg ik persoonlijk altijd met de SLM) 

Het resort is vrij rustig en ligt aan een kreek. U kunt hier dus naar hartelust zwemmen en 
relaxen. 

In de eenvoudige huisjes die verspreid zijn over het terrein kunt u overnachten. De 
mogelijkheid om zelf te koken is aanwezig. Er is een kleine bar en winkel. 

Doordat het resort dichtbij het vliegveld ligt, moet u niet opschrikken als u een opstijgend of 
landend vliegtuig vlak over hoort vliegen. 

  

6.1.9 Colakreek [relaxen, natuur] 
Colakreek ligt vlakbij vliegveld Zanderij en resort Marinalex. 

Het is in tegenstelling tot Marinalex een heel druk bezocht oord. De kreek loopt slingerend 
door het resort en u kunt overal in hutjes, lekker beschut genieten van de zon en het water. 
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Het water heeft de kleur van cola, door de bladeren die in het water zijn gevallen. Vandaar de 
naam Colakreek. Heel apart. (Colakreek is niet de enige plek waar het water op cola lijkt, dit is 
ook het geval bij de andere kreken.) 

 

 Colakreek 

6.1.10 De vlinderkwekerij [natuur] 
In de buurt van het dorp Lelydorp, onderweg van Zanderij naar de stad Paramaribo, ligt een 
vlinderkwekerij. 

De vlinderkwekerij is een exporttuin voor vlinderpoppen. Het mooie van de kwekerij is, dat u 
het totale proces kunt volgen. Van het eitje leggen tot de poppen en daarna de vlinder. 

Natuurlijk ziet u alle variaties van tropische vlinders om u heen! De poppen worden 
geëxporteerd naar het buitenland en zijn bestemd voor vlindertuinen. 

Wilt u alvast een voorproefje nemen, kunt u op het Wonen en Reizen in Suriname weblog 
meer lezen. 

  

Vlinders op het zand     De parende morphovlinder ( onderzijde) 
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6.1.11 Pottenbakkerij [cultuur] 
Het pottenbakken is een eeuwenoude traditie van de indianen. De pottenbakkerij is in het 
district Para gevestigd, op zo een driekwartier rijden van Paramaribo. 

U kunt hier kijken hoe de potten vervaardigd worden en natuurlijk is er de mogelijkheid tot 
kopen. 

 

6.1.12 Culinaire tour [cultuur, culinair] 
Wilt u leren koken? Dan kunt u een culinaire tour maken. U leert traditionele Surinaamse 
kookkunsten van een heuse kok en mag naderhand natuurlijk u eigen gemaakte gerecht 
meenemen. 

Wilt u liever een avond langs verschillende restaurantjes gebracht worden, waar u van de 
verschillende culturen kunt proeven onder het genot van een drankje? Dat kan ook! 

 

6.1.13 Tjecko [ relaxen, natuur, varen, zwemmen] 

Gelegen aan de Para rivier ligt het Tjecko resort, dat u per boot of via de weg kunt bereiken. 
Het ligt slechts op 45 kilometer afstand van de stad. Er bevindt zich een schiereiland met kleine 
huisjes erop waar u zich even helemaal alleen met de natuur kunt voelen. En met uw 
medereizigers natuurlijk!  

 

Andere resorts in deze omgeving zijn; Republiek; op Republiek hebben veel Surinamers een 
buitenhuisje. Tussen de huizen door loopt een kreek, waar men kan zwemmen. Parabello; waar 
men eveneens kan genieten van het zwemmen in een kreek, maar onder rustigere 
omstandigheden.  

En Leguanapark waar u op een wit zandstrandje in alle rust van de Surinamerivier kunt genieten. 
Binnenkort is er ook een restaurant. 

Zanderij 1, Carolina en Santigron in de omgeving van het vliegveld Zanderij. 
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6.2 Van de stad tot op het Brokopondo stuwmeer 
 

Als u richting het Brokopondo stuwmeer of het van Blommensteinmeer rijdt, komt u eerst 
over de Highway, de enige “snelweg” die Suriname kent . Toch zult u er snel achter komen dat 
de Highway verre van een snelweg is. Aan het eind van de Highway ziet u aan de rechterhand 

het emplacement van de Suralco liggen. Hier wordt bauxiet 
omgeproduceerd tot aluinaarde.  

Dan vervolgt de weg over de rode laterietweg, die de Afobakaweg 
heet. U waant zich meteen al in het oerwoud. Langs de zijkant van 
de weg, ziet u zo af en toe beschut door bomen een klein dorp 
van de Marrons liggen. 

Laterietweg 

Er zijn langs deze weg diverse mooie resorts. Enkele worden uitgewerkt. 

 

6.2.1 Stinasu trial [natuur, actief] 
Aan het eind van de Highway tegenover Suralco emplacement ligt een pad van de Stinasu. Dit 
pad voert door een mooi gebied. Men kan er slangetjes tegenkomen en andere dieren. Een 
leuke actieve bezigheid om de natuur van Suriname beter te leren kennen. 

6.2.2 Overbridge 
Het Overbridge resort ligt midden in het ongerepte oerwoud aan de Surinamerivier. Er is licht 
zand opgespoten zodat er een echt strandje is ontstaan. Het resort is mooi aangelegd en een 
echte familieplek. Het is een stuk rustiger dan het White beach resort en ligt ook verder van de 

stad verwijderd. 

Er is een restaurant waar u ’s avonds en ’s middags kunt eten 
of eten bestellen. ‘s Morgens presenteren ze tegen een 
vergoeding, een uitgebreid ontbijt voor gasten die de nacht 
hebben doorgebracht in een van de hutjes of luxere cabana’s. 

In de hutjes bij de rivier slaapt u in een hangmat. De kunst van 
het goed slapen in een hangmat is om schuin te gaan liggen. 
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Op die manier komt u toch recht te liggen als op een bed, in plaats van in een boog. In feite is 
het slapen in een hangmat heel gezond voor het lichaam.  

Wilt u meer luxe, neem dan een cabana met airconditioning, magnetron en een lekkere warme 
douche! 

Bezigheden 
Vanaf Overbridge kunt u per boot naar de Jodensavanne 
gebracht worden, dat aan de andere kant van de rivier ligt.  
Ongeveer ter hoogte van waar Overbridge momenteel ligt, zal 
vroeger het stadje Toorarica hebben gelegen.  

Op Overbridge kunt u ook volleyballen en waterscooters 
huren. Kinderen kunnen hun lol op in de speeltuin en op de 
trampoline. Een echte plek om te relaxen in de natuur, gemixt 
met cultuur en historie als u de Jodensavanne een bezoek brengt. 

 

6.2.3 Jodensavanne [cultuur, varen, actief, natuur] 
De Jodensavanne is een oude suikerplantage, waar de oudste synagoge van Zuid- Amerika te 
bezichtigen is. De synagoge is nu een ruïne. U kunt er wandelen naar de joodse graven en de 
bron, die volgens velen een geneeskrachtige werking heeft. 

Het is een mooie plaats om te wandelen en van de bootreis zult u genieten. Laat de gids u 
vertellen over de oude plantage. 

Iets verder varen komt u het indianendorp Redi Doti tegen en het resort Blakawatra. 

 

6.2.4 Babunhol [relaxen, natuur] 
Babunhol is een zeer rustig gelegen resort aan de Surinamerivier. Het 
ligt weer iets verder dan Overbridge, tussen de Marrondorpen 
Klaaskreek en Marchallkreek. 

Hier kunt u echt van totale rust genieten. 

In eerste instantie was Babunhol een citrusplantage, later diende het 
als veevermeerderingsbedrijf voor runderen. 

In de binnenlandse oorlog zijn de werkzaamheden op Babunhol gestaakt en ze is nu al jaren niet 
meer werkzaam als veevermeerderingsbedrijf. 
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Het resort bestaat uit hutjes van pinabladeren, waar u lekker kunt relaxen en genieten van uw 
eigen meegebrachte eten en drinken. Of die van de touroperator natuurlijk! Overnachting is 
mogelijk. 

 

6.2.5 BergenDal   [actief, natuur, wildlife, relaxen, welness, cultuur] 
Bergendal was vroeger een houtplantage. De plantage is omgebouwd tot een eco resort. De 
term eco toerisme houdt in; dat mensen uit de omgeving werkgelegenheid aangeboden krijgen 
en men zich tevens inzet voor het behoud van de lokale cultuur en de flora en fauna. 

Bergendal ligt iets voor de afslag naar het dorp Brownsweg en de Brownsberg. 

Bezigheden 
Op dit moment biedt het resort de mogelijkheid tot wandeltochten,  mountainbiken, kanovaren 
op de rivier en het spectaculaire canopy. Canopy is een kabelbaan die hoog tussen de bomen en 
over de rivier door het bos loopt en waar men van platvorm tot platvorm, onder begeleiding 
naar beneden glijdt. Indien u niet over hoogtevrees beschikt, is dit echt een grandioze attractie. 

De luxe lodges zijn een lust voor het oog. Er is de mogelijkheid tot overnachting en meerdaags 
verblijf. Het resort is in twee delen verdeeld, de ene zijde van de Blauwe berg, zoals de berg 
heet, is voor natuur en dieren en aan de andere zijde van de berg wordt de oude plantage 

gerestaureerd. 

De plantagewoningen worden gerestaureerd en in oude 
staat herstelt. En voor de welness liefhebber kan men hier 
yoga beoefenen en van de spa genieten. 

 

Oude plantagewoning op BergenDal 

 

6.2.6 Brownsberg  [actief, natuur, wildlife]  
De Brownsberg ligt bij het dorp Brownsweg. 

U rijdt langs het transmigratiedorp, en kunt vanuit de bus het dorp bezichtigen. Het wordt 
helaas niet door de bewoners op prijs gesteld dat u door het dorp wandelt. 

De Brownsberg is een veel bezochte en bekende plek. 
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 De Morphovlinder 

 

Het gebied rond de Brownsberg is een beschermd natuurgebied, met een fantastische flora en 
fauna. Trek u wandelschoenen aan en daal de berg af naar een van de vijf watervallen. Of 
meerdere als u dat aan kunt, natuurlijk! 

De 5 watervallen zijn de: Irene val, de Leo val, de Kumbu val, de Mazaroni val en de Witikreek. 

U kunt lekker afkoelen onder een van de watervallen. Het water kunt u zelfs drinken. 

Boven aan de Brownsberg bevindt zich de Mazaroni top vanwaar u beide kanten van de berg 
kunt zien, met een geweldig uitzicht over het stuwmeer en het tropisch regenwoud. 

Wildlife 
De kans dat u hier dieren tegenkomt is groot. Diversen apen; 
waaronder de brulaap en eekhoorns, sommige kikkers, bosspinnen, 
slangen en diverse vogels laten zich hier zien. 

Een trip naar de Brownsberg kunt u goed combineren met een 
overnachting op Overbridge in een van de luxe cabana’s of een 
overnachting op Stone island, waar de accommodatie wat primitiever is. 
Stone island is naar de naam doet vermoeden geen eiland. Het ligt wel 
aan de rand van het stuwmeer. 

Helaas zijn de voorzieningen op de Brownsberg zelf niet geweldig wat 
overnachting betreft. Er is wel eetgelegenheid op de Brownsberg. 

De Brownsberg is erg steil, daarom wil ik u aanraden niet met eigen vervoer en op 
eigen houtje de berg op te rijden. 

Vooral in de regentijd kan hij erg glad zijn en de diepe ravijnen aan de zijkant van 
de berg zijn gevaarlijk. 
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6.3 Op het Brokopondostuwmeer of van Blommensteinmeer 
 

Dit meer is ontstaan doordat er in de jaren’60 een stuwdam in de Surinamerivier werd 
gebouwd. Een groot gebied liep onder en ongeveer 20 dorpen verdwenen langzaam maar zeker 
onder het wateroppervlak. 

Het vreemde gezicht van dorre bomen, welke na het onder water lopen nog boven het water 
uitsteken, maken dit tot een fascinerende en aparte 
beleving. 

Toekanari’s, piranha’s, sriba’s , kwana’’s en koebie’s 
komen in het gehele meer veelvuldig voor. Volop 
visgelegenheid dus. 

 

Bomen die boven het stuwmeer uitsteken 

In het meer liggen honderden eilandjes, die het bezoeken waard zijn. Waaronder de volgende 4: 

 

6.3.1 Tonka eiland  [relaxen, vissen, varen, zwemmen, natuur] 
Tonka eiland ligt redelijk dicht bij de stuwdam. 

U heeft keuze uit 3 huizen en 1 groot guesthouse om in te overnachten. Een van de huizen 
staat bij hoogwater in het water. Vanaf de veranda kunt u zo het water in plonzen. 

Tonka eiland is geschikt voor een boswandeling, zwemmen en relaxen. Helaas verkeert het 
resort op dit moment niet in een heel goede staat. De gids brengt u per boot, naar allerlei 
mooie visplekjes in de omgeving. Een plek om te relaxen en geniet er van de aparte natuur. 
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6.3.2 Paradise-eiland [ relaxen, vissen, zwemmen, natuur, varen, cultuur] 
Om bij Paradise eiland te komen vaart u een stuk langer. Echter 
loont het de moeite, want hier heeft u zelfs een privé zwembad 
op het eiland. Er is een grote ruimte waar een groep kan 
overnachten en daarnaast enkele apart staande huisjes voor 
meer privacy. 

Vanuit Paradise eiland kunt u makkelijk naar het zuiden van het 
Van Blommensteinmeer varen, waar u in contact komt met de 

Marrondorpelingen. 

De keuken op dit eiland, kunt u zelf gebruiken en zo uw vers gebakken vissen roosteren, 
bakken of verwerken in een lekkere vissoep. Toekanari wordt veel gevangen in deze omgeving! 

 

6.3.3 Toekoenari eiland [ vissen, relaxen, varen, zwemmen] 
Een eilandje in het stuwmeer bij het dorp Lebi Doti in de buurt. Er staan een paar leuke hutjes 
op het eiland waar u in kunt overnachten. Verder is er natuurlijk volop mogelijkheid om te 
vissen en toekoenari’s te vangen. 

6.3.4 Bongo island [ vissen, zwemmen, varen, relaxen] 
Bongo island is echt een plek voor vissers. Er is een grote gemeenschappelijke slaapplaats met 
keuken waar vers gebakken vis klaar gemaakt kan worden. Bezoekers slapen in hangmatten. Of 
met een tentje ergens op het eiland. De tentjes moeten wel meegenomen worden door u zelf 
of een touroperator. 

 

6.4   Vanaf onderaan het stuwmeer en dieper in het binnenland  
(meerdaagse trips) 
 

6.4.1 Anaula resort  [ relaxen, natuur, varen, zwemmen, cultuur] 
Anaula is een luxe oord in het bovensuriname gebied, aan de oever van een prachtig eiland. 

Cabana’s met hemelbed en klamboe, eigen bad en toilet, een veranda om uzelf op terug te 
trekken, een goed restaurant met bar en een pool, zorgen ervoor dat u gegarandeerd voldaan 
terugkeert.  
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Tot de mogelijkheden behoren het maken van een boswandeling over het eiland en een 
dorpswandeling door Marrondorp Nieuw Aurora en Gunsi. 

In de dorpen zijn de Marrondansen te bewonderen en de Marroncultuur. Kaaimannentochten 
worden eveneens georganiseerd. 

 Culturele dans  Nieuw Aurora 

En een verkwikkende duik kunt u nemen in de Ferolassisula, na een stukje varen in een korjaal. 
Per vliegtuig kunt u naar Anaula bereiken of per bus en boot. Per bus en boot is het wel een 
lange, vermoeiende trip. Vliegtuig is natuurlijk prijziger. 

 

6.4.2 Danpaati  [relaxen, cultuur, natuur, zwemmen, varen] 
Danpaati betekent letterlijk; “ het eiland bij Dan” in het Saramaccaans. Het Danpaati resort is 
dan ook op een eiland gebouwd en ligt inderdaad bij het dorp Dan in de buurt. Het is een luxe 
resort met veel gerief, electriciteit en met eigen bad en toilet. De lodges zijn uit hout gemaakt 
en in Saramaccaanse stijl. 

Het resort draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van economie en natuur in het gebied en 
zorgt voor de kinderen en ouderen die in deze omgeving wonen. Er bestaat een Zorgproject 
voor deze mensen. 

U kunt hier traditionele kunst bewonderen, heerlijk en gezond eten of leren op traditionele 
wijze te vlechten! 

Spannende, nachtelijke tochten op zoek naar kaaimannen zijn eveneens onderdeel van het 
excursieprogramma op dit eiland. En zwemmen in de sula’s en relaxen is natuurlijk ook 
mogelijk! 
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6.4.3 Hotel Botopassie 
Bij het Marrondorp Botopasi heeft de Stichting Passie voor 
Botopassi een mooi hotel opgezet. Onderdeel van het hotel 
zijn 3 liefelijke houten huisjes met pinabladeren op het dak en 
een groter gebouw, waar men ook lekker kan eten. Er is zelfs 
een bar aanwezig. 

Vanuit Botopasi waar u de Marroncultuur ontdekt, kunt u 
naast zwemmen in de rivier en tot rust komen een stukje 
varen richting Tapawatra, waar enkele prachtige sula’s te zien zijn. Een heel mooie plek. 

Het hotel kunt u bereiken per vliegtuig. 

 

6.4.4 Pikinslee [cultuur, actief, relaxen, varen, 
zwemmen, natuur] 
Na een lange rit en boottocht 
komt u aan in het dorpje 
Pikinslee. U slaapt in de hutjes
met lage deuren om geesten 
buiten te houden, volgens 
cultureel gebruik. Als u in een 

hangmat 

 

wilt slapen kan dat. 

Ontdek de waanzinnige art craft en leer meer over planten uit het 
oerwoud en hun geneeskracht. Hier krijgt u de kans om de rasta cultuur te leren kennen. 
Wordt één met de plaatselijke Rastafari’s en leeft u uit. 

U kunt vanuit hier ook per korjaal naar het dorp Kumalu varen. 

 

6.4.5 Kajana- Kosindo [cultuur, varen, zwemmen, relaxen] 
Het Marron dorp Kajana- Kosindo ligt iets boven het dorp Awarradam midden in het bos. U 
kunt hier verblijven in hutjes en per boot naar Awarradam varen, waar u kunt genieten van een 
culturele dans. Natuurlijk is deze bestemming geschikt voor relaxen en zwemmen en kunt u 
vissen als u dat wilt.  

U kunt dit plaatsje per vliegtuigje bereiken. 

Andere oorden in deze omgeving zijn onder andere Jawjaw en Isadou. 
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6.5 Diep binnenland (meerdaagse trips) 
 

6.5.1  Apetina  [ cultuur, natuur, relaxen, zwemmen, hiking] 
Apetina is een inheems dorp van de Wayana indianen, waar u van deze machtige cultuur kunt 
genieten. Het dorp ligt op zo een anderhalf uur vliegen van de stad, aan de Tapanahonyrivier. 

Bij aankomst ontmoet u de Granman en zijn basja’s en de dorpsbewoners. Daarnaast kunt u de 
technieken bewonderen van het maken van hangmatten en het bakken 
van het cassavebrood. U heeft hier echte interactie met de inheemsen. 

Met de boot vaart u naar de 
Tebutop, die 400 meter hoog is. U 
heeft de mogelijkheid deze berg te 
beklimmen en u kunt eveneens in 
de omgeving, in het bos kamperen. 
(voor de echte avonturier)  

Vissen die in dit gebied gevangen worden zijn onder 
andere de: Anyumara,  koebie en piranha. Lekker 
zwemmen kunt u bij de Granfutu sula een stukje varen verderop.  

 

6.5.2 Awarradam [ zwemmen, relaxen, cultuur, varen] 
Awarradam is een Marrondorp. Het ligt iets zuidelijker dan 
Atyoni, het meest zuidelijke bereikbare dorp via de weg. 

Gelegen aan de Gran Rio rivier, bevinden zich hier langs de 
rivier nog velen andere Marrondorpen. Deze zou u ook kunnen 
bezoeken. U vaart over de rivier naar Awarradam dat de 
Marronbevolking zelf als Awaadan uitspreekt. 

Awaa betekent awara (een oranje, draderige vrucht) en Dan betekent stroomversnelling. 

Op Awarradam kunt u zwemmen, relaxen, leren over de lokale gebruiken, zoals over 
natuurgeneeskunde en medicijnen en de huttenbouw. Een typische Marrondans en muziek 
behoren tot het programma.  

Een dans die de Marrons vaak opvoeren is die waarop ze op planken in de lucht dansen. Neemt 
u een kijkje bij de zelfgemaakte souvenirs of koop een pani als u dat leuk vindt. 
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6.5.3 Kwamalasumutu [ cultuur, actief, grotten, natuur, wildlife] 
Kwamalasumutu is een indianendorp gelegen nabij de Braziliaanse grens en midden in het 
oerwoud. Hier wonen onder andere de afstammelingen van de Trio-indianen, die u samen met 
hun cultuur goed kunt leren kennen. Er zijn 8 andere stammen vertegenwoordigd. 

Natuurlijk ontmoet u de Granman zoals dat een indiaans gebruik is. Prachtig zijn de grotten van 
Werephai waar u de 5000 jaar oude rotstekeningen kunt bekijken en de Sjamanen kliniek en 
school. 

Deze trip is alleen op aanvraag. Het dorp is per vliegtuig te bereiken. 

  

6.5.4 Het Kasikasima gebergte [actief, natuur, wildlife, cultuur] 
Als u werkelijk een spannende vakantie wilt hebben, is dit uw keus! Het gebergte ligt ver in het 
zuiden van Suriname, richting de grens van Brazilië. U bevindt zich dan ook echt in het 
Amazonegebied. “De longen van de aarde”. 

U vertrekt vanuit Palumeu per korjaal richting dit imposante gebergte. Onderweg komt u 
verscheidene sula’s tegen. Het is ongeveer 2 dagen varen en u overnacht dus in de buitenlucht. 

Kans dat u mooie dieren tegenkomt is dus aanwezig! 

 Kasikasimagebergte 

De klim over het Kasikasimagebergte duurt in totaal 
7 uren. Op een van de toppen relaxed u een uurtje. ( 
Dat is wel nodig!) Adembenemende uitzichten zullen 
u versteld doen staan! 

Ideaal om het prachtige tropisch regenwoud te 
bewonderen wijd uitgestrekt onder uw neus. 

Palumeu is een indianendorp dat in deze omgeving ligt en waar u vermoedelijk ook verblijft. 
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6.6 Midden Suriname 
 

6.6.1 Raleighvallen [birdwatching, natuur, relaxen, zwemmen, hiking] 
De Raleighvallen liggen in het centraal Suriname 
natuurreservaat, dat een oppervlakte heeft van 78.170 ha. 
Het is een van de grootste natuurreservaten van Zuid- 
Amerika. 

U logeert op het Fungu eiland, waar u met een vlietuigje 
naartoe gebracht wordt. Het eiland ligt in de 
Coppenamerivier, tussen de sula’s en rotsen. 

Het is het woongebied van maar liefst 400 verschillende vogelsoorten, dus als u een 
vogelliefhebber bent, moet u hier zijn! Het rotshaantje is er een van.  

Een bezoek aan de mooie Manarievallen behoort tot de mogelijkheden. Een boswandeling door 
de omgeving en een fikse klim de Voltzberg op, vergen wel de nodige energie van u. Weliswaar 
zeer zeker de blaren waard! 

 

6.6.2 Tafelberg [hiking, wildlife, natuur, birdwatching] 
Het natuurreservaat Tafelberg heeft een omvang van 140.000 hectare. In het natuurreservaat 
onderscheiden zich 2 type landschap; savanne en tropisch regenwoud en het heeft daarnaast 
een schat aan watervallen. 

De Tafelberg zelf is 1026 meter hoog en een van de hoogste bergen van Suriname. De berg 
heeft steile wanden en een plateau op zijn top, van waaruit een magnifiek uitzicht mogelijk is. 

U kunt een expeditie maken naar de top. 
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6.7 West Suriname  

6.7.1 Blanche-marievallen [watervallen, zwemmen, natuur, wildlife, actief, 
relaxen] 
De Blanche-marievallen liggen in het oosten van Suriname, 300 
kilometer van Paramaribo vandaan. 

Ze zijn vernoemd naar een vrouw; namelijk de vrouw die eind 
van de 19de eeuw de Nickerierivier vertrok en verkende 
totdat ze op de watervallen stuitte. De val is ongeveer 10 
meter hoog. 

U kunt hier heerlijk zwemmen of genieten van het masserende water als u onder de waterval 
gaat staan. Machtige sula’s geven eveneens veel zwemvertier. Laat u zich met ze meevoeren, als 
een wildwaterbaan. 

Overnachten in een huisje is mogelijk. Een bezoek aan het nabijgelegen dorp Apoera behoort 
tevens tot de mogelijkheden. 

6.7.2 Arapahu Island [wildlife, natuur, relaxen, zwemmen, varen, 
sportfishing] 
Arapahu island ligt in de Corantijnrivier in het westen van Suriname. Bij het indianendorp zijn 
rotskervingen of petroglyfen te bekijken. Waan u in een ander tijdperk! 

Het mooie aan het Arapahu island resort is dat de flora en fauna werkelijk ongerept is. De kans 
dat u dieren tegenkomt is velen malen groter dus. 

U overnacht in een lodge met fantastisch uitzicht. Droomt u lekker weg in een hangmat of 
comfortabele stoel op uw balkon, of neem een drankje in de publieke bar. 

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid tot zwemmen en relaxen in diverse watervallen. De Frederik 
Willem IV en de King George watervallen zijn niet ver. 

Vissen is een leuke optie. 
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6.7.3 Kabalebo [sportfishing, actief, hiking, natuur, wildlife, relaxen, 
zwemmen, varen] 
Een luxe resort, voorzien van privacy. U begeeft zich hier in een exclusieve omgeving. Wildlife 
is hier voltallig aanwezig.  

Kabalebo ligt in het zuiden van Suriname, in onbewoond gebied. Geen dorpen en geen mensen 
in de wijde omgeving, enkel de natuur en haar dieren en…  U. Het eerste dorp ligt op 3 uur 

varen van het resort. 

Dit is het hart van het Amazonewoud. Zeldzame dieren komt u 
hier toch tegen. De Jaguar, diverse vogels en een 
overweldigende variëteit aan vissen. Houdt u van sportvissen? 
Vang dan hier de redtailcatfish! 

Erop uit trekken in een kayak behoort ook tot de 
mogelijkheden. Er geldt echter wel een catch and release policy. 

Zo blijft het evenwicht in stand! 

U kunt ook een bezoek brengen aan de Misty Mountain. Deze 500 meter hoge berg, ligt ’s 
ochtends  altijd in een mistige deken. 

Een aanrader! Zeker voor de avonturier. 

 

6.8  Oost Suriname 

6.8.1 De plantage  [relaxen, natuur, wildlife, actief] 
De plantage is de naam van het hotel gelegen in het district Commewijne waar u van totale rust 
kunt genieten. Er zijn prachtige huisjes gebouwd die een mooi uitzicht bieden op het nabij 
gelegen bos. De kans dat u hier apen ziet terwijl u op uw terrasje zit is groot. U kunt ook een 
huisje dichtbij het zwembad nemen, als u dat leuker vindt. 

Wilt u duik nemen in de jacuzzi of een boswandeling maken? Dan zal de eigenaar u 
rondbrengen door het, met smalle paden aangelegd bos en meer vertellen over de planten en 
bomen die u tegenkomt. Misschien ziet u de luiaard, die zich hier regelmatig laat zien. 

In het restaurant kunt u zelfs Marokkaans of de Ethiopische enjera eten terwijl u een geweldig 
uitzicht heeft over de omgeving. En momenteel wordt er een uitkijkpost gebouwd, zodat u 
straks echt over de gehele omgeving kunt uitkijken. 
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Wilt u lekker op de fiets Suriname ontdekken? Dan is het een goed idee om vanaf Alkmaar op 
de fiets richting de Plantage te fietsen en daar lekker uit te rusten.  

Geen dagrecreatie. 

 

6.8.2  Galibi  [ zeeschilpadden, relaxen, natuur, varen, cultuur] 
Galibi is een inheemsdorp aan de grens van Suriname en Frans 
Guyana, in het oosten van het land. Het ligt aan de 
Marowijnerivier. 

U kunt met een korjaal vanuit Albina, de vroeger prachtige 
badplaats, naar Galibi vertrekken. U heeft dan een mooi 
uitzicht over de rivier en kunt Frans- Guyana zien liggen. Het 
is ook mogelijk even een uitwijk te maken richting St. Laurent in Frans Guyana. 

Met een Nederlands paspoort is dit geen enkel probleem. Wilt u dit niet, dan gaat u 
rechtstreeks naar het dorp. 

U overnacht in het dorp en kan zo mooi zien hoe de plaatselijke bevolking leeft. ‘s Nachts 
vertrekt u met een korjaal en gids richting het onderzoekscentrum van Stinasu om naar de 
Leatherback en de Soepschildpadden ( green turtles) te gaan kijken. 

Ze komen uit de zee het land op gekropen, onder een gezucht en gesteun. Want ze kunnen 
behoorlijk groot zijn! 

Dan graven ze een gat en leggen hun eieren erin. Dit 
neemt even tijd, wat u dus de mogelijkheid geeft het 
allemaal te bewonderen. 

Echter zijn deze dieren beschermd en erg schuw, dus 
verstoor hun alstublieft niet. Ze hebben rust nodig om de 
zware taak van de bevalling te klaren. U kunt overigens 
ook meteen verder varen en overnachten in een oord van 

Stinasu. 

Op het strandje van Galibi kunt u lekker relaxen. Dit is één van de twee enige echte stranden 
van Suriname. 

De eieren van de schilpadden schijnen een lekkernij te zijn en vroeger werden ze daarom dan 
ook regelmatig gepikt en gegeten of verkocht. Nu is dat gelukkig niet meer het geval en strikt 
verboden. De dieren zijn immers zeldzaam en beschermd. 

 111 

Esther Lijkwan Colourful Suriname, de longen van de aarde

111 van 158



 

6.9 Boottrips 

6.9.1 Rivercruises [ varen, relaxen, natuur, wildlife] 
Er zijn verschillende mogelijkheden om per boot bijvoorbeeld de plantages, Overbridge of de 
rivieren te ontdekken. 

U stapt op in de stad en bent vaak laat in de middag weer teruggekeerd. Onderweg krijgt u de 
kans uit te stappen en het een en ander te bezichtigen. De meeste rivercruises zijn voorzien van 
een goede kok en u krijgt naar alle waarschijnlijkheid een lekker Surinaamse maaltijd 
voorgeschoteld. Op sommige boten kunt u overnachten of in stapelbedden of hangend in een 
hangmat op het dek onder de machtige sterrenwereld. 

Wist u dat de sterren in Suriname vreselijk veel feller zijn en dichterbij lijken te staan. Bij 
riviermondingen heeft u kans op opspringende dolfijnen. 

De sunset dolfijnen tour van Waterproof brengt u niet alleen tijdens de prachtige 
zonsondergang over de rivier maar geeft u ook garantie voor deze dolfijnen. 

Maakt u een tocht met de Mi Gudu ( letterlijk vertaald: mijn schat), een prachtige, luxe boot, 
met airconditioning, warm en koud water, die naar Nickerie en terug vaart. Deze boot kan ook 
gehuurd worden voor feestjes. 

 

6.9.2 Manoetje tours [actief, relaxen, varen, zwemmen, sportfishing, wildlife, 
natuur, cultuur] 
Als u in Nickerie opstapt op de boot van Manoetje tours, heeft u de mogelijkheid helemaal naar 
Kabalebo te varen. 

Ik zelf vond deze trip geweldig! U zakt de Corantijnrivier af en komt langs verschillende dorpen. 
Op sommige plekken kunt u op zandbanken zwemmen en genieten van totale rust. U ziet 
namelijk niemand anders op de rivier, op een paar kleine indianenbootjes na, die af en toe, meer 
af dan toe langskomen om te vissen. 

Ik zelf heb op deze tour reuzen rivierotters gezien. 

Overnachten gebeurt op de boot zelf, nadat hij voor anker gaat midden op de rivier. 
Kaaimantochten bij nacht zijn mogelijk of vissen. Wel spannend, in het donker. 
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U meert aan in Apoera, het dorp gelegen in Suriname en in Orealla, het dorp gelegen in 
Guyana. Hier kunt u een lange wandeling over het land maken en door het dorp. Bewonder de 
indianen met hun art craft. 

Heeft u het boek Van Apoera tot Orealla gelezen van Clark Accord, ga dan hier naartoe. 

 

6.9.3 Sweet Merodia  [varen, cultuur, Cynthia mc Leod] 
De sweet merodia is gekocht door de alombekende schrijfster Cynthia Mc Leod. Ze begeleidt u 
op deze boottocht naar de Commewijne plantages. Ze vertelt u in haar prachtige en boeiende 
verhaalsstijl over verleden en heden. 

Wederom kunt u genieten van een lekker Surinaamse maaltijd en wegdromen bij het mooie 
uitzicht over de rivier. Echt een trip voor cultuurliefhebbers. 

 

6.10 Overige tours en oorden 
Er zijn vreselijk veel interessante en nieuwe tours en oorden bijgekomen de laatste jaren. Het 
toerisme is aan het opbloeien en dat betekent een voordeel voor u. De tours en voorzieningen 
worden steeds beter. Vraag bijvoorbeeld naar de mogelijkheid tot 4wheeldrive jeep safari’s. 

Ik ben niet in staat geweest alle oorden en tours te noemen. 

Maar daarvoor kunt u bij alle touroperators terecht. Ze zullen u haarfijn alle mogelijkheden 
uitleggen en van het beste advies voorzien, als u uw wensen aangeeft. 

Ik wilde u alleen een indicatie geven van de interessante mogelijkheden die het land biedt. Er is 
voor ieder wat wils. 

Wilt u dorpen of tours combineren, vraag dat de touroperator dan ook. Wilt u zelf een trip 
samenstellen? Zelfs dat is mogelijk bij de betere touroperator. 

Jammer genoeg zijn de prijzen van de tours er soms wel naar, al komt dit door het nog niet 
openliggen van de gebieden. Ze zijn gewoonweg moeilijk bereikbaar en dat kost dan ook 
centen. Al met al is dit eveneens een charme. 

Zeker bent u van u zaak, dat het niet overvol is met andere toeristen, dat u privacy heeft en 
persoonlijke aandacht krijgt. 

Zo wordt de natuur goed behouden en dat is toch wat we uiteindelijk willen! Dat we er samen 
nog jaren van kunnen genieten in deze uitzonderlijke staat. “Deze longen van de aarde”. 
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6.11 Rondreizen 
 

Het is heel goed mogelijk om een rondreis door Suriname te maken, u vertrekt vanuit de stad 
en doet verschillende oorden aan, zodat u niet steeds weer vanuit de stad hoeft te vertrekken 
en terug te keren. 

De touroperator kan dit met u bespreken en een reis “op maat”voor u maken. 

Op die manier zoeken zij de beste verbindingen en aansluitingen van datgene waar uw interesse 
ligt. Rondreizen zijn wel erg prijzig en niet geschikt voor een backpacker. Backpacking is niet 
echt geschikt in Suriname, omdat het gebied grotendeels onbegaanbaar is en niet goedkoop. 

Vanuit Nederland zijn er enkele reisorganisaties die rondreizen verzorgen. Let u er wel op dat 
de reis leuk en interessant is en wat u zoekt. 

 

6.12 Birdwatching en sportfishing 
 

Suriname is het land bij uitstek om aan birdwatching alsook sportfishing te doen. Zeldzame 
vogelsoorten vindt u op verscheidene plekken in het binnenland en aan de kust.  

In de buurt bij de Raleighvallen, de Tafelberg en het Eilerts de Haangebergte kunt u ze goed 
bezichtigen. 

Sportfishing kunt u het best op het stuwmeer alsook bij Kabalebo, waar een catch en release 
policy geldt. Natuurlijk kunt u ook op andere plekken hengelen en fantastische vissen vangen. 
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De volgende pagina bevat advertenties van bedrijven uit de Surinaamse 

toerismesector. 
Deze bedrijven maken het mogelijk om u deze reisgids gratis aan te bieden. 
 
Wilt u meer informatie of advies over wat het bedrijf u kan bieden, een trip 
of tour boeken of direct een kamer of appartement reserveren vanuit uw 

luie stoel of gewoon wat vragen? 
 

Klikt u dan met uw linkermuisknop op de advertentie. Op die 
manier wordt u via Internet (Let wel op dat u verbonden bent 

met Internet!) direct doorgeleid naar de website van het 
betreffende bedrijf. 
Makkelijker kan niet! 

 
Wilt u een rondleiding bij de Parbo Brouwerij meemaken? 

Schrijft u dan in via de website van de Parbo Brouwerij door op de 
advertentie te klikken op de volgende pagina. 

 



 

http://www.oetsitours.com
http://www.morindatours.com
http://www.parbobier.com/website/form_tour.asp?menuid=19


Hoofdstuk 7 – Extra informatie 

7.1 Reisverslagen/ Stage en meningen over Suriname 

7.1.1 Mijn stage in Suriname- Rosalie Dijk 
Mijn stage in Suriname bij Hotel Torarica was een grote ervaring en uitdaging. 

Daar ging ik naar een vreemd land met een andere cultuur en natuurlijk elke dag heerlijk weer! 
Toch voelde ik me gelijk thuis in Paramaribo. Dit komt vooral doordat je snel opgenomen 
wordt door de Surinamers die erg hartelijk en gastvrij zijn.  

Vooral de andere cultuur was wel even wennen tijdens mijn stage. Het was echt wennen aan de 
andere tijdsbeleving die Surinamers erop nahouden. Een vergadering begint echt niet precies op 
tijd en als je om 4 uur hebt afgesproken kan het makkelijk 5 uur worden. Daar moet je als 
stipte Nederlander even aan wennen. Maar zoals de Surinamers zeggen ``No spang´´, dus maak 
je er vooral niet druk om. 

En als je, je hieraan aanpast kom je erachter dat het eigenlijk een erg relaxte manier van leven 
is. Agenda´s die zijn er niet en dat geeft ruimte voor vele leuke spontane uitjes naar 
bijvoorbeeld het binnenland. 

Dat vond ik echt geweldig. In het binnenland leven de mensen nog volgens eeuwenoude 
tradities en dat is echt een ervaring om te mogen zien. Zo zijn er geweldige dorpjes ver weg in 
de Surinaamse jungle waar je per vliegtuig maar soms ook per auto vanaf Paramaribo zo naar 
toe kunt. 

De Jungle is overweldigend, de natuur is zo mooi en ongerept en je ziet er zoveel exotische 
soms ook enge dieren. Je kunt kiezen om een paar dagen te logeren bij de bosnegers of bij de 
indianen. 

Daar kun je meer leren over hun cultuur, maar ook heerlijk zwemmen in de rivieren omringd 
door jungle, boottochten maken en lekker relaxen met een wijntje in je hangmat. Vooral de 
vele tochten naar het binnenland maakten mijn tijd in Suriname tot een heel speciale ervaring. 

Maar ook dicht bij Paramaribo zijn er erg veel mooie plekjes voor een lekker dagje buiten de 
stad. Goede herinneringen heb ik aan White beach waar we regelmatig met een groep heen 
gingen om de hele dag te zwemmen, BBQ-en en cocktails te drinken. 

Paramaribo zelf is druk en gezellig. De restaurantjes vond ik geweldig. Door de vele 
verschillende culturen die samenleven in Suriname is er natuurlijk ook erg veel diversiteit in 
restaurantjes. Chi min voor heerlijk chinees eten en Sarinah voor de beste rijsttafel ever. Maar 
ook de waterkant bij Uncle Ray voor lekkere bruine bonen met rijst, vond ik heerlijk. 
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Soms mistte ik ook wel eens een gewone Europese maaltijd. Dan ging ik gewoon naar de Waag 
of naar dok 204, waar je lekker een biefstukje kon eten.  

Na het eten ging ik in het weekend natuurlijk vaak het nachtleven in. In het begin wel wennen 
dat het pas om een uurtje of 1 begint maar dan gingen we eerst bij La Caff lekker Caiperinhas 
drinken en daarna door naar Starzz om de hele nacht te dansen. 

Het uitgaansleven vond ik echt super omdat er maar weinig plaatsen zijn om te gaan en je dus 
eigenlijk iedereen wel tegenkwam op dezelfde plaats. Gezellig en altijd lekker druk dus. 

Rosalie Dijk 

 

 

 

7.1.2 Suriname -  Rutger Zoetmulder 
Ik ben nu twee keer in Suriname geweest, 1 keer 4 maanden en een tweede keer 2 maanden. In 
die twee bezoeken heb ik de verschillende mooie aspecten van het land mogen aanschouwen. 
Een van de hoogtepunten van mijn reis was een bezoek aan de bossen in het binnenland bij 
Blanche-Marie. 

Drie nachten overnachten midden in de jungle, wassen in kreekjes en overdag de geweldige 
natuur en wildlife opspeuren geven je een bijzonder gevoel. We gingen dan ook op eigen houtje 
met locals mee. 

Daarnaast heb ik een bezoek gebracht aan een van de eilandjes op het Brokopondostuwmeer, 
Kwana-eiland, waar je tussen de palmbomen, lekker kan luieren op een strandje en kan 
zwemmen, en erg leuk kan vissen op onder andere Toekoenari’s. 

Mijn laatste bezoek aan de diepere binnenlanden van Suriname was een tochtje naar Danpaati. 
Dit is een mooie verblijfplaats tussen de stroomversnellingen en een prachtig stuk natuur. 

Dichterbij de stad zijn ook de nodige bezienswaardigheden. Zo zijn we de Jodensavanne gaan 
bezoeken en zijn er verschillende leuke resorts langs de rivier waar je voor een wat kortere tijd 
heen kan gaan: Overbridge bijvoorbeeld. 

Een leuke plek met mogelijkheden om lekker te relaxen, te zwemmen, voetballen en 
watersporten te doen. Deze plekken zijn met een klein uurtje vanuit de stad te bereiken en 
daarom geschikt om een dagje te bezoeken. 
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Ook de oude plantages zijn niet ver rijden en interessant om te bezoeken voor diegenen die 
nog wat van de geschiedenis willen zien. 

In de stad zelf is er overdag de markt en verschillende malls en winkels om rond te kijken. 
Daarnaast natuurlijk Fort Zeelandia en het presidentiële paleis met haar palmentuin. Ook kan je 
lekker gaan zwemmen bij Hotel Torarica of club Oase. 

’S Avonds kan je gaan stappen in de verschillende uitgaansgelegenheden in Paramaribo zoals 
Starzz, LaCaff, en Zanzibar. Of een gokje wagen in één van de vele casino’s waar gratis drank en 
eten geserveerd wordt. 

De heerlijke temperatuur en de altijd vriendelijke Surinamers maken een verblijf in dit land erg 
prettig. Persoonlijk vind ik het leuk om met lokale mensen in aanraking te komen en de sfeer 
van het dagelijkse leven in landen te proeven, en dit krijg je natuurlijk meer mee bij een langer 
verblijf. 

In Suriname kan je goed tot rust komen en je moet vooral niet een te druk schema plannen. Er 
kunnen altijd dingen tussenkomen, bijvoorbeeld uitnodigingen voor feestjes of om een tripje te 
maken. 

Dit jaar ga ik weer voor een paar dagen, waarna ik doortrek naar Brazilië, Argentinië en 
Uruguay! 

Rutger Zoetmulder 

Eindejaars Student Bedrijfskunde Erasmus Universiteit 

  

 

 

7.1.3 Assignment Suriname - James Fuller 
As a journalist I had been assigned to write an article on Suriname, but after repeated 
unsuccessful attempts at contacting the Tourist Board to organise my trip prior to arrival, I 
landed without anything arranged. 

It was my good fortune, on a fact-finding tour of Paramaribo, to walk into Oxygen’s offices on 
the city’s picturesque Waterfront. From that moment forward the Oxygen team, of Andy 
Lijkwan and Diana Gummels, took care of everything. Nothing was too much trouble. 

The schedule was flexible and entirely based around my specific requirements. The attitude 
was, if it can be organised in the time available it will be. 

 117 

Esther Lijkwan Colourful Suriname, de longen van de aarde

117 van 158



After a Paramaribo city tour and a day spent amongst the Commewijne plantations, I joined the 
effervescent Andy on a four-day trip to the interior. He was driver, cook, entertainer and tour 
coordinator. The clients’ welfare and happiness was always his primary concern; he was last to 
bed and first to rise each day. 

Whilst we were in the interior the other Oxygen members were still working on my behalf. 
The four-day trip necessitated a change in flights, which Diana handled. 

As well as arranging superb trips Oxygen take away the organisational headaches, leaving you 
free to enjoy your holiday and everything the wonderful country of Suriname has to offer. 

 

James Fuller 

Journalist Caribbean Beat 
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7.2 Het Volkslied 
 

Opo kondre man oen opo!  

Sranan gron e kari oen. 

Wans ope tata komopo wi moe seti kondre boen. 

Stré de f'stré, wi no sa frede.   

Gado de wi fesiman. 

Eri libi te na dede wi sa feti gi Sranan. 

 

Letterlijke vertaling 

 

Landgenoten staat op! De Surinaamse grond roept u. 

Waar de voorouders ook vandaan kwamen, wij moeten het land opbouwen. 

Strijd is er te voeren, wij zullen niet versagen.  

God is onze leidsman.  

Heel ons leven tot de dood, zullen wij strijden voor Suriname. 
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7.3 Enkele bekende Surinamers 
 

Jurgen Raymann; commediant, televisiepresentator 

Quintis Ristie; televisiester 

Cynthia Mc Cleod; schrijfster 

Clark Accord; schrijver 

Anthony Nesty; olympisch kampioen zwemmen. 

Letitia Vriesde; semi kampioen hardlopen voor WK. 

Francisco Elson; kampioen NBA. 

Fareisa Joemmanbaks; Miss India worldwide 

Anton de Kom; vrijheidsstrijder 

Erwin de Vries; kunstenaars 

Ruud Gullit; professioneel voetballer 

Edgar Davids; professioneel voetballer 

Patrick Kluivert; professioneel voetballer 

Clarence Seedorf; professioneel voetballer 

Ruth Jacot; zangeres 

Patricia van Daal; zangeres 
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7.4 Feestdagen in Suriname 
Januari  Nieuw jaar 

Februari Chinese nieuw jaar 

  Carnaval 

Maart  Phagwa 

April  Pasen  

Avondvierdaagse 

Mei  Dag van de arbeid 

Juni  Hindoestaanse immigratiedag 

Juli  Keti koti ( Emancipatie) 

  Zwemmarathon 

Augustus Dag van de inheemsen 

  Javaanse immigratiedag 

Oktober Dag van de Chinese immigratie 

  Men cook out 

  Salsuri 

November Diwali ( het lichtfeest) 

  Id ul fitre/ Bodo ( einde van de Ramadan) 

  Savanna rally 

  Onafhankelijkheidsdag ( Srefidensi) 

  Jazz festival 

December Kinderdag ( Sinterklaas) 

  Surifesta 

  Kerst 

  Oud en nieuw 
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7.5 Interessante websites 
www.nederland-suriname.nl         Wonen en Reizen in Suriname weblog 

www.surinametips.com        Nieuwsbrief over Suriname in Suriname 

www.visitsurinameonline.com   Informatie en evenementenschema van Suriname 

www.surimaribonet.com      Panorama foto’s van mooie plekken in Suriname  

www.undefinesuriname.nl      Informatie over Suriname 

www.wereldwijzer.nl            Forum over Suriname 

www.waterkant.net             Forum en informatie over Suriname 

www.suriname.nu       Informatie over Suriname 

www.eteninsuriname.com           Restaurants en menu’s uit Suriname 

www.sranangkukru.net         Recepten en geschiedenis van de Surinaamse keuken 

www.youtube.com/nieuwsuitsuriname              Video’s uit Suriname 

www.partypicsonline.nl           Feest foto’s uit Suriname 

www.surinamenet.com           Luisteren naar Surinaamse radio 
       

 

7.6 Medische voorzieningen:    

7.6.1 Ziekenhuizen:    
Academisch ziekenhuis  Dr.S.Redmondstraat     Tel: 442222 

Diakonessenziekenhuis  Zinniastraat 64     Tel: 427288 

St vincentiusziekenhuis  Koninginnestraat     Tel:471212 

’s Lands hospitaal   Henck Arronstraat 64     Tel:473655 
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7.6.2 Dokter:    
Drs. E. Sheombar   Diakonessenziekenhuis   Tel: 427288    

 

7.6.3 Tandarts:    
Drs. A. Kanhai    Tweede rijweg 4     Tel 434586 

(iedere dag behalve zondag)    

 

 

7.6.4. Bureau voor openbare gezondheidszorg( BOG):   
Voor inentingen en medicijnen en informatie. Geopend iedere werkdag tot 12.30 uur. 

 Rode kruislaan 22   Tel: 464532   Email: bogsur@sr.net 

 www.bogsur.sr

 

7.6.5. Helikopterdiensten: 
Hi- jet  www.hi-jetheli.com
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7.7 Tour operators   
 

Oxygen Eco Tours, Tourist information Touroperator    

Kwattaweg 250C, Paramaribo       Tel: +597 410100 

info@surinameecotours.com :        Tel: +597 8572340 

www.surinameecotours.com         Tel: +597 8768187 

 

Jossy Tours N.V.   

Tjong A Kietlaan nr. 55, Wanica             Tel/ Fax: (597) 434900 

info@jossytoursnv.com        Tel: (597) 8622269   

www.jossytoursnv.com       Tel: (597) 8860238 

 

Oetsi Tours  

Wagenwegstraat 15, Paramaribo           Tel/ Fax : (+597) 410488 

info@oetsitours.com             Tel: (597) 441488 

www.oetsitours.com             Tel: (597) 8500724 

 

Mets  

Dr. J.F. Nassylaan 2, Paramaribo        Tel : (+597) 477088 

mets@surinamevacations.com         Fax : (+597) 422332 

www.surinamevacations.com
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Orange travel, in Krasnapolsky hotel  

Domineestraat 39, Paramaribo       Tel: (+597)  424886 

info@orangesuriname.com

www.orangesuriname.com

 

Morinda Eco Tours 

Kerkplein 1, (in de postwinkel), Paramaribo       Tel: (+597) 422986 

info@morindatours.com       Tel: (+597) 08888883 

www.morindatours.com

 

Acces Suriname travel  

Prinsessestraat 37, Paramaribo      Tel: (+597) 424522 

info@surinametravel.com           Tel/Fax: (+597) 422959 

www.surinametravel.com

 

Blue frog travel  

Mr. Dr.j.c de Mirandastraat 8, Paramaribo     Tel: (+597)   420808 

info@bluefrogtravel.net       Tel: (+597)   479702 

www.bluefrogtravel.net

 

Sun and Forest tours Suriname  

Kleine waterstraat 1 b, Paramaribo      Tel : (+597) 478383 

sunforest@sr.net

www.sunandforesttours.com
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Tropcial Gem tours 

Waterkant 4, Paramaribo               Tel : (+597) 8878639 

tropicalgemtours@sr.net       Fax: (+597)  421403 

www.mytropicalgemtours.com

 

Manoetje tours, touroperator Nickerie 

Crownstraat 11, Nickerie       Tel : (+597)  230048 

info@manoetjetours.com       Tel : (+597) 8862280 

www.manoetjetours.com       Tel: (+597)  8564407 

    

Crozrootz  

Jessurunstraat 24, Paramaribo       Tel: (+597) 420751 

 

That’s it Tours, Bookingoffice( for every tour) that comes to you!  

erna@thatsittours.com                 Tel: (+597) 8748942 

www.thatsittours.com

     

Stinasu, Stichting natuurbehoud Suriname  

Cornelis jongbawstraat 14, Paramaribo           Tel/ fax: (+597)  421683 

stinasu@sr.net          Tel: (+597)  476597 

www.stinasu.com          Tel: (+597)  427102 
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Suriname tourism foundation 

Dr.J.F. Nassylaan 2, Paramaribo       Tel: (+597) 424878 

info@suriname-tourism.org        Fax: (+597) 477786 

 

 

7.8 Vliegtuigmaatschappijen 
Er is 6 keer per week een vlucht van en naar Suriname vanuit Amsterdam en Paramaribo. De 
maatschappijen die vliegen op Suriname zijn Surinam Airways en de Klm. 

Alleen op de maandag wordt niet gevlogen. 

Surinam Airways vliegt op: zondag, woensdag en vrijdag. Klm vliegt op: dinsdag, woensdag, 
donderdag en zaterdag en zondag. 

De vlucht duurt tussen de 8 en de 9 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden. 

In de periode van juni, juli, augustus, september en in december is het vliegverkeer het drukst 
en is het dan aanbevolen op tijd te boeken. In deze periode zijn de tickets het prijzig. 

Om de zoveel tijd gelden er wel actietarieven die u kunt vinden op de websites van beiden 
carriers. SLM is iets goedkoper dan de KLM. 

Surinam Airways       www.surinamairways.net

KLM         www.klm.com

 

Binnenlandse vluchten: 

 

Blue Wing Airlines       www.bluewingairlines.com

Gum Air        www.gumair.com
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7.9 Vervoer 

7.9.1 Bus / locale bussen  
 

Buscoverytours 

Tourtonnelaan 59, Paramaribo        Tel : (+597)  520966 

info@buscovery.com          Fax : (+597) 421164 

www.buscovery.com

 

Rudy Baldew 

Griegstraat 41, Paramaribo       Tel: (+597)  453064 

Tel: (+597) 8800294 

 

7.9.2 Taxibedrijven/ locale taxibedrijven 
Alle hotels beschikken over hun eigen transfer van en naar hotel. Voor vervoer in de stad kunt 
u goed gebruik maken van taxi’s, die betrouwbaar zijn.  

Ashruf          Tel: +597450102 

De Paarl          Tel: +597403600 

Ulstrel          Tel: +597470646 

C- taxi         Tel: +5978579490 
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7.9.3 Car rentals 
 

Hertz car rental  

Van ’t Hogerhuisstraat 23, Paramaribo     Tel : (+597) 400409 

 Fax: (+597) 402445 

Easy rentals  

Wilhelminastraat 16a, Paramaribo      Tel : (+597) 472478 

 Fax: (+597) 472479 

 

CHM rent a car  

Kernkampweg 50a, Paramaribo      Tel : (+597)  531655 

carrental@chm.sr         Fax: (+597)  531651 

 

Ross Rental cars  

Kwattaweg 264, Paramaribo       Tel: (+597) 432200 

info@rossrentalcars.com       Fax: (+597) 432782 

 

Enterprize  

Fred Derbystraat 60, Paramaribo      Tel: (+597) 473494 

enterprizecarrental@yahoo.com      Fax: (+597) 473495 

www.enterprize.sr
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Wheelz  

Benjaminstraat h d 20, Paramaribo      Tel : (+597) 442929 

 Fax: (+597) 441872 

De Paarl, tevens limo service  

Kanariestraat 42, Paramaribo       Tel : (+597) 403600 

Fax: (+597)  403610 

Budget car rental  

Kristalstraat 1, Paramaribo       Tel : (+597) 457363 

reservations@budgetsuriname.com      Fax: (+597)  456392 

www.budgetsuriname.com

 

Avis  

Kristalstraat 1, Paramaribo       Tel : (+597) 551158 

sales@avissuriname.com       Fax : (+597) 456392 

 

7.9.4 Fietsenverhuur  
 

Fietsen in Suriname  

Grote Combeweg 13 a, (terrein Zus en Zo), Paramaribo   Tel : (+597)  520781 

info@fietsen-in-suriname.nl       Tel : (+597) 8815361 

www.fietsen-in-suriname.nl

 

Cardy adventures  

Cornelis jongbawstraat 31, Paramaribo     Tel : (+597) 422518 

           Fax: (+597) 424505 
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Jopie’s rent –a –bike  

Tinstraat 1, Maretraite 4, Paramaribo     Tel : (+597) 8560382 

 

7.10 Cambio’s 

  
Exces cambio  

Flustraat 7, Paramaribo       Tel: (+597) 442347 

Moneyline  

Domineestraat 35c, Paramaribo      Tel: (+597) 422123 

Surora exchange  

Mahonylaan 41, Paramaribo       Tel: (+597) 425662 

N.V. Florin exchange  

Hermitagemall unit 101, Paramaribo zuid     Tel: (+597) 430013 

Wilt u geld overmaken vanuit Suriname naar het buitenland? Dan kan dat met Western Union 
en MoneyGram. Dit is wel een prijzige aangelegenheid, maar voor noodgevallen, is dit handig. 
Het wordt namelijk direct gestort op de desbetreffende rekening. 

7.11 Casino’s 
Ambassador Hotel & Casino 

Torarica hotel & casino 

Lely Hills hotel & casino 

Queens hotel & casino 

Golden Tulip casino 

Golden Truly casino 

Tropicana casino 

Mirage casino 
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7.12 Accommodaties in Paramaribo en Nickerie 

7.12.1 Huizen te huur 

Een professionele en betrouwbare verhuur-organisatie is CasaCama.com. Sinds 2004 
hebben ze een groot bestand opgebouwd van te huren woningen op hun website 
www.casacama.com

Op de website vindt u een volledig overzicht van alle mogelijke typen accommodaties in 
Paramaribo: huurwoningen, vakantiewoningen, appartementen, kamerhuur, 
studentenhuizen en villa’s. De huurprijzen beginnen bij 125 euro per maand voor een 
kamer en bij 250 euro per maand voor een gehele woning. 

CasaCama.com heeft zelf alle woningen bezocht en gecontroleerd op juistheid en 
veiligheid. De verhuurders van de woningen zijn sympathieke particulieren die in 
Nederland of in Suriname wonen. www.casacama.com is 24 uur per dag en per email te 
bereiken via info@casacama.com

Telefonisch is CasaCama.com te bereiken op Nederlandse kantoortijden. Zie voor de 
contactgegevens www.casacama.com

7.12.2 Guesthouses en appartementen 
Oxygen Apartments 

Gummelsweg 250C, Paramaribo     Tel: (+597) 410100 

andy@surinameecotours.com

www.surinameecotours.com

 

Albergo & Alberga 

Lim a po straat 13, Paramaribo Centrum    Tel: ( +597) 520050 

reservations@guesthousealbergoalberga.com

www.guesthousealbergoalberga.com
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Divan Grantel  

Stanvastestraat 12, Paramaribo      Tel : (+597) 403050 

          Fax: (+597) 401010 

Zus & zo guesthouse  

Grote Combeweg 13 a, Paramaribo      Tel : (+597) 520904 

 

Kristal apartments  

Kristalstraat 49, Paramaribo       Tel : (+597) 550200  

          Tel : (+597) 551244 

Zunorah apartments  

J. b.s Rebostraat 31, Blauwgrond, Paramaribo    Tel : (+597) 455370 

 

Guesthouse Famiri  

Dr. Axswijkstraat 72, Paramaribo       Tel: (+597) 450230 

info@famiri.com

 

Guesthouse Stay-cey  

Verlengde hogestraat 41, Paramaribo     Tel: (+597) 412019 

          Fax: (+597) 420561 

Domburg 

Domburg Guesthouse       Tel: (+597) 370721 

Tjong A Kietlaan 55, Domburg      Tel: (+597) 8622269 

info@jossytoursnv.com

www.jossytoursnv.com
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Nickerie 

Nickerie guesthouse 

Fredericiweg 15-16  Voorlangs Waterloo, Nickerie    Tel : (+597) 231762 

 

7.12.3 Hotels 
Spanhoek Hotel 

Domineestraat 2-4 , Paramaribo downtown     Tel: (+597) 477888  

reservation@spanhoekhotel.com      Fax: (+597) 427121 

www.spanhoekhotel.com

 

De Plantage  

Oostwestverbinding km 23,5, Commewijne     Tel : (+597) 356567 

info@deplantagecommewijne.com

www.deplantagecommewijne.com

 

Residence inn  

Anton Dragtenweg 7, Paramaribo      Tel: (+597) 472387 

          Fax: (+597) 424811 

Best Western elegance hotel  

Fred Derbystraat 65, Paramaribo      Tel : (+597) 420007 

www.bestwesternsuriname.com       Fax: (+597) 420008 
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Krasnapolsky hotel  

Domineestraat 39, Paramaribo      Tel : (+597) 475050 

www.krasnapolsky.sr         Fax: (+597) 420139 

 

Hotel de Luifel  

Gondastraat 13, Paramaribo       Tel : (+597) 439933 

www.de-luifel.com         Fax: (+597)  439930 

 

La Petite maison hotel  

Waterkant 4, Paramaribo       Tel : (+597) 475466 

Fax: (+597)  475477  

Torarica hotel  

Mr. L.j. Rietbergplein 1,  Paramaribo      Tel : (+597) 471500 

          Fax: (+597) 411682 

www.torarica.com

 

Eco Resort Inn 

Cornelis Jongbawstraat 16, Paramaribo     Tel : (+597) 425522 

          Fax: (+597) 425510 

www.torarica.com

 

Royal Torarica           

Kleine waterstraat 10, Paramaribo      Tel: (+597) 473500 

          Fax: (+597) 473808 

www.torarica.com
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North Resort Business hotel  

J.D. Gompertstraat 145-147, Paramaribo-noord    Tel: (+597) 457591 

          Fax: (+597) 457527 

Queens Hotel  

Kleine Waterstraat 15, Paramaribo      Tel : (+597) 474969 

          Fax: (+597)  470623 

Zeelandia Suites  

Kleine Waterstraat 1a, Paramaribo      Tel : (+597) 424631 

zeeland@sr.net         Fax: (+597) 424790 

www.zeelandiasuites.com

 

Ambassador Hotel & Casino  

Dr s redmondstraat 66-68, Paramaribo        Tel/ Fax : (+597) 477555 

 

 

Lelydorp 

Lely Hills hotel  

Sastrodisoemoweg 4, Lelydorp      Tel : (+597) 368197 

          Fax: (+597) 312543 

 

Nickerie 

Hotel Dorien  

Van Idsinghaweg 75, Nickerie       Tel : (+597) 231352 

Fax: (+597)  231724 
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Residence Inn  

Bharosstraat 84, Nickerie       Tel: (+597) 210950 

Fax: (+597) 210954 

7.13 Zwembaden 
Paramaribo   

Oase   

Witte Lotus   

Dolfijn  

Parima   

Stardust hotel  

Krasnapolsky hotel   

Residence inn   

Nickerie   

Hotel Dorien   

Lelydorp 

Lely Hills  

 

7.14 Restaurants en uitgaan 
Surinaamse keuken:   

Ling’s food corner 

Lallarookhmall unit 7        Tel: (+597) 493809 

Mix food  

Zeelandiaweg 1        Tel: (+597) 420688 

Un patu  

Un center         Tel: (+597) 424000 

 137 

Esther Lijkwan Colourful Suriname, de longen van de aarde

137 van 158



Chinese keuken:   

Chi Min  

Cornelis jongbawstraat 63       Tel: (+597) 520597 

Crystal restaurant  

Kwattaweg 393        Tel: (+597) 432441 

Dumpling no. 1  

Nassylaan  12         Tel: (+597) 477904 

Fa tai  

Maagdenstraat 64        Tel: (+597) 473917 

Lucky twins  

Maretraite Mall        Tel: (+597) 458989 

Kwan tai  

Kwattaweg 428        Tel: (+597) 435323 

 

Koreaanse keuken:   

Lee’s korean restaurant  

Mahonylaan 12-14        Tel: (+597) 479834 

Javaanse keuken:   

Mirosso  

J. Samson greenstraat 104       Tel: (+597) 452871 

Sarinha  

Verl. Gemenelandsweg 187       Tel: (+597) 430661 

Jawa  

Kasabaholoweg br 7        Tel: (+597) 492691 
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Hindoestaanse keuken:   

Jasmine restaurant  

Kleine dwarsstraat 85 boven       Tel: (+597) 473558 

Martin’s house of Indian food  

Hajarystraat 19        Tel: (+597) 477535 

   

Thaise keuken:   

Garden of Eden  

Virolastraat 61         Tel: (+597) 499448 

 

Europese keuken:   

Dok 204  

Anton Dragtenweg  204       Tel: (+597) 311462 

De Optimist  

Verl. Gemenelandsweg 200       Tel: (+597) 495009 

Park Avenue  

Commisaris e Roblesweg 10       Tel: (+597) 453788 

Spice Quest  

Nassylaan 107         Tel: (+597) 520747 

Lindeboom grandcafe  

Wilhelminastraat 8        Tel: (+597) 477504 

Pannenkoek en poffertjescafe  

Van Sommelsdijckstraat 11       Tel: (+597) 422914 

The Spot  

J.d.Gomperstraat 145-147       Tel: (+597) 457591 

 139 

Esther Lijkwan Colourful Suriname, de longen van de aarde

139 van 158



Spanhoek passage  

Domineestraat 2        Tel: (+597) 427122 

 

De Waag  

Waterkant 5         Tel: (+597) 474514 

Zus en Zo 

Grote Combeweg 13 a       Tel : (+597) 520904 

 

Amerikaanse keuken:   

Silverado  

Kolonistenweg 39        Tel: (+597) 430670 

    

Fastfood:    

Mc Donalds  

Keizerstraat 62-64        Tel: (+597) 421511 

KFC  

Wilhelminastraat 62        Tel: (+597) 424467 

Popeye’s  

Domineestraat 39        Tel: (+597) 426401 

Naskip  

Verl. Gemenelandsweg 2       Tel: (+597) 410188 

Pizzahut  

Wilhelminastraat 60        Tel: (+597) 424444 
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Eten bestellen:    

Bingo pizza         Tel: (+597) 400183 

Bekijk www.eteninsuriname.com voor een uitgebreider overzicht van wat restaurants te bieden 
hebben. 

   

Discotheken:   Café’s: 

Starzz     ‘t Vat 

Blue bell    Fubar   

Zsa Zsa Zsu    Chillz 

Millenium    Rumours 

Mystique    Zanzibar   en meer… 

 

7.15 Ambassades 

Ambassade van Nederland  

Van Roseveltkade 5, Paramaribo      Tel: (+597) 477211 

prm@minbuza.nl

Ambassade van Suriname  

Alexander Gogelweg 2          Tel: (+31) 070-3650844 

2517 JH  Den Haag, Nederland         Fax: (+31)070-3617445 

 

Consulaat van Suriname  

De Cuserstraat  11       Maandag tot en met vrijdag 

1081 CK Amsterdam, Nederland    09:00 tot 14:00 uur 

www.consulaatsuriname.nl

SPOEDVISUM: Tel: (+31) 0645291142 
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7.16 Belangrijke telefoonnummers 
 

108 inlichtingendienst 

115 Politie 

113 Spoedeisende hulp 

110 Brandweer 

Landencode van Suriname: +597 

Simkaarten kunt u krijgen bij de telecombedrijven: Telesur, Digicel en Uniqa. 
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Sranan Tongo Woordenlijst 
 

Fawaka -  Hoe gaat het? 

Fa fu yu?- Hoe gaat het met u? 

Bun- Goed 

A e go – Het gaat goed.  

Ai- Ja  

No- Nee 

No mi no wani- Nee, dat wil ik niet.   

Pe yu wani go?- Waar wilt u naar toe? 

Yu wani go waka nanga mi? – Wil je met me uitgaan? 

Sranan sani- Surinaamse dingen. 

Yu lobi mi?- Houd je van mij? 

Yu wani sribi nanga mi?- Wil je met mij slapen? 

Brasa- Omhelsing   

Danki- Dank je wel.  

Switi- Aardig/ Lekker.   

Grofu- Onbeleefd   

Oso- Huis 

Libipe- Adres 

Tanpresi- Adres   

Pasi- Weg 

Fakansi- Vakantie   

Koiri- Reizen   
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Kofru- Koffer/ Reistas   

Sranan- Surinaams   

Pasport- Paspoort 

Ferseikerenpapira- Verzekeringspapieren   

Datra- Arts 

Dresiman- Medicijnman   

Dresi- Medicijn 

Oso dresi- Eigen gemaakt medicijn   

Spoiti- Inenting  

Korsu- Koorts    

Kowru- Koud, Koud gevat   

Fomeri- Overgeven, Braken  

Ati- Pijn  

Ber’ati- Buikpijn  

Brokobere- Diarree   

Tifati- Kiespijn  

Tifidatra - Tandarts  

Skowtu- Politie  

Moni- Geld 

Preis- Prijs 

Moni oso- Bank 

Buy- Kopen 

Lasi- Kwijt 

Kba- Op 

Dansi- Dansen 
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Sopi- Alcohol 

Biri- Bier 

Drinki- Drinken 

Njang- Eten 

Brede- Brood 

Supu- Soep 

Peprewatra- Indiaans gerecht, gemaakt van pepers erg pittig. 

Fayadosu- Aansteker 

Smoko- Roken 

Switi- Heerlijk 

Moi- Aantrekkelijk, mooi 

Tideniti, dineti- Vanavond 

Tide- Vandaag 

Munde- Maandag 

Dinsdag- Dinsdag 

Woensdag- Woensdag 

Donderdag- Donderdag 

Freida-  Vrijdag 

Satra- Zaterdag 

Sonde-  Zondag 

Swen- Zwemmen 

W’woyo- Markt 

Miseiem- Museum 

Busi- Bos 

Busi- Jungle 
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Ara- Pagegaai 

Muskita- Muskiet 

Sibibusi- Plensbui 

Ingikondre- Indianendorp 

Bel- Bellen 

Oto- Auto 

Bus-  Autobus 

Bakra- Nederlander 

Srananman- Surinamer 

Gotu- Goud 

Kopro- Zilver 
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Checklist 
• U heeft een visum nodig voor Suriname. 

Het visum haalt u bij het Consulaat van Suriname in Amsterdam. 

Een toeristenvisum kost 36 euro bij verblijf van 1 maand en 64 euro bij een verblijf van 2 
maanden. Een half jaar visum kost momenteel 96 euro en een haar verblijf kost 176 euro. 

6o plussers, met Nederlandse nationaliteit kunnen hun visum op luchthaven Zanderij, J A. 
Pengel luchthaven, aanvragen. Dit hoeft dus niet, als u het eerder geregeld wilt hebben. 
(Wachttijd op het visum op J.A. Pengel luchthaven kan lang zijn.) 

• U heeft een paspoort nodig dat minstens  6 maanden geldig is na verblijf, op datum van 
vertrek. Aanvraagduur van een visum is drie dagen. 

• U heeft nodig de volgende inentingen: vaccinatie tegen DTP, vaccinatie tegen geelzucht ( 
hepatitis A) en  aangeraden wordt de vaccinatie tegen gele koorts.  Blijft u langer dan 
drie maanden, kunt u een vaccinatie nemen tegen buiktyfus. 

• Omdat dit land gebieden kent met Malaria, kunt u daarvoor medicijnen aanschaffen. 

Malarone is een van deze medicijnen. Er bestaan echter nog anderen en het is belangrijk uit te 
zoeken welk middel voor u geschikt is. 

Mensen met aanleg voor depressie, kunnen bijvoorbeeld liever een ander medicijn gebruiken 
dan Malarone. Vraag uw arts. 

In Suriname zelf, kunt u bij BOG ( Bureau voor Openbare Gezondheid) en de diverse 
apotheken, de malariatabletten kopen. ( Goedkoper dan in Nederland) 

• Voor de laatste nieuwtjes over epidemieën ( al of niet bevestigd) kunt u lezen op 
www.promedmail.org 
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Meeneemlijst vakantieland Suriname: 
Belangrijk! 

1.Paspoort ( 6 maanden geldig vanaf de vertrekdatum uit Suriname en met een geldig visum)  

2.Ticket  

3. Gele boekje ( gegevens over inentingen die u hebt gekregen, namelijk  gele koorts, dtp en 
geelzucht)  

4. Geld ( kleingeld en papiergeld)  

 

Kleding: 

Katoen en linnen zijn de beste stoffen voor de tropen. 

U begrijpt dat u natuurlijk zomerkleding moet meenemen, maar mijn ervaring is dat de meeste 
mensen vaak toch uiteindelijk wel met te warme kleding in hun koffer rondlopen. 

1. twee a drie truitjes met lange mouwen zijn meer dan genoeg. ( deze gebruikt u alleen in het 
binnenland of als u bijvoorbeeld naar Galibi gaat)  

2. spijkerbroeken ( niet teveel, eigenlijk gebruikt u die alleen om in uit te gaan)  

3. dunne broeken, rokjes, jurken, korte broeken zijn de beste onderkleding.  

4. hemdjes, dunne truitjes zonder mouwen zijn de beste bovenkleding.  

5. bikini/ badpak/zwembroek ( liefst twee paar, zodat u ze kan afwisselen)  

6. ondergoed/ bh’s ( liefst alles van katoen)  

7. sokken ( alleen voor in uw bergschoenen)  

8. avondkleding ( voor als u netjes uiteten wilt gaan of naar het casino)  

9. petjes/hoedjes ( voor als u naar het binnenland gaat of buiten loopt, om zonnesteek te 
voorkomen)  

10. slaapgoed ( niet te warm! Zeker niet als u zonder airco slaapt)  
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Schoenen: 

1. Slippers  

2. Stevige schoenen ( bergschoenen, voor bergtochten op bijvoorbeeld Brownsberg of voor in 
het bos)  

3. Uitgaansschoenen ( veel uitgaansgelegenheden accepteren sowieso geen slippers)  

  

Toiletspullen: 

 

1. tandenborstel/tandpasta  

2. flos  

3. shampoo  

4. zeep  

5. scheerschuim  

6. scheermesjes  

7. gezichtsreiniger en watjes  

8. dagcreme  

9. nachtcreme  

10. scrub  

11. parfum  

12. nagelschaartje  

13. borstel  

14. bodylotion  

15. make-up  
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Benodigdheden: 

Zonnebrandcrème 

( factor afhankelijk van huidtype, bedenk wel dat u zich pal bij de evenaar bevindt en 
vliegensvlug verbrandt.) 

Aftersun 

Zonnebril 

Muggenstick ( kan men ook heel goed in Suriname zelf kopen, waarschijnlijk goedkoper en zelfs 
effectiever. De Hollandse mug is de Surinaamse muskiet niet!) 

Baddoeken/ handdoeken ( hoeveelheid afhankelijk van waar u verblijft: hotel of huurhuis) 

Optioneel: 

Mobiele telefoon 

(U kunt een sim kaart kopen bij Telesur, Uniqa of Digicel voor verschillende prijzen.  

Agenda 

Lap top   

Adresboekje   

Sieraden   

Creditcard 

Malariatabletten ( als u echt diep het binnenland in gaat, ze kunnen ook gekocht worden bij 
BOG ( bureau voor openbare gezondheidszorg in  Paramaribo zelf, wat een stuk goedkoper is) 

Fotocamera/videocamera   

Leesboeken/ spelletjes   

Schrijfgerei    

Luchtziektetabletten   

Kauwgom   

Neusdruppel/oordruppel 
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Als u een bril draagt of lenzen, vergeet die dan niet en de lenzenvloeistof ook niet! 

Let op! In u handbagage mag u tegenwoordig geen grote hoeveelheden losse vloeistoffen meer 
bij u hebben. Voorkom dat ze het in beslag nemen en verpak het in uw koffer. 

Doe geen al te waardevolle spullen in de koffer in verband met diefstal. 

Seal uw koffer voor vertrek! 

Goede reis… 
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Meenneemlijst voor vakantiegangers naar Suriname met (kleine) kinderen: 
• Paspoort ( in geval van eigen paspoort)  

• Ticket 

• Gele boekje 

 

Kleding: 

• Dunne, makkelijke zomerkleding met korte mouwtjes.  

Zoveel mogelijk (wordt snel vies door het buiten zijn) en eigenlijk zijn gewone rompertjes het 
allerbeste! 

• Dunne pyjamaatjes, behalve als u in de airco slaapt.  

Dan wel gewone Nederlandse pyjamaatjes gebruiken. 

• Bikini/ zwembroekjes ( liefst meerdere, dan kunt u ze afwisselen) 

• Hoedjes en petjes tegen de felle zon. Erg belangrijk! 

• Sokjes ( enkel voor ’s avonds) 

 

Schoenen: 

• Slippers en of gewone schoentjes. Niet te warm, liefst opengewerkt. 

Baby’s kunnen natuurlijk ook gewoon op blote voetjes. 

Toiletspullen: 

• Badhanddoeken, hydrofiele luiers, handdoeken (hoeveelheid afhankelijk van waar u 
verblijft: hotel of huurwoning) 

• Washandjes 

• Tandenborstel/ kindertandpasta  

• Babyzeep 

 

 152 

Esther Lijkwan Colourful Suriname, de longen van de aarde

152 van 158



• Babyshampoo 

• Babyolie of baby bodylotion   

• Luierdoekjes 

• Luiers 

( Let op! Ga nu niet met overdreven veel luiers lopen slepen! De merken Pampers, Huggies etc. 
zijn hier ook gewoon te koop en verder zijn er heel veel andere goedkopere merken, die even 
goed zijn) 

• Borsteltje 

• Nagelschaartje 

Benodigdheden: 

• Zwembandjes 

• Speentjes ( liefst 2 of meer, zodat u niet opeens zonder komt te zitten. U kunt ook 
speentjes kopen bij diverse zaken) 

• Flesjes  

• Flessenwarmer 

• Zonnebrand ( speciaal voor kinderen, een hele hoge factor)  

• Aftersun ( speciaal voor kinderen) 

• Muggenlotion ( aanrader: Johnson’s baby antimosquito lotion. Gebruik ik zelf ook nog  
wel eens!) 

• Babyvicks   

• Paracetamol zetpillen  

• Neusdruppels/ oordruppels 

• Slabbetjes/ spuuglapjes  

• Dekentjes ( om mee te slapen) 

• Favoriete knuffel ( voor gevoel van veiligheid bij het aanpassen aan een andere situatie) 
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Optioneel: 

• Speeltjes/ kleurtjes/boekjes ( voor in het vliegtuig en daarbuiten, al krijgen ze ook 
speelgoed in het vliegtuig)  

• Snoepjes/liga’s ( voor in het vliegtuig) 

• Potjes ( voor in het vliegtuig, baby’s krijgen geen maaltijd)  

• Pap 

Pakjes Nutrilon kant-en-klaar ( Voor in het vliegtuig. Een enkele keer hebben ze dit ook aan 
boord en kunt u erom vragen, maar ik zou er niet vanuit gaan.) 

Tip: Geef bij het opstijgen of dalen een speen, de borst of een flesje met vocht aan 
uw kind zodat de kans op oorpijn veel kleiner wordt. Het gaat immers om het 
slikken. 
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Bronnen 
 

Informanten:  
Oxygen Eco tours   

Samoe Schelts   

www.wikipedia.org

Divers materiaal:   

Diverse folders 

Dvd; A Historic Journey With Cynthia Mc Leod, by Cynthia Mc Leod 

 

Foto’s:   
Danning Chen  

Mets Suriname   

Oxygen Eco tours   

Samoe Schelts    

Esther Lijkwan 

www.flickr.com(Vanessa de Cort)   

www.wikipedia.org

 

Tekeningen: 
Dhr. J. Moonen 
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Boeken: 
• Onderweg van afhankelijkheid naar zelfstandigheid, 250 jaar Hernhutterzending in 

Suriname 1735-1985; door J. Fontaine  

• Zes jaren in Suriname 1836-1842; door A. Kappler  

• Avonturen aan de Wilde kust; door Albert Helman  

• Uit Suriname’s historie, Fragmenten uit een bewogen verleden;door J.  Fontaine e. a  

• Reis door Suriname, Bewerking van Voyage a Suriname; door P.J. Benoit  

• Encyclopedie  

• Sranan tongo woordenboek  

• Fauna van het Guyanaschild: Suriname; door Joep M. Moonen  

• Wildlife of the Guianas; door WWF 
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Dankwoord 
Ik heb erg genoten van het schrijven van dit boek en daarvoor wil ik in graag een aantal mensen 
bedanken. 

Ten eerste wil ik mijn gezin bedanken, omdat ze veel geduld hebben gehad, toen ik dagen 
achtereen, tot in de late uurtjes, aan dit boek bezig was. En al de mensen die op mijn kinderen 
gepast hebben toen ik het zelf te druk had. 

Ook wil ik bedanken de heer Danning Chen, mijn leraar van Chinese les en tevens geweldige, 
kunstzinnige fotograaf, die me het merendeel van de prachtige foto’s voor dit boek heeft 
aangereikt. 

Tevens wil ik de heer J.M. Moonen bedanken dat ik gebruik heb kunnen maken van zijn boek 
over de dieren in Suriname, waarmee hij de Paramaribo Zoo steunt.  

En natuurlijk last but, not least de fantastische gids Samoe Schelts, die me de nodige informatie 
over het land Suriname heeft verteld. En me van fantastische historische foto’s heeft voorzien. 
Zijn 23 jaar ervaring in het gidsenvak, kwamen erg goed van pas. 

Verder natuurlijk de bedrijven uit de Surinaamse toerisme sector die ervoor gezorgd hebben, 
dat ik dit boek aan een veel weidser publiek kan aanbieden. Zij hebben eraan bijgedragen dat 
het boek nu ook gratis is! Op deze manier wordt Suriname als vakantieland steeds bekender. 

En natuurlijk iedereen die mee heeft geholpen tot de totstandkoming van dit boek. 

Mocht je het leuk vinden om je mening te geven over mijn e-book dan kan dat op 
http://www.nederland-suriname.nl/gastenboek. 

Ik zou het erg leuk vinden! 

Bedankt, 
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